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Hedwig Van Peteghem

Al jarenlang voer ik een verwoe-
de strijd tegen het onkruid in 
mijn tuintje. Al de inspannin-
gen die ik doe, zijn maar voor-
lopig. De storende plantjes – die 
evengoed een Latijnse naam 
hebben – zijn onuitroeibaar. Er 
valt weinig tegen te beginnen, 
tenzij ik me zou laten verlei-
den door drastische chemische 
middelen. Tot nu toe laat ik de 
natuur nog graag zijn wat ze is: 
sterker dan de wil van de mens. 
De groeikracht die het onkruid 
nodig heeft, is immers dezelfde 
als die van mijn rozen en hees-
ters. Die kracht mag (en kan) ik 
niet verdelgen.

Ik vermoed trouwens dat bloe-
men en planten stilaan zouden 
verdwijnen, als er nooit nog on-
kruid zou opschieten. Alsof ze 
niet zonder kunnen. Gelukkig 
doe ik dat graag: de natuur een 
beetje op mensenmaat snijden 
zodanig dat ze wat rust brengt. 
Telkens als ik mijn zwarte na-
gels bekijk, denk ik: „Ik heb de 
wildernis en de chaos alweer wat 
overwonnen.”

Al jarenlang maak ik me druk 
over alles wat onrecht en kwaad 
is. Ik kan het niet verdragen dat 
mensen zo hard zijn tegen el-
kaar, elkaar kwetsen en misbrui-
ken. En toch moet ik hier – net als 

in mijn tuintje –altijd opnieuw 
beginnen. Ik zou drastische mid-
delen kunnen gebruiken om het 
negatieve de kop in te drukken. 
Maar ook daar bestaat het gevaar 
dat ik de voedzame grond aan-
tast waarin zowel het goede als 
het kwade wortel schieten.

De kunst bestaat erin het posi-
tieve alle kansen te geven. Alles 
wat het mooie leven kan bedrei-
gen en vernietigen, kan aan ban-
den gelegd worden, maar niet 
eenmalig. We kunnen er paal en 
perk aan stellen, steeds opnieuw. 
Alsof tederheid en zorg alleen 
maar ‘tussen het onkruid’ tot 
hun recht kunnen komen.

Oppervlakkig gezien lijkt het 
onkruid hardnekkiger. Maar bij 
nader toezien heb ik aan mijn 
bloemen en heesters veel min-
der werk: die groeien en bloeien 
maar. Als je goed kijkt, kun je 
dus elke dag stukjes evangelie 
ontdekken. Geloof me maar, on-
kruid vergaat niet, maar zorgza-
me liefde nog veel minder.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Mijn tuintje

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Voor vandaag zijn er geen specifieke dagspreuken maar voor morgen 
dan weer wel. ’t Gaat morgen over ooievaars en dat was ook al zo op de 
eerste dag van deze maand. Toen was het de feestdag genaamd “Sint-
Pieters-Banden”. Normaal gesproken moesten op die dag de ooie-
vaars uit ons land zijn vertrokken, want, zei toen een spreuk:
OP SINT-PIETERS-BANDEN
TREKKEN DE OOIEVAARS NAAR ANDERE LANDEN.

Nu, wellicht zijn niet alle ooievaars precies op die dag weggetrokken. 
Mochten er morgen dus nog ooievaars kunnen worden gevonden in 
ons land, dan houdt dat een mooie belofte in voor de volgende winter-
periode. Want, zegt een spreuk voor morgen:
ALS DE OOIEVAARS NA 21 OOGST NOG BLIJVEN,
DAN VOLGT EEN ZACHTE WINTER.

Twintig augustus is meteen de inzet van de laatste decade, de laatste 
tien dagen van de maand, meteen ook de laatste tien dagen van de zo-
mervakantie. Laat ons hopen dat die laatste vakantiedagen vol zon-
neschijn zullen zitten. Ik geef je daarom een paar weerspreukentips 
mee die je in staat stellen om zonneschijn te voorspellen:
ZO ER VELE VLIEGEN ZIJN,
BLIJFT EEN LANGE ZONNESCHIJN.

Een andere tip is er een voor vissers:
KOMEN DE VISSEN NAAR BOVEN,
DAN IS ER SCHOON WEER TE BELOVEN.

En tot slot nog eentje over de leeuwerik:
ZINGT DE LEEUWERIK HOOG IN DE LUCHT,
HEERLIJK WEER VOORSPELT ZIJN VLUCHT.

Zondagsgebed
Bij de 21ste zondag door het jaar

Ik leg de namen van mijn kinderen

Heer, onze God,
ik leg de namen van mijn kinderen
in uw zegenende handen.
Schrijf ze daarin op,
vergeet ze niet,
laat ze niet verzanden
in wat schittert aan de buitenkant.
Houd Gij mijn lieve kinderen vast
als ik ze los moet laten
en zij hun eigen weg door het leven gaan.
Dat zij voortstappen op vaste baan
en niet de levensstijl verlaten
die Gij ons hebt voorgedaan.
Wees Gij hun troost en bemoediging
als ze eenzaam zijn en bang.
Blijf hen nabij
als het donker wordt in hun leven
en ze de weg niet meer vinden
die leidt naar vrede.
Reik hun de hand
en open hun ogen
voor het beloofde land.
In uw zegenende handen
leg ik de namen van mijn kinderen,
Heer onze God.


