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Johannes-Paulus II sprak in vele 
toespraken en boodschappen tot 
de jeugd. Als jonge Poolse pries-
ter was hij ervan overtuigd dat 
die generatie met haar energie, 
verwachtingen en levensvreugde 
in staat is te bouwen aan een be-
tere wereld en in de eigen omge-
ving te getuigen over Jezus’ bood-
schap. Ook als kerkleider gelooft 
Karol Wojtyła in jonge mensen, 
de toekomst en de hoop van de 
Kerk. De bijzondere band met 
kinderen en jongeren is vooral 
zichtbaar tijdens de Wereldjon-
gerendagen, die hijzelf in 1984 
in het leven riep. In Manilla kwa-
men in 1995 vier miljoen jonge-
ren samen. In Parijs (1997) zag 
de kerkvorst een miljoen jonge 
gelovigen, in Rome (2000) twee 
miljoen en in Toronto (2002) on-
geveer een half miljoen.

Wojtyła’s persoon en bood-
schap brachten honderdduizen-
den, zelfs miljoenen jongeren uit 
diverse landen en continenten sa-
men rond één thema, Jezus Chris-
tus. Het zijn unieke beelden uit 
een kwarteeuw pontificaat: een 
wereldstad transformeert zich 
in één grote kathedraal, de Kerk 
verschijnt als één grote familie. 
Karol Wojtyla sprak de jongeren 
aan omdat hij iets menselijks, 
vaderlijks had. Enkele uren na 
zijn pauskeuze op 16 oktober 
1978 verraste hij de wereld toen 

hij vanaf het balkon van de Sint-
Pietersbasiliek de toegestroomde 
massa spontaan aansprak met 
„geliefde broeders en zusters”. 
Hij bevestigde dat de kardinalen 
de paus ‘uit een ver land’ gekozen 
hadden en vroeg aan de gelovi-
gen om hem te corrigeren, als hij 
in het Italiaans een fout zou ma-
ken. Vanaf de eerste ogenblikken 
bewees Johannes-Paulus II dat 
hij het pausdom wilde vermen-
selijken. Daarmee trad hij in de 
voetsporen van de populaire Jo-
hannes XXIII, de vader van het 
Tweede Vaticaanse Concilie, en 
‘de paus van 33 dagen’, Johannes 
Paulus I.

In een van zijn eerste toespra-
ken — tot Italiaanse schoolkin-
deren — vertrouwde de Poolse 
paus de jeugdige generatie drie 
opdrachten toe: „Jullie zijn de 
belofte voor morgen. Jullie zijn 
degenen waarop de Kerken en de 
samenleving hun hoop hebben 
gesteld. En als ik dan zo naar jul-
lie kijk, dan denk ik met bezorgd-
heid, maar ook met vertrouwen, 
aan alles wat jullie in het leven 
nog te wachten staat en aan wat 
jullie in de wereld van morgen 
zullen zijn. Daarom zou ik jul-
lie als een soort wegwijzer op je 
levensweg, graag drie gedachten 
willen meegeven: zoek Jezus, 
houd van Jezus en durf van Jezus 
te getuigen” (8 november 1978).

De jongeren hebben in een he-
dendaagse samenleving nood 
aan een wijze vriend, een leider 
die van hen houdt, die de juiste 
wegwijzers op het levenspad 
plaatst en ze ook toelicht. Zij 
hunkeren naar alternatieven 
voor de sociaalmaatschappelijke 
ellende, wraakroepend geweld, 
politieke en economische crisis-
sen. Precies die verwachtingen 
loste Johannes-Paulus II in. Tij-
dens zijn hele pontificaat riep 
hij de jeugd op niet bang te zijn 
om over Christus te praten. Als 
geen ander wereldfiguur toonde 
de paus jonge mensen dat het 
gebed een bron van sterkte en in-
spiratie is en dat het geloof zich 
manifesteert als „het vaste fun-
dament voor het enthousiasme 
van de hoop en de plannen van 
jongeren” (Krakau 2002). Op eer-
lijke en overtuigende wijze con-
fronteerde Wojtyla de zoekende 
jeugd met de overtuiging dat het 
verborgen lied van God de sleutel 
van het ware geluk is.

Door te bevestigen dat er een 
waarheid bestaat, schonk de 
heilige Johannes-Paulus de ver-
twijfelde en zoekende jongeren 
een diep vertrouwen. Gelijktij-
dig apprecieerde de jeugd dat 
de pontifex een groot geloof in 
hen had en ze een plaats in de 
wereldketen toekende. Het lijkt 
een rode draad door de pauselij-

ke toespraken en homilieën: de 
jongeren zijn de „de hoop van de 
toekomst” (Rome 2000) of „het 
zout van de aarde, het licht van 
de wereld” (Toronto 2002). Hij is 
overtuigd dat ze met hun ener-
gie, verwachtingen en levens-
vreugde in staat zijn aan een be-
tere wereld te bouwen. Zo leert de 
relatie tussen de paus en de jeugd 
dat wie vertrouwen geeft, die ook 
terugkrijgt.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.
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27 augustus, 16 uur, Canvas. Slo-
taflevering van Arm & rijk waarin 
Jan Leyers overal ter wereld op 
zoek gaat naar de impact van ma-
teriële welstand en de groeiende 
ongelijkheid op het leven van de 
mensen ter plekke. Vandaag: Ber-
lijn.
28 augustus, 18.35 uur, Canvas. 
Tweede aflevering van de driede-
lige documentaire Red Star Line, de 
Belgische rederij waarmee tussen 
1873 en 1934 zowat 2,5 miljoen 
Europeanen vanuit Antwerpen 
naar de Verenigde Staten emi-
greerden. Vandaag De overtocht.
29 augustus, 21.10 uur, VRT één. 
Creation, Brits biografisch drama 
uit 2009 over natuurwetenschap-
per Charles Darwin die wordt ver-
scheurd tussen de liefde voor zijn 
diepgelovige vrouw en zijn eigen 
geloof in een wereld waarin God 
geen rol speelt.
30 augustus, 20.40 uur, VRT één. 
National Treasure. Book of Secrets. 
Onderhoudende actiefilm uit 
2009 met Nicolas Cage, gesitu-
eerd in het heden, maar tegen de 
historische achtergrond van de 
moord in 1865 op de Amerikaan-
se president Abraham Lincoln.

1 2 3 4 5 6 7 8Oplossing van de puzzel van
vorige week: olietank

© De Puzzelaar

De vrome kudde

Katten  Ingezonden door Luc Van den Borre

Ik heb nooit begrepen waarom vrouwen katten zo’n lieve dieren 
vinden.

Katten zijn eigenwijs, ze luisteren nooit en vooral niet wanneer je 
ze naar binnen roept. Ze blijven de godganse nacht weg en als ze 
dan thuiskomen, willen ze alleen maar slapen en met rust gelaten 
worden.

Met andere woorden, alle eigenschappen om dewelke vrouwen een 
man kunnen haten, vinden ze bij katten „zo lief...”

Vraag  Ingezonden door Gerda Van Gastel

Dertig na-apers zitten in de trein. Vijf stappen uit. Hoeveel na-apers 
blijven er over?

Geen. Het zijn tenslotte na-apers.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


