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Als geen ander politiek of religi-
eus leider confronteerde de hei-
lige Johannes-Paulus II de wereld 
met de boodschap dat de spiraal 
van geweld, oorlog en terrorisme 
slechts haat en dood brengt. De 
paus ziet de fascinerende macht 
van de liefde als antwoord op het 
blinde geweld en de onmense-
lijke haat, die ook verbonden is 
met elke vorm van extreem nati-
onalisme, racisme en intoleran-
tie. Het kwade kan nooit een weg 
naar het goede zijn. Vrede is een 
geschenk van Christus. Dat de 
vijand van de liefde overwonnen 
kan worden met de kracht van de 
vergiffenis, bewees de paus zelf 
toen hij Ali Agca, de Turk die hem 
in 1981 neerschoot, in diens ge-
vangenis bezocht en vergiffenis 
schonk (27 december 1983).

De toespraken van de kerkleider 
krijgen een politiek karakter als 
hij zijn bezorgdheid uitspreekt 
over politieke, sociale en econo-
mische omwentelingen in Eu-
ropa en de wereld. Dat geldt ook 
voor de steeds breder wordende 
kloof tussen het rijke Noorden en 
het arme Zuiden. In 1989 wierp 
de politieke invloed van Johan-
nes-Paulus II zijn vruchten af: de 
eerste democratische verkiezin-
gen in Polen en de val van de Ber-
lijnse Muur werden grotendeels 
aan zijn persoon toegeschreven. 
Ook bij de uitbreiding van de Eu-

ropese Unie (1 mei 2004) – met 
onder andere zijn geboorteland 
Polen – speelde de paus een ac-
tieve rol.

Binnen de Kerk worden 
Wojtyła’s inspanningen om ka-
tholieken, protestanten, joden, 
moslims en orthodoxen dichter 
bij elkaar te brengen, beschouwd 
als een van de belangrijkste ver-
wezenlijkingen van zijn paus-
schap. Johannes-Paulus II ging 
de geschiedenis in als de eerste 
paus die een synagoge in Rome 
bezocht (13 april 1986) en een 
moskee in Damascus (6 mei 2001). 
Tweemaal slaagde hij erin de ver-
tegenwoordigers van christelijke 
kerkgemeenschappen en diverse 
godsdiensten samen te brengen 
in het Italiaanse bedevaartsoord 
Assisi (27 oktober 1986 en 24 ja-
nuari 2002).

Na zijn overlijden (2 april 2005) 
was vriend en vijand het erover 
eens: Johannes-Paulus II geldt 
als een van de belangrijkste per-
soonlijkheden van de twintigste 
eeuw. Hij was meer dan een moe-
dige, minzame en sympathieke 
Pool. Ondanks onrust in de Kerk 
en de chaos in de wereld straalde 
de paus zekerheid uit, droeg 
hij een diepe vrede in zich en 
ontpopte hij zich als een van de 
grootste critici van onze wereld. 
Ook als bejaarde en zieke man 
bleef hij alles in het werk stellen 

om mensen dichterbij te bren-
gen, verwachtingen van de gelo-
vigen in te lossen en het woord 
van God te verkondigen.

Hoewel enkele van zijn visies 
heel wat kritiek kregen, respec-
teerden vriend en vijand de per-
soon die achter de ‘Petrus uit 
Polen’ stak. Op de vraag waar-
door de Roomse wereldpelgrim 
miljoenen gelovigen – onder wie 
vele jongeren – ook van andere 
godsdiensten op de been bracht, 
bestaat geen pasklaar antwoord. 
Was het louter massahysterie 
zoals tijdens een publiek optre-
den van een jeugdidool? Of was 
het net van politiek, religie, oe-
cumene en persoonlijke bedoe-
ling de doorslaggevende factor? 
Misschien was de ‘heilige van 
Krakau’ zo populair omdat hij 
gelijktijdig geestelijk leider was 
en met zijn standpunten een van 
de grootste critici van deze aarde. 
Een man die, ondanks alle onrust 
in de Kerk en in de wereld zeker-
heid uitstraalde, een diepe vrede 
in zich droeg? Of was het ‘slechts’ 
de charismatische uitstraling van 
een moedige, minzame en sym-
pathieke Pool?

Tijdens de persconferentie op 
de terugvlucht uit Brazilië (28 juli 
2013) kenmerkte paus Francis-
cus zijn Poolse voorganger als de 
‘grote missionaris van de Kerk’: 
„Een missionaris, een mens die 

het evangelie overal bracht. Hij 
voelde het vuur om het Woord 
van de Heer te verspreiden. Hij is 
een mens zoals de heilige Paulus. 
Dat ervaar ik als iets groots.” Tij-
dens zijn pausschap wilde Karol 
Wojtyla alles in het werk stellen 
om mensen dichterbij te bren-
gen, verwachtingen van de gelo-
vigen in te lossen en het woord 
van God te verkondigen, „opdat 
de Mensenzoon, als Hij komt, 
geloof zou vinden op de aarde” 
(Rome 2000).

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.
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3 september, 21.35 uur, Canvas. 
Eerste aflevering van De bijl van 
Cupido, zesdelige serie waarin 
Annick Ruyts onderzoekt hoe 
Vlamingen omgaan met hun re-
latie, in goede en kwade dagen. 
Persoonlijke  en intieme getui-
genissen en verhalen worden in 
een bredere, universele context 
geplaatst door deskundigen. Van-
daag: Scheiden.
4 september, 22.30 uur, VRT één. 
Eerste aflevering van de histo-
rische BBC-dramaserie The Mus-
keteers over de vier musketiers 
D’Artagnan, Athos, Aramis, Por-
thos en koning Lodewijk XIII.
5 september, 23.15 uur, VRT één. 
The Milagro Beanfield War, sociaal 
drama uit 1987 van Robert Red-
ford. Klusjesman Joe Mondragon 
protesteert tegen een bouwpro-
motor in New Mexico die een 
stuwdam en een recreatiecen-
trum wil bouwen. Hij rebelleert 
door water van het vakantiedorp 
te ‘lenen’ om zijn bonenveld te 
bevloeien. Die kleine daad van 
verzet escaleert.
6 september, 21.35 uur, VRT één. 
Eerste aflevering van Goesting, 
Vlaamse fictieserie over zes men-
sen met een heel verscheiden ach-
tergrond die samen een restau-
rant beginnen.
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Terug naar school  Ingezonden door L. M. Uit Kruishoutem

Nieuw schooljaar, eerste les. Meester Jules vertelt over Columbus 
en de ontdekking van Amerika. Omdat je tegenwoordig alle vakken 
in elkaar moet laten grijpen, koppelt hij er meteen een taalkundige 
kwestie aan:

– Kinderen, maak eens een zin met het woordje ‘kompas’.

Milan steekt de vinger op en mag antwoorden.

– Ik kom pas van het toilet, meester.

Terug naar school  Ingezonden door Mathilde Goossens

Nieuw schooljaar, eerste test. Meester Luc houdt toezicht. Hij zegt 
streng:

– Seppe, niet afkijken van Margot!

Antwoordt de knaap:

– Maar, meester, ik kijk niet af, hoor! Margot heeft trouwens toch 
andere antwoorden dan de mijne.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


