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In de schilderkunst wordt Jozef 
van Nazaret afgebeeld in een 
eenvoudig, bruin gewaad en Je-
zus op de arm. Zijn attributen 
zijn een staf, een bloeiende (lelie)
tak of timmergereedschap. Over 
zijn leven hebben we weinig in-
formatie. De Bijbel vertelt dat hij 
een afstammeling is van koning 
David, met Maria verloofd is en 
het beroep van timmerman uit-
oefent. Nadat Jezus geboren is, 
leidt Jozef Hem samen met Maria 
naar Egypte om aan de kinder-
moorden van koning Herodes te 
ontsnappen. Na het optreden 
van de twaalfjarige Jezus met de 
Schriftgeleerden in de tempel 
duikt Jozef niet langer op in het 
Nieuwe Testament. Tijdens Je-
zus’ openbare leven komt Jozef 
niet meer ter sprake. De Kerk gaat 
ervan uit dat hij op dat tijdstip al 
gestorven is.

Jozef is de discrete bruidegom, 
de toegewijde echtgenoot, de lief-
devolle (voedster)vader. Steeds 
is hij beschikbaar. Hij zwijgt, 
luistert en vervult zijn taken 
plichtsbewust. Jozef is pijnlijk 
verrast als hij verneemt dat zijn 
verloofde zwanger is en denkt er-
over na om haar in het geheim te 
verstoten omdat hij haar niet in 
opspraak wil brengen. Een engel 
vertelt hem dat het kind door de 
heilige Geest is verwekt en vraagt 
hem Maria bij zich te nemen.

Ook na een tweede droom, 
waarin hij voor Herodes gewaar-
schuwd wordt, voert hij uit wat 
de engel heeft opgedragen en 
vlucht hij met Maria en Jezus 
naar Egypte. Hij is de bescher-
mer van zijn gezin. Als eenvou-
dige en vlijtige timmerman 
werkt hij hard om rond te komen 
en hij treedt als leermeester van 
zijn zoon op. Zijn arbeid is een 
uitdrukking van liefde voor zijn 
familie.

Jozef zwijgt, zoals altijd, en 
zwijgend verdwijnt hij uit het 
verhaal op een onbekende tijd. 
Maar door zijn eenvoud en dis-
cretie is hij groot geworden. Een 
man uit het volk ontpopt zich als 
hoofd van een ‘heilig huisgezin’ 
(en van alle christelijke gezin-
nen) en als ‘overste’ van de eerste 
en heiligste religieuze commu-
niteit die ooit heeft bestaan: de 
heilige Familie.

Jozef is een „rechtschapen 
mens” (Matteüs 1, 19), dat wil 
zeggen een joodse man die zijn 
Bijbel kent en er trouw naar leeft. 
Hij heeft (ook in zijn dromen) 
een wakker oor voor God, hij 
probeert zijn wil te herkennen, 
Hem met zijn hele hart en alle 
krachten te gehoorzamen en te 
vertrouwen. Ook al blijven nog 
heel wat vragen open, hij doet 
wat van hem verwacht wordt: 
Maria tot zijn vrouw nemen en 

met haar en Jezus naar Egypte 
vluchten. Door zijn sterke geloof 
is hij bereid te handelen zonder 
veel in vraag te stellen. Hij wil 
niet bezitten, maar beschermen. 
Hij wil niet uitbuiten, maar een 
noodlot delen. Hij wil zich niet 
laten bedienen, maar een leven 
begeleiden.

Wie God uitgekozen heeft 
om voor Hem ‘vader’ op aarde 
te zijn, is groot genoeg om ook 
voor ons vader, voorbeeld, hel-
per en beschermer te zijn. Jozef 
is geen man van woorden, maar 
van daden. Hij zet handwerkers 
en arbeiders aan tot ‘heiliging’ 
van het dagelijkse leven en de ar-
beid. Samen met Maria gaat hij 
voor op onze pelgrimstocht van 
het geloof. Hij spoort ons aan om 
naar de schoonheid van de schep-
ping, naar binnen en naar boven 
te kijken. Hij leert dat een ‘recht-
schapen mens’ bidt, vanuit zijn 
geloof leeft en in elke levenssitu-
atie het goede probeert te doen. 
Zijn kostbaarste schatten zijn 
liefde, nederigheid, zuiverheid 
en hulpvaardigheid.

Doordat Jozef geen enkel won-
der van Jezus tijdens diens open-
bare leven heeft mogen beleven, 
is hij de vriend van alle mensen 
die sterven zonder de vervul-
ling beleefd te hebben. Hij is 
de vriend van allen die geloven 
zonder te vertwijfelen. Hij is de 

vriend van allen die zaaien zodat 
anderen kunnen oogsten.

Wat kunnen we van de heilige 
Jozef leren? Een antwoord vin-
den we bij Johannes-Paulus II. 
Tijdens het angelus van 18 maart  
2001 vraagt hij aan de gelovigen 
om Jozef na te bootsen „in de 
nederige oefening van gehoor-
zaamheid”. Die deugd is vol-
gens de Poolse paus „zichtbaar 
in zijn houding van stilte en de 
daadwerkelijke teruggetrokken-
heid”. Tijdens het angelus van 18 
december 2005 accentueert paus 
Benedictus XVI het belang van 
Jozefs zwijgen, want dit hebben 
we broodnodig in een luidruch-
tige wereld „die het luisteren 
naar Gods stem helemaal niet 
bevordert”.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.

Het heiligenboek
Jozef, de heilige van de gehoorzaamheid  Tom Zwaenepoel

Omroep

14 september, 10 uur, Braam-
bos op VRT één (herhaling omstreeks 
23.30 uur via Canvas). Eerst een 
aflevering van de vaste rubriek 
Close-up, korte verkenning van 
de betekenisvolle actualiteit op 
het snijpunt van maatschappij 
en spiritualiteit. Vervolgens de 
reportage De broeders van de ver-
rijzenis. Deze religieuze gemeen-
schap leeft volgens de regel van 
Benedictus en op het ritme van 
het getijdengebed. Het zijn mon-
niken, maar als je goed kijkt, zie 
je dat velen een trouwring dra-
gen. Op hun bureau prijkt de 
foto van een vrouw, hun overle-
den echtgenote. Deze monniken 
zijn dus ook vader en grootva-
der, en bijgevolg beschikbaar 
voor hun nakomelingen. Dit was 
de droom van Michel Crosson 
die de fraterniteit van de verrij-
zenis dertig jaar geleden stichtte. 
Na de onverwachte dood van zijn 
vrouw besliste hij niet opnieuw 
te huwen en de eenheid met 
haar voort te beleven in een mo-
nastiek kader. De gemeenschap 
staat open voor weduwenaars, 
celibatairen en gescheiden man-
nen.
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Honger  Ingezonden door Wally Vanganzen

Een man komt de bibliotheek binnen gehold en schreeuwt:

– Mag ik een grote friet, een curryworst speciaal en een cola?

Zegt de bibliothecaris:

– Mijnheer, u bent hier wel in de bibliotheek als u het effe niet meer 
weet.

Zegt de man, ditmaal fluisterend:

– O sorry, mag ik een grote friet, een curryworst speciaal en een cola?

Honger  Ingezonden door Dirk De Groot

– Ober!

– Mijnheer?

– Deze wijn is niet lekker.

– O neen? Was de fles misschien niet luchtdicht?

– Ze was zelfs niet waterdicht!

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


