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Laat de natuur je op je huid zitten
Woonzorgcentra leggen zorgtuinen aan en organiseren buitenluchtactiviteiten voor jong en oud

Charlotte Inghels
Het is alom bekend: leven in 
een natuurlijke omgeving komt 
de gezondheid ten goede. Min-
der kans op suikerziekte, hart-
kwalen, depressie en beduidend 
minder stress, bevestigt weten-

schappelijk onderzoek. Bij kin-
deren vinden het immuunsys-
teem, het genezingsproces en 
het lichaamsgewicht baat bij ex-
tra tijd in de buitenlucht.

Het OCMW-woonzorgcentrum 
Van Horick in Meise ligt pal in 

een bebouwde kom met wei-
nig beplanting. Onder het mot-
to „Komt de bejaarde niet meer 
in de natuur, dan brengen we de 
natuur tot bij de bejaarde” werd, 
in samenwerking met Natuur-
punt, een zogenoemde zorgtuin 
aangelegd. Zo’n tuin kan bestaan 
uit terrassen met bloembakken, 
maar evenzeer uit een boom-
gaard, een wildebloemenweide, 
een bijenhotel, nestkastjes en/of 
een kleine moestuin.

„Dankzij onze zorgtuin kan ik 
nu genieten van de buitenlucht”, 
zegt een bewoonster van wzc Van 
Horick. „Ik hoop hier straks te 
mogen smullen van onze smake-
lijke tomaten, zoals voorheen, op 
onze boerderij.”

Natuurpunt kiest voor elke 
zorgtuin bewust voor makkelijk 
te onderhouden inheemse plan-
tensoorten. Voorts komen er zit-
banken en paden voor rolstoel-
gebruikers.

Geuren en kleuren
„Bedoeling van de zorgtuin is 
niet enkel een gezondere omge-
ving na te streven, maar ook een 
fleurige sfeer te creëren”, zegt 
Herwig Reynaert, voorzitter van 
het OCMW in Meise. „De omge-
ving moet de zintuigen van be-
woners en bezoekers prikkelen, 
in geuren en kleuren.” Het is 
duidelijk: Reynaert is trots op de 
bloementuin in wzc Van Horick.

De aanleg van een zorgtuin is 
meestal het werk van vrijwilli-
gers en buurtbewoners, maar 
ook scholen in de wijk steken een 
handje toe. Reynaert: „De bedoe-
ling is oud en jong meer bij el-
kaar én bij de natuur te betrek-
ken. Iedereen is dan ook welkom 
op onze buurtbarbecue of fruit-
pluknamiddag.”

En bewoners die niet actief 
kunnen deelnemen aan het tuin-
project, die kijken geboeid naar 
wat er zich buiten afspeelt. Voor 
hen brengt de zorgtuin gewoon 
leven in de brouwerij.

Het idee van de zorgtuin wordt 
ook toegepast in woonzorgcen-
tra voor jongeren met een men-
tale en/of fysieke beperking. In 
dat geval is er sprake van tuin-
therapie.

De zorgtuin blijkt tot slot ook 
waardevol bij de behandeling 
van patiënten met een burn-out 
of een depressie. Zij kunnen bij-
voorbeeld hun steentje bijdragen 
aan de aanleg van een moestuin 
in de wijk. Zich inzetten voor het 
algemeen belang schenkt hen 
voldoening, in de gezonde bui-
tenlucht dan nog.
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De zorgtuin brengt de natuur opnieuw dichter bij de bewoners 
van een woonzorgcentrum.  © Charlotte Inghels

Verzuiling definitief voorbij
Zorgnet Vlaanderen verandert zijn statuten en is voortaan pluralistisch

XX De katholieke identiteit 
van een ziekenhuis is 
een zaak van de  
betrokken instelling zelf
XX Religieuzen, vertegen-
woordigd in de koepel, 
aanvaarden de wijziging
XX Belangen behartigen 
van kwaliteitsvolle zorg 
gebeurt best over de 
grenzen heen

Lieve Wouters
De koepel van de christelijke 
zieken- en rusthuizen, Zorgnet 
Vlaanderen, besliste eind juni om 
ook niet-katholieke instellingen 
toe te laten lid te worden. Zorg-
net Vlaanderen omschrijft zich 
voortaan als „de Vlaamse werk-
geversorganisatie die voorzie-
ningen verenigt uit de social pro-
fitsector”. Onlangs verschenen de 
gewijzigde statuten in het Bel-
gisch Staatsblad. Wat betekent 
die wijziging voor de identiteit 
van katholieke instellingen?

„Op zich verandert er niet veel”, 
zegt zuster Stefana Bostyn, die 
de Unie van de Religieuzen van 
Vlaanderen vertegenwoordigt 
in de koepel. „De identiteit valt 

onder de verantwoordelijkheid 
van de betrokken instelling. Dat 
was voorheen ook al zo. Zorgnet 
Vlaanderen is enkel belangenver-
dediger.”

De koepel engageert zich er dan 
ook toe om de belangen van instel-
lingen met uiteenlopende levens-

beschouwelijke achtergronden 
gelijkwaardig te behartigen en 
de afzonderlijke identiteitswer-
king te ondersteunen. De ethische 
commissie blijft „zich inspireren 
op het katholieke gedachtegoed” 
en via de steeds verdergaande sa-
menwerking met Icuro, de vereni-

ging van openbare ziekenhuizen, 
is er ook gelijkaardige ondersteu-
ning voor ziekenhuizen met een 
niet-katholieke achtergrond.

De scheidingslijn tussen katho-
lieke en openbare ziekenhuizen 
was overigens al langer vervaagd 
als gevolg van heel wat fusies. Zie-

kenhuizen moeten nu eenmaal 
groter worden om te kunnen 
overleven. En de koepels kunnen 
tenslotte ook sterker naar buiten 
komen als ze met één mond spre-
ken.

Bostyn: „En dat is nodig in tij-
den van besparingen. Vooral in de 
rusthuissector zien we het com-
merciële initiatief sterk toene-
men. Wie lid wordt van Zorgnet 
Vlaanderen, onderschrijft daar-
entegen geen winst als kerndoel-
stelling, maar kwaliteitsvolle, toe-

gankelijke en betaalbare zorg, 
zoals het staat in de statuten.” 
Ook de beroepsgroep voor pasto-
res actief in de zorgsector, ziet de 
wijziging in de statuten van de 
koepel niet als een bedreiging, 
zelfs integendeel.

Wat de gezondheidssector be-
treft, is de verzuiling in Vlaande-
ren duidelijk verleden tijd. Er is 
geen sprake meer van een katho-
lieke machtsbasis. Niet de structu-
ren, maar wel de christenen actief 
in de gezondheidszorg kunnen 
vandaag het verschil maken. Maar 
dat is een ander verhaal, meer he-
dendaags, wellicht.

Katholiek of anders, kwaliteitsvolle en betaalbare zorg primeren.  © Zorgnet Vlaanderen

Geen sprake meer van 
katholieke machtsbasis 
in gezondheidssector


