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Als Jezus langs het Meer van 
Galilea loopt, ziet Hij Simon en 
zijn broer Andreas, een leerling 
van Johannes de Doper. Beide 
vissers volgen Hem. Simon, die 
van Jezus de naam Kefas (Petrus) 
krijgt, is getuige van de belang-
rijkste ogenblikken van diens 
openbare leven: de opwekking 
van de twaalfjarige dochter van 
Jaïrus, de gedaanteverandering 
op de berg Tabor en het gebed 
in de olijfgaard Getsemane. Hij 
is actief in de eerste christelijke 
gemeenschap van Jeruzalem, 
verkondigt het evangelie bij de 
joden en geneest zieken.

Wanneer Petrus tijdens de 
christenvervolging vastgeketend 
wordt, bevrijdt een engel hem. 
Hij vlucht naar Antiochië (Zuid-
Oost-Turkije), waar hij opnieuw 
gearresteerd wordt. Hij neemt 
met de apostelen, Paulus van Tar-
sus en zijn begeleiders deel aan 
het Concilie van Jeruzalem. Daar 
wordt beslist dat de besnijdenis 
niet langer vereist is om christen 
te worden.

Met dat concilie eindigt in de 
Handelingen van de apostelen de 
‘biografie’ van Petrus. Volgens de 
kerkelijke overlevering brengt 
hij zijn laatste levensjaren door 
in Rome, waar hij de marteldood 
sterft. Op eigen verzoek wordt 
hij met het hoofd naar beneden 
gekruisigd, omdat hij niet waar-

dig is te sterven zoals Jezus. Pe-
trus’ graf bevindt zich onder het 
hoofdaltaar van de Sint-Pieters-
basiliek.

De eerste woorden van Jezus 
aan Petrus zijn: „Kom, volg Mij! 
Ik zal van jullie vissers van men-
sen maken” (Marcus 1, 17). Daar-
mee wordt zijn toekomstige taak 
aangekondigd. Zonder geleerde 
vorming, maar van natuur uit 
fris en vurig gelooft Petrus in 
wie hem roept. Na een moedig en 
nobel ‘ja’ wordt hij een gehoor-
zame leerling. Zijn nieuwe naam 
Kefas (Aramees) of Petrus (Latijn) 
maakt zijn ‘opdracht’ duidelijk: 
hij is een ‘rots’, een man op wie 
anderen kunnen steunen. Petrus 
staat in de rangorde van de apos-
telen altijd op de eerste plaats en 
wordt van alle apostelen ook het 
meest genoemd in de vier evan-
gelies.

Behalve christelijke deugden 
heeft Petrus ook menselijke 
zwaktes. Hij is naïef, angstig, 
wankelbaar. Snel laat hij zich 
meeslepen om dan de moed te 
verliezen, zoals op het Meer van 
Galilea, waar hij Jezus op het wa-
ter tegemoetkomt, door de sterke 
wind bang wordt, begint te zin-
ken en door Jezus vastgegrepen 
wordt. Jezus vraagt hem: „Klein-
gelovige, waarom heb je getwij-
feld?” (Matteüs 14, 31). Snel be-
looft Petrus met zijn grote mond 

iets wat hij niet kan houden, zoals 
tijdens het Laatste Avondmaal. 
Hij zal zijn Meester nooit in de 
steek laten, voelt zich niet waar-
dig dat Hij zijn voeten wast en wil 
zelfs zijn leven voor Hem geven. 
Tijdens Jezus’ arrestatie grijpt 
Petrus naar het zwaard om Hem 
te verdedigen en slaat impulsief 
het rechteroor van de slaaf van de 
hogepriester af. Maar korte tijd 
later wordt hij ontrouw en zegt 
tot driemaal toe dat hij „die man” 
niet kent (Matteüs 26, 69-74). De 
aard van verloochening wordt 
scherper: de eerste keer ontkent 
hij „met klem”, de tweede keer 
ontkent en zweert hij, de derde 
keer begint hij te vloeken en te 
bezweren. Nadat een haan kraait, 
weent hij bitter.

Tijdens de algemene audiën-
tie van 24 mei 2006 ging paus 
Benedictus XVI uitvoerig in op 
deze bekende Bijbelpassage. Hij 
zei onder meer: „Petrus verraadt 
zijn Meester. De school van het 
geloof is geen triomftocht, maar 
een weg die met lijden en liefde 
bedekt is, met beproevingen en 
trouw die elke dag hernieuwd 
moet worden. Petrus, die volko-
men trouw had beloofd, kent de 
bitterheid en de vernedering van 
de verloochening: de overmoedi-
ge leert op eigen kosten de nede-
righeid. Maar Petrus moet leren 
zwak te zijn en te beseffen dat 

vergiffenis noodzakelijk is. Als 
zijn masker eindelijk afvalt en 
hij de waarheid van zijn zwakke 
hart begrijpt, het hart van een ge-
lovige zondaar, breekt hij in be-
vrijdende tranen van spijt uit. Na 
die tranen is hij bevrijd voor zijn 
zending.” Uit dit Bijbelverhaal 
blijkt dat de apostel Petrus een 
lange weg gaat om uiteindelijk 
zijn vertrouwen in Jezus te stel-
len: „van een naïef enthousiasme 
van de aanvankelijke instem-
ming naar de pijnlijke ervaring 
van de verloochening en de tra-
nen van de bekering”.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.
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Omroep

17 september, 21.05 uur, Can-
vas. Derde aflevering van Onze 
jongens, zesdelige documentaire 
over Belgische militairen op mis-
sie in Afghanistan.
17 september, 21.35 uur, Canvas. 
Eerste liefde, derde aflevering van 
De bijl van Cupido, zesdelige serie 
over liefde en relaties in goede en 
kwade dagen in Vlaanderen.
19 september, 18.42 uur, Canvas. 
Purgatory, tweede aflevering van 
de driedelige ZDF-serie Dooms-
day over de Eerste Wereldoorlog. 
Wat betekende de Slag van Ver-
dun in 1916?
19 september, 20.40 uur, Canvas. 
O Brother, Where Art Thou? Kome-
die uit 2000 met George Clooney 
over drie ontsnapte gevangenen 
in de jaren 1930.
21 september, 13.55 uur, VRT één. 
Citizen Kane, onsterfelijke klas-
sieker uit 1941 van en met Orson 
Welles over leven en dood van 
een krantenmagnaat.
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Vissen  Ingezonden door Jef Derkinderen

Een man zit aan de rivier te vissen. Op een bord vlakbij staat in 
koeien van letters „Verboden te vissen”. Op z’n dooie gemak 
bevestigt de man een worm aan zijn vislijn, natuurlijk net op het 
moment dat er een agent komt aangewandeld.

De agent overschouwt het tafereel, snelt op de visser af en zegt bars:

– Mijnheer, u mag hier helemaal niet vissen!

Waarop de man antwoordt:

– Maar agent, ik ben helemaal niet aan het vissen. Ik leer mijn worm 
zwemmen...

Vissen  Ingezonden door Greta Van Dooninck

Twee vissen in een aquarium kijken door het raam naar de tuin. 
Zegt de ene vis:

– Het regent.

Waarop de andere vis:

– Gelukkig zitten we binnen!

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


