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Vertrouwen is de basissteen van 
het geloof: vertrouwen in een 
God die niet zintuigelijk aanwe-
zig is, maar zich toch zichtbaar 
maakt in gebaren, gevoelens en 
gedachten. Een God die overal en 
altijd de mens influistert: „Wees 
niet bang. Ik ben bij jullie. Heb 
vertrouwen.” Volgens paus Fran-
ciscus bewijst Simon Petrus ook 
dat heiligen niet volmaakt en hei-
lig geboren worden. Hij wordt 
heilig omdat hij „vertrouwt op 
het Woord van de Heer” en „het 
diepe kiest” (toespraak tot jon-
geren in Cagliari, 22 september 
2013).

Na de kruisweg met jongeren 
in Rio de Janeiro (26 juli 2013) 
vertelde de Argentijnse paus 
een verhaal dat slechts weinigen 
kennen. Volgens een oude over-
levering van de Kerk van Rome 
zag de apostel Petrus, toen hij 
de stad verliet om te ontkomen 
aan de vervolgingen van keizer 
Nero, Jezus, die in tegenoverge-
stelde richting ging. Verwonderd 
vroeg hij Hem: „Heer, waarheen 
gaat U?” Het antwoord van Jezus 
luidde: „Ik ga naar Rome om nog-
maals gekruisigd te worden.” 
Op dat ogenblik – zo benadrukt 
paus Bergoglio – „begreep Petrus 
dat hij de Heer moedig tot op het 
einde moest volgen, maar hij be-
greep vooral dat hij nooit alleen 
was op de weg”. Bij hem was al-

tijd die Jezus, die hem tot in zijn 
sterven aan het kruis bemind 
had.

Op de persconferentie op de 
terugvlucht uit Brazilië (28 juli 
2013) riep paus Franciscus op om 
in het dagelijkse leven meer aan 
de heilige Petrus te denken. „Hij 
heeft een van de ergste zonden 
begaan, namelijk Christus ver-
loochenen, en ondanks die zonde 
hebben ze hem tot paus gemaakt. 
Daar moeten wij veel over na-
denken.” Wanneer een gelovige 
een zonde begaan heeft en zich 
bekeert, dan vergeeft de Heer en 
vergeet Hij die zonde ook.

Na menselijke twijfel, zwakte 
en verloocheningen krijgt Petrus 
zijn ‘eer’ terug en wordt hem de 
hele Kerk toevertrouwd. Die op-
dracht kondigde Jezus tijdens 
zijn verblijf in het gebied van 
Caesarea Filippi aan (Matteüs 
26, 18-20). Hier wordt Petrus de 
„rots” genoemd, waarop Jezus 
zijn Kerk bouwt. Hij zal de „sleu-
tels van het koninkrijk van de 
hemel” bezitten en beslissen wie 
toegang tot het paradijs krijgt en 
wie niet. Die hemelse taak maakt 
hem in het volksgeloof ook tot 
‘weergod’ die beslist of de hemel-
sluis al of niet (voor de regen) ge-
opend wordt. Tot slot zal Petrus 
ook kunnen „binden” en „ont-
binden”, vastleggen of verbieden 
wat voor het leven van de Kerk is 

vereist. Die woorden bevatten in 
de diepste zin het primaat van 
Petrus. Daarop steunt alle macht 
die Jezus hem geeft.

Een bijzondere taak in de kring 
van de apostelen krijgt Petrus op 
de avond voor zijn kruisiging: 
„Als jij eenmaal tot inkeer bent 
gekomen, moet jij je broeders 
sterken” (Lucas 22, 32). Na het 
paasgebeuren vraagt Jezus hem 
Gods schapen in zijn naam te 
hoeden, zijn verantwoordelijk-
heid voor de ‘kudde’ te dragen. 
Als de verrezen Heer voor de 
derde keer aan zijn leerlingen 
verschijnt, hoort Petrus dat hij 
als herder van zijn kudde moet 
optreden.

Na Jezus’ dood, verrijzenis en 
hemelvaart treedt Petrus zelfze-
ker op als hoofd van zijn leerlin-
gen en leider van de prille Kerk. 
Tot op vandaag heeft hij het 
stuurwiel van de Kerk niet verla-
ten. Hij zet zijn ambt voort door 
de ‘paus van de universele Kerk’, 
die niet alleen ‘opvolger van Pe-
trus’, maar ook ‘plaatsvervanger 
van Jezus Christus’ en ‘bisschop 
van Rome’ is. Tevens geldt hij 
als ‘dienaar van de dienaren van 
God’, wat jaarlijks tot uiting 
komt als hij tijdens de herden-
king van het Laatste Avondmaal 
in Sint-Jan van Lateranen de voe-
ten van twaalf priesters wast. Tot 
zijn titulatuur behoren ook nog 

de eretitel ‘primaat van Italië’, 
‘aartsbisschop en metropoliet 
van de Romeinse kerkprovincie’ 
en de wereldlijke titel ‘soeverein 
van de staat Vaticaanstad’. De 
negende paustitel ‘patriarch van 
het Westen’ schrapte Benedictus 
XVI in 2006. Aanvullend bij die 
officiële paustitulatuur wordt de 
kerkvorst ook pontifex maximus 
(grootste bruggenbouwer) ge-
noemd. In deze paustitel ligt de 
basis voor Petrus’ patronaat als 
bruggenbouwer.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.
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28 september, 9 uur, Braambos 
op VRT één (herhaling op Canvas 
omstreeks 23.30 uur). Na de spiri-
tuele actualiteit in Close-up praat 
Lucette Verboven in Twee over 
EEN met de Italiaanse historica 
en feministe Lucetta Scaraffia. 
Twee jaar geleden vroeg de krant 
L’Osservatore Romano, de spreek-
buis van het Vaticaan, haar om 
een bijlage voor de vrouw uit te 
werken. Dat werd Donne, Chiesa, 
Mondo. Lucette Verboven ont-
moet Scaraffia in Rome en peilt 
naar welke topposities zij ziet 
voor vrouwen in het Vaticaan, 
want „zonder vrouwen, geen 
Kerk”. Slotaflevering van Roerend 
religieus erfgoed. In deze aflevering 
bezoekt de kijker de benedic-
tijnenabdij in het Britse Farn-
borough. Daar vond een deel 
van het roerend erfgoed van de 
redemptoristinnen van Harel-
beke een plaats. Het Stadsmu-
seum van Gent heeft dan weer 
een aantal stukken in bruikleen 
afkomstig van religieuzen. Bij-
zondere stukken worden door 
de congregaties zelf bewaard, 
andere komen soms terecht bij 
een antiquair of belanden op een 
rommelmarkt.
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Vissen  Ingezonden door Greta Van Dooninck

Twee vissen zwemmen door de gracht, wanneer het plotseling hard 
begint te regenen. De ene vis zegt tegen de andere:

– Zullen we even onder de brug schuilen?”

Antwoordt de andere vis:

– Bek dicht, vissen kunnen helemaal niet praten!

Vissen  Ingezonden door Marcel De Valck

Een man is aan het vissen. Dan komt er een politieagent aan die 
vraagt:

– Vist u met vergunning?

Waarop de man:

– Neen, agent, ik vis met wormen!

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


