
﻿algemeen2
Colofon

dienst abonnementen
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

redactie
Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be
Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

publiciteit
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

abonnementen
Abonnementen en adreswijzigingen 
uitsluitend via de parochie

copyright
Alle teksten, foto’s en 
beeldmateriaal uit kerk & leven 
zijn auteursrechtelijk beschermd. 
Zonder toestemming van de 
uitgever mogen ze op geen enkele 
wijze worden verspreid. De uitgever 
is niet verantwoordelijk voor 
de inhoud van de advertenties. 
Lezersbrieven moeten naam en 
adres vermelden. De redactie 
behoudt zich het recht teksten in te 
korten of te weigeren.

kerk & leven is een uitgave van  
Studiecentrum Kerk en Media vzw

verantwoordelijke 
uitgever
Filip Debruyne

sudoku 

©
 D

e 
P

u
zz

el
aa

r

©
 D

e 
P

u
zz

el
aa

r

Hedwig Van Peteghem

We leven in een tijd waarin al-
les snel verslijt en onbruikbaar 
wordt. Wat nieuw is en fris ge-
niet onze voorkeur. Toch gooi-
en we niet alles weg. We vinden 
in onze woning wel van die din-
gen, die oud en versleten, ou-
derwets en onhandig zijn, maar 
die we ondanks alles blijven 
bewaren. Meer nog, we koeste-
ren ze en dragen er de grootste 
zorg voor. De waarde schuilt 
trouwens niet alleen in het nut 
en de bruikbaarheid. Meestal 
hangen er ook herinneringen 
aan vast, die ons leven kleur 
en perspectief gaven of nog ge-
ven.

Waarom zou iemand een ge-
broken vaas met zo veel omzich-
tigheid herstellen en ze tevreden 
haar vertrouwd plaatsje op de 
schouw teruggeven? Eigenlijk 
dient ze nergens nog voor, tenzij 
om het leven weer op te wekken.

Veel voorwerpen krijgen im-
mers slechts zin en betekenis 
omdat ze ons verbinden met 
andere mensen. Een trouwring 
vertelt een heel verhaal, waar 
nooit voldoende woorden zul-
len voor zijn. Hij toont iets van 
het wel en wee van twee mensen, 
maar vooral van een band die 
nooit verloren gaat, wat er ook 
moge gebeuren. Veel van wat in 

ons huis staat, zegt iets over de 
mensen met wie we leven of om 
wie geven. Ze houden de bele-
vingen vast, die anders al lang 
vervlogen waren.

Ook mensen kunnen we op die 
manier koesteren. Ze niet bekij-
ken of beoordelen volgens hun 
bruikbaarheid, ze niet klasseren 
volgens goed of slecht gezind, 
dynamisch of versleten, ziek of 
gezond. Zoals bij een gebroken 
vaas kunnen we met veel fijnge-
voeligheid ook iedere mens zich 
heel laten voelen: niet gebroken, 
maar tevreden gedragen.

Zoals God bij de schepping klei 
nam en er leven inblies, zo kun-

nen ook wij in iedere mens onze 
ziel leggen en hem of haar nieuw 
leven geven. Je moet het maar 
eens proberen, het is de moeite 
waard.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.
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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Vandaag begint de maand oktober en naar goede gewoonte wil ik 
graag eerst een paar algemeenheden over oktober kwijt. Neem nu het 
korten van de dagen. Weet je dat tussen vandaag en de 31ste de dag 
zomaar even een uur een eenenvijftig minuten verliest op de nacht? 
Het is wellicht daarom dat mijn “grooten volkskalender” de maand 
oktober de eerste van de drie donkere maanden noemt.

Op veld en akker wordt nu ook het werk beduidend minder druk. In 
de plaats daarvan ontplooien zich buiten nu andere activiteiten en 
dat wordt duidelijk gemaakt in deze spreuk:
VERDWIJNT DE BOER VAN DE AKKER,
DAN WORDEN HOND EN JAGER WAKKER.

Heel wat oktoberspreuken houden het advies in om nu toch maar 
voor turf, hout of steenkool te gaan zorgen, kwestie van de komende 
koude periode goed door te komen:
KOMT VAN HET LAND DE VELDMUIS,
BRENG DAN TURF EN HOUT IN HUIS.

En:
HOUDEN DE KRAAIEN SCHOOL,
ZORG DAN VOOR HOUT EN KOOL.

Vandaag is het Bamisdag, eigenlijk de feestdag van Sint-Bavo. 
Vroeger was dat de dag waarop men ter kerke moest gaan en die 
plechtigheid werd Sint-Bavo-mis genoemd, later samengetrokken 
tot Bamis. Aangezien het rond deze tijd van het jaar wel eens veel 
en hard durft te regenen en te waaien, noemt men zo’n weerbeeld 
“Bamisweer”.

Zondagsgebed
Bij de 27ste zondag door het jaar

Dank voor onze kleinkinderen

Vader in de hemel,
wij danken U voor onze
kleinkinderen.
Door hen werd ons leven rijker,
onze vreugde groter.
Wij willen ze met geduld
op hun weg begeleiden.
Wij bidden U,
schenk hen uw zegen
en help hen te leven
in geloof in U.
Amen.

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2014. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle 
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de 
liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 
1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 
9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 
22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfa-
briekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.


