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Hedwig Van Peteghem

Niets is zo zalig als een heldere 
hemel. Het blauw is vlekkeloos 
en de zon kan ongeremd haar 
werk doen. Er gaat een rust van 
uit, die ons tevreden maakt. Maar 
ons land heeft weinig van die zui-
vere dagen. Meestal hangt er wel 
iets in de lucht: schapenwolkjes 
of donderwolken of van die uit-
een gewaaide slierten of gewoon 
grauw grijs. En als door een blik-
seminslag verandert ook ons hu-
meur. Neerslag maakt vaak neer-
slachtig. De zon blijft natuurlijk 
schijnen en het blauw blijft even 
helder. Maar dat alles wordt aan 
onze blik onttrokken door een 
breed uitgesmeerd wolkendek.

Al bij al hebben we er niets aan 
te zeggen. We moeten het nemen 
zoals het komt. Behalve een pa-
raplu en een onderdak is er geen 
enkel verweer tegen. Die grijze 
nevels waaien ook ons leven bin-
nen, zonder dat wij het willen, 
zij het in een andere vorm wel-
iswaar. Niet alles loopt van een 
leien dakje en niet alles is rozen-
geur en maneschijn. Er zijn wei-
nig momenten in ons leven dat er 
geen wolkje aan de lucht is. Zou 
het trouwens geen ijdele droom 
zijn?

Het Belgische weer laat ons het 
leven zien zoals het is: hier en 
daar bewolkt, met af en toe wat 

neerslag en geregeld een opkla-
ring. Alle elementen — hoe ver-
velend ze ook lijken — zijn nodig 
om de natuur ten volle tot leven 
te laten komen. Wat warmte en 
wat kilte, wat geluk en wat tegen-
slag... Samen zorgen ze voor het 
nieuwe leven. Als we ons maar 
niet blindstaren op de duistere 
kant van de zaak.

Ik geef toe, soms is er wat te veel 
ellende. Maar wat niemand kan 
ontkennen, en waar we moeten 
blijven in geloven, is: achter de 
wolken schijnt altijd de zon. In 
elke situatie staan mensen met 
een hart en in heel de schep-
ping zit een Kracht die liefde is. 

Meestal verborgen achter het wel 
en wee van elke dag, maar toch 
aanwezig als een generator die 
neerslag en tegenslag vruchtbaar 
laat zijn.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Wolken

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Op het kalenderblaadje van morgen prijkt de feestdag van Dionysius. 
Een spreuk zegt:
REGEN MET SINT-DENIJS
VOORSPELT EEN NATTE WINTER MAAR WEINIG IJS.

Mocht het morgen nog hard waaien en koud zijn, dan zit een gedeelte 
van de bevolking met de handen in het haar, want:
MET WIND EN KOU OP SINT-DENIJS
GERAKEN DE BOEREN VAN DE WIJS.

Mooi weer op Sint-Denijs zou dan ook weer niet goed zijn, want:
HELDER WEER OP SINT-DENIES,
MELDT GEWOONLIJK STERKE VRIES.

Morgen is het trouwens de dag waarop de laatste aardappelen mogen 
worden gerooid. In dat verband zegt men in het Gentse het volgende:
SINT-DENIJS MEE WATER, DEUGT NI VOOR DE PATATER.

Zaterdag is het de feestdag van Gommarus en volgens de traditie 
zouden we dan een paar mooie dagen moeten krijgen, ook wel het 
Sint-Gommaruszomerke genoemd. 

De Lierse heilige heeft echter nog andere pijlen op zijn boog. Zo zegt 
een weerspreuk:
TREEDT GUMMARUS MET DROOGTE IN,
DE ZOMER ZAL NAT ZIJN VAN IN ’T BEGIN.

En een andere:
VOLGEN OP SINT-GUMMARUS DROGE DAGEN,
DE ZOMER ZAL DOOR VEEL NAT MISHAGEN.

Zondagsgebed
Bij de 28ste zondag door het jaar

Door Hem, met Hem, in Hem…
Zou ik nog eenzamer moeten worden
en nog wat meer, zoals Gij, Heer,
door lijden en dood moeten gaan
opdat mijn vrede en geluk
alleen maar door U bepaald worden?

Geef dat ik met liefdevolle zekerheid hopen mag
dat Gij zult afmaken wat Gij
in en met mij begonnen zijt
en dat ik geloven durf dat ik
verrijzen zal.

Veerle N.

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2014. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle 
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de 
liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 
1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 
9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 
22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfa-
briekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.


