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Twee verdienstelijke onderwijs-
broeders van de christelijke scho-
len zijn Mutien-Marie Wiaux, 
Belgiës eerste ‘nationale’ heilige 
(1989), en de Ecuadoriaan Miguel 
Febres Cordero.

Eerstgenoemde wordt in 1841 
als Louis-Joseph geboren in Mel-
let, nabij Les Bons Villers. Zijn va-
der is smid, zijn moeder heeft een 
kleine tapisserie. Het vrome ge-
zin telt zes kinderen. Reeds van 
kleins af munt Louis-Joseph uit 
door nederigheid, gehoorzaam-
heid, vroomheid en een sterke 
Mariaverering. Op vijftienjarige 
leeftijd kiest de onopvallende 
jongen voor de broeders van de 
christelijke scholen in Namen. 
Bijna zestig jaar lang geeft hij 
als frère Mutien-Marie tekenen 
en muziek in Saint-Berthuin 
van Malonne. Die school redt hij 
tijdens de Eerste Wereldoorlog 
met succes van de Duitse bezet-
ter. Door zijn zachtaardigheid en 
wereldvreemdheid lijkt hij on-
geschikt als leraar en opvoeder, 
maar door zijn inzet en moed kan 
hij het toch waarmaken.

Mutien-Marie is altijd vrien-
delijk, geduldig, stipt en heeft 
vooral oog voor arme leerlingen 
en jongeren met leerproblemen. 
Naast het lesgeven, houdt hij 
toezicht op de slaapzaal, tijdens 
speeltijden en bij wandelingen. 
Omdat de leerlingen hem steeds 

met een rozenkrans zien, noe-
men ze hem de ‘altijd biddende 
broeder’ of de ‘apostel van het 
Weesgegroet’. Overtuigd dat zijn 
congregatie gesticht is voor de 
„christelijke opvoeding van de 
armen”, vraagt hij aan zijn over-
sten om catechismus te geven aan 
de volkskinderen. Mutien-Marie 
sterft in 1917.

Op 30 oktober 1977 verklaart 
Paulus VI de Belg Mutien-Marie 
zalig. In zijn homilie noemde 
hij hem een „voorbeeld voor 
alle leerlingen, leerkrachten en 
ouders”. Op 10 december 1989 
volgde de heiligverklaring door 
Johannes-Paulus II. In zijn ho-
milie legde de Poolse paus uit 
waarom die kleine, bescheiden 
broeder terecht een groot heilige 
is: „Hij was een kleine man en 
had slechts bescheiden taken te 
vervullen, maar we zien in hem 
een van de ‘kleinen’ die de Heer 
liefheeft en die Hij in zijn Rijk 
op de eerste plaatsen stelt.” De-
zelfde taal spreekt de Argentijnse 
paus Bergoglio die een Kerk van 
de armen voor de armen procla-
meert en als ‘paus van het volk’ 
voorrang geeft aan de ‘kleinen’ 
en de ‘laatsten’.

De kleine, stille broeder Mu-
tien-Marie fascineert door zijn 
trouw in de onopvallende dage-
lijkse opdrachten. Hij presteert 
niets buitengewoons, maar voert 

alles wat zijn overste van hem ver-
langt, buitengewoon nauwgezet 
uit. Met zijn nederige leven van 
gebed, arbeid en gehoorzaam-
heid geldt hij als voorbeeld voor 
de vele volwassenen die de moei-
lijke opdracht hebben om jonge 
mensen tot eerlijke burgers op te 
voeden.

Een tweede voorbeeld van een 
‘apostel van de school’ is Fran-
cisco Febres Cordero. Hij wordt 
in 1854 geboren in Cuenca in 
Ecuador. Hij heeft een lichte fy-
sieke handicap: door zijn mis-
vormde voeten verloopt het stap-
pen pijnlijk. Als veertienjarige 
treedt hij in bij de broeders van 
de christelijke scholen, bij wie 
hij voorheen op school ging. Zijn 
kloosternaam wordt Miguel. Vol 
enthousiasme onderwijst hij 
vreemde talen, wordt directeur 
van de scholengemeenschap en 
inspecteur. Hij is ervan overtuigd 
dat de tijd die gebruikt wordt 
voor de religieuze en culturele 
vorming van de jeugd, van groot 
belang is voor het leven van de 
Kerk en de samenleving. Hij is 
ervan overtuigd dat jonge men-
sen niet alleen de toekomst van 
een land, een continent, de we-
reld zijn, maar ook van de Kerk. 
Een Kerk kan slechts vitaal, crea-
tief en optimistisch leven, als de 
jonge generatie openstaat voor 
de waarden van het geloof.

Als hij gevraagd wordt om en-
kele werken van Johannes Bap-
tist de La Salle te vertalen in het 
Spaans, trekt hij in 1907 naar Pa-
rijs en Brussel. Omwille van zijn 
gezondheid moet hij een zon-
niger klimaat opzoeken en hij 
trekt naar een klooster nabij Bar-
celona, waar hij in 1910 overlijdt. 
In 1977 verklaart Paulus VI hem 
zalig. De heiligverklaring volgt 
in 1984 door Johannes-Paulus II.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.
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Omroep

2 november, 10 uur, Braambos op 
VRT één (herhaling omstreeks mid-
dernacht via Canvas en op zaterdag 8 
november om 12.25 uur via Canvas). 
Na de maatschappelijk-spiritue-
le actualiteit in Close-up praat Lu-
cette Verboven in Twee over EEN 
met Amir Jaje, dominicaan in 
Bagdad. Vrouwen die verkocht 
worden op de markt in Mosoel 
als slaven, meer dan honderd-
duizend mensen op de vlucht 
die in tenten slapen, die honger 
lijden en vrezen voor epidemies 
– dat illustreert de rampzalige 
toestand van christenen in Irak. 
Amir Jaje is uiterst scherp in zijn 
kritiek: de Verenigde Staten zijn 
verantwoordelijk voor de ver-
woesting van Irak en de wereld 
laat de christenen in de steek. 
Lucette Verboven vraagt Jaje of 
hij met die kritiek zelf niet tot 
schietschijf wordt. Tot slot Bron-
nen blijven altijd nieuw over Edith 
Stein, de Joodse die zich tot het 
christendom bekeerde en in 
Auschwitz door de nazi’s werd 
omgebracht. Welke plaats neemt 
deze heilige vandaag in het leven 
van gelovigen in?
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Oogarts  Ingezonden door Gilbert Droogmans

Een Pool heeft een afspraak met de oogarts. Die houdt hem een 
letterkaart voor waarop staat C Z w N y s T a L

Vraagt de oogarts:

– Kunt u dat lezen?

Antwoordt de Pool:

– Zeker. Ik ken de man zelfs.

Oogarts  Ingezonden door Gaston Dufour

Een vrouw komt met klachten bij de oogarts. Die laat haar de 
letterkaart lezen. Zegt de vrouw:

– Kunt u het mij voorlezen, dokter? Ik zie namelijk zo slecht.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


