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Over het leven van de heilige Tar-
cisius weten we bitter weinig. 
Volgens de traditie leeft hij in de 
derde eeuw na Christus. Op jeug-
dige leeftijd zoekt hij geregeld 
de catacomben van Calixtus aan 
de Via Appia in Rome op. Daar 
vervult hij trouw zijn plichten 
als christen. Hij heeft een grote 
voorliefde voor de eucharistie-
viering en men neemt algemeen 
aan dat hij ook misdienaar was. 
Om aan de vervolgingen van de 
Romeinse keizer te ontsnappen, 
moeten de christenen onderdui-
ken in woningen of samenkomen 
in de catacombe. Daar kunnen ze 
ongestoord luisteren naar het 
woord van God, met elkaar bid-
den en samen het Laatste Avond-
maal van de Heer herdenken.

Het is ook de gewoonte om de 
heilige hostie naar gevangenen 
en zieken te brengen, die op an-
dere plaatsen in de stad verblij-
ven. Op een zekere dag vraagt de 
priester wie er bereid is die taak 
te vervullen. Vol overtuiging zegt 
de jonge Tarcisius: „Stuur mij.” 
Hij is echter nog te jong en lijkt 
bovendien nog niet opgewas-
sen tegen de hindernissen en de 
mogelijke gevolgen van die ge-
vaarlijke onderneming. Zijn on-
schuldig antwoord luidt: „Mijn 
jeugdige leeftijd zal de beste be-
scherming voor de hostie zijn.” 
Dat argument overtuigt de pries-

ter en hij vertrouwt het kostbare 
brood aan de jongen toe. Als 
raad krijgt de jongen mee: „Tar-
cisius, denk eraan dat je een he-
melse schat in je zwakke handen 
houdt. Vermijd de drukke stra-
ten.” Daarop verzekert Tarcisius 
dat hij zelfs bereid is te sterven 
en onder geen beding het Aller-
heiligste zal afstaan. Zo dierbaar 
is God voor hem.

Op weg naar de zieke gelovigen 
kruist Tarcisius enkele heidense 
jongeren die hem uitnodigden 
om hen te begeleiden. De jon-
gen wijst hen af en de jongeren 
worden wantrouwig en opdrin-
gerig. Ze dwingen Tarcisius 
te verraden wat hij onder zijn 
kleed verborgen houdt. Als hij 
weigert, reageren ze brutaal en 
vallen hem met stenen aan. Ze 
laten de zwaar gewonde jongen 
aan de rand van de weg liggen. 
De gardist Quadratus, die ook in 
het geheim christen geworden 
is, brengt de stervende Tarcisius 
naar een priester. De jongen is 
bewusteloos. Het kleine linnen 
doekje met de eucharistie houdt 
hij nog steeds dicht tegen zijn 
borst. De gewijde hostie die de 
kleine martelaar met zijn leven 
verdedigde, is op die manier deel 
van zijn lichaam geworden. Zijn 
consequente levenshouding en 
zijn vastberadenheid om het 
ideaal van liefde en goedheid te 

volgen, brengt hem dichter bij 
Jezus. Hij wordt begraven in de 
catacomben van Calixtus.

Paus Damasus I laat een op-
schrift voor het graf van de Ro-
meinse jongeling maken, waarop 
het sterfjaar 257 staat. Volgens de 
Romeinse heiligenkalender valt 
Tarcisius’ sterfdag op 15 augus-
tus. Omdat op die dag het hoog-
feest van Tenhemelopneming 
van Maria wordt gevierd, komt 
de liturgische herdenkingsdag 
van Tarcisius wat op de achter-
grond. Die jonge martelaar is de 
patroonheilige van de misdie-
naars: hij is in opdracht van de 
parochie onderweg. Hij geldt 
ook als de patroonheilige van de 
arbeiders en de eerste communi-
canten. Vaak wordt de Romeinse 
jongeling afgebeeld met de hei-
lige communie, een palmtak en 
met stenen in de hand. Palmtak-
ken verwijzen naar zijn marte-
laarschap.

Tarcisius, wiens naam ‘de moe-
dige’ betekent, vraagt niet alleen 
aan de trouwe misdienaars, maar 
aan alle kinderen en jongeren 
het geloof in God, Schepper van 
hemel en aarde, te ‘herwaarde-
ren’ en tijd te maken voor de 
Oorsprong van al het leven. Met 
hun vroomheid die uit het hart 
komt en de liturgische gebaren 
en woorden zijn misdienaars 
‘hedendaagse apostelen’. En zo-

als Jezus’ volgelingen helpen de 
misdienaars het brood van het 
leven onder de mensen van onze 
tijd uit te delen, want iedereen 
heeft nood aan brood, aan het 
‘dagelijkse brood’. De vriend-
schapsband met Jezus heeft zijn 
bron en zijn hoogtepunt in de eu-
charistieviering. Precies daarom 
is het zo belangrijk dat gelovigen 
op zondag – de dag van de Heer 
– naar de kerk trekken en samen 
bidden. Daar is de levendige God 
midden onder ons aanwezig. 
Daar kan iedere gelovige kracht 
putten om de hindernissen van 
het leven te overbruggen en te 
streven naar een mooier, recht-
vaardig en waardevol leven.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.
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Omroep

16 november, 9 uur, Braambos 
op VRT één (herhaling op Canvas 
omstreeks 23.30 uur). Na de ge-
bruikelijke Close-up, waarin de 
actualiteit op het snijpunt van 
samenleving en spiritualiteit on-
der de loep wordt genomen, het 
veeleer bezinnende Verhalen van 
de Camino. Ver van huis dichter 
bij jezelf komen. Dat overkomt 
pelgrims die de zogenoemde Ca-
mino de Santiago bewandelen, 
de pelgrimsroute naar Santiago 
de Compostella. Al eeuwenlang 
leggen talloze pelgrims de tocht 
naar de Spaanse stad af. Wat be-
zielt mensen om zulke zware 
reis te ondernemen? Waar zijn 
ze naar op zoek? Elke pelgrim op 
die tocht, die overigens almaar 
populairder blijkt, heeft zo zijn 
eigen redenen. De een wil af-
stand nemen van het hectische 
leven, de ander beschouwt het 
als een onderdeel van een rouw-
proces en nog een ander doet 
het vooral vanwege de sportieve 
uitdaging. Voor velen wordt het 
hoe dan ook een spirituele ont-
dekkingstocht.
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Bisschop  Ingezonden door Jan De Greef

Op maandagochtend slaat de pastoor zijn krant open. Hij schrikt 
zich een aap wanneer hij op bladzijde 24 zijn eigen rouwbericht ziet 
staan. Overstuur belt hij de bisschop. Die reageert:

– Je, ik heb het net ook gelezen. Maag zeg eens, waarvandaan belt u 
eigenlijk?

Bisschop  Ingezonden door Greta Vermassen

De pastoor komt na een conferentie met de bisschop doodop thuis. 
Hij zucht:

– Ik ben helemaal op! De bisschop hield een toespraak van liefst twee 
uur!

Vraagt de huishoudster belangstellend:

– En waar ging die over?

Antwoordt de pastoor:

– Ach, dat heeft hij er niet bij gezegd.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


