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Ontdek meer en andere            
puzzels in onze puzzelboeken 
en -tijdschriften.
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8 2 5 3
1 6

5 6 9 1 7
5 2

7 4
4 2

4 3 1 5 7
6 9

5 1 6 8

     sudoku 

Ontdek meer en andere            
puzzels in onze puzzelboeken 
en -tijdschriften.
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9 4 6 7 5
7 4 1 9 6
4 1 7 8

8 9 5
6 8 5 2
3 9 7 2 5

6 4 5 8 9

916753284
823946751
745218396
452167938
138492567
679835412
391674825
264589173
587321649
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816247539
947351826
325698417
198564273
273189645
564732981
439815762
682973154
751426398
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Hedwig Van PetegHem

Het was weer zover. Na de gebrui-
kelijke ongemakken en kleine 
pijnscheuten zag ik me genood-
zaakt de tandarts op te zoeken. Er 
zijn aangenamere dingen in het 
leven, maar er was geen ontko-
men aan. Het was kiezen tussen 
de natuurlijke pijn door slechte 
tanden of de genezende pijn die 
de tandarts me bezorgt. Want je 
stapt niet noodzakelijk met min-
der pijn naar buiten. Ook herstel 
kan zeer doen.

Telkens opnieuw sta ik er ver-
steld van hoe gedwee we bij een 
tandarts zijn. Als een lam dat 
naar de slachtbank wordt geleid. 
We gaan rustig liggen en doen 

alles wat gevraagd wordt. We sla-
gen erin soms een uur lang onze 
mond open te houden. En zonder 
enige vorm van weerstand laten 
we de tandarts boren en slijpen. 
We vertrouwen er ten volle op 
dat het kunstwerk dat daar gere-
aliseerd wordt goed zal zijn, zeer 
goed zelfs. En dat terwijl we hele-
maal niet kunnen zien of contro-
leren wat er allemaal gebeurt. We 
zijn er gerust op.

Het is bovendien onvoorstel-
baar hoe een tandarts erin slaagt 
je zomaar een uur het zwijgen op 
te leggen. Terwijl hij/zij rustig 
de  gebeurtenissen van de voor-
bije weken evalueert, kan ik al-

leen maar antwoorden met een 
horizontale of verticale knik. 
Geen enkele vorm van protest 
bieden we, behalve misschien 
een pijnlijke stuiptrekking. Voor 
je plezier hoef je er niet naartoe 
te gaan, maar je kunt er zoveel 
leren. Jezelf uit handen geven, 
vol overgave, en weten dat je in 
goede handen bent.

Waarom moeten we eerst altijd 
negatieve ervaringen meemaken 
alvorens we dat kunnen? Op elk 
moment van de dag mogen we er 
zeker van zijn dat er iemand is die 
zorg voor ons draagt, iemand bij 
wie we met heel ons doen en laten 
terechtkunnen. Het vraagt een 

beetje oefening, maar te weten 
dat je je mag laten drijven op de 
diepste kracht van het leven, een 
God die zich over je buigt, dat is 
zalig. Of kunnen we die missen 
als kiespijn?

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Bij de tandarts

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Vorige week schreef ik al over Sint-Elisabeth en haar vermogen 
om het weer van de komende winter te voorspellen. Een volgende 
bepalende dag in dezelfde categorie is die van 21 november, de 
feestdag genaamd “Opdracht van Maria”. Ook dan is er weer zo’n 
voorspellende spreuk:
MARIA’S OPDRACHT KLAAR EN HEL,
MAAKT DE WINTER STRENG EN FEL.
Krijgen we dus vrijdag een open hemel, dan hebben we een harde 
winter aan ons been.
Nu zaterdag is de derde dag waarop we zullen kunnen voorspellen 
of we in de volgende maanden met winterbanden moeten rijden of 
niet. ’t Is dan de feestdag van Sint-Cecilia, je weet wel, de patrones 
van al diegenen die met muziek te maken hebben. Ook dan is er zo’n 
spreuk:
DE DAG AAN SINTE-CECILIA GEWIJD
IS DE MAATSTAF VAN DE WINTERTIJD.
Of om het in de sferen van haar patronaat ze zeggen:
SINTE-CECILIA GEEFT DE TOON AAN.
Weersvoorspellingen werden vroeger niet alleen aan een heilige 
gekoppeld. Ook dieren hadden een voorspellende waarde. Laten 
we zo eens stilstaan bij het gedrag van de duif die een echte 
regenvoorspeller is:
KRABT DE DUIF HEUR KOPKE,
DAN VALT ER DRA EEN REGENDROPKE;
Naar het schijnt hanteert de kip dezelfde gebarentaal:
DUIVEN AAN HET KOPKE KRABBEN,
KIPPEN IN HET ZAND AAN ’T DABBEN,
ZIJ VOORVOELEN EN VOORSPELLEN
REGENWEER EN WATERBELLEN.

Zondagsgebed
Bij de 34ste zondag door het jaar

Voor de burgerlijke overheid

God, almachtig en eeuwig,
in uw hand berust de hoop van alle mensen
en de rechten van de volken zijn uw zorg.
Zie welwillend neer op hen die over ons regeren:
dat zij een duurzame vrede verzekeren en
de sociale vooruitgang en religieuze vrijheid
bevorderen voor alle volkeren van de aarde,
door Christus onze Heer.
Amen.

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2014. deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle 
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de 
liturgische centra in uw buurt: de 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 
1, 3271 averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 
9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 
22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfa-
briekstraat 14, 1060 sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 tongerlo, 014/53.82.13.


