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In het tweede jaar van zijn pon-
tificaat verklaarde paus Benedic-
tus XVI vier zaligen heilig: Filip-
po Smaldone, Theodora Guerin, 
Rosa Venerini en Rafael Guízar 
Valencia. Dat gebeurde tijdens 
een plechtigheid op 15 oktober 
2006.

Filippo Smaldone wordt op 
17 juli 1848 in Napels geboren. 
Wanneer hij twaalf is, droomt hij 
van een leven in dienst van God 
en de medemens. In 1871 wordt 
hij tot priester gewijd, waarna hij 
zich hoofdzakelijk ontfermt over 
de zielzorg in Zuid-Italië. Hij 
heeft vooral aandacht voor de do-
ven. Samen met een vriend sticht 
hij in het Italiaanse Lecce een in-
stituut dat instaat voor de opvoe-
ding van dove kinderen (1885). 
Hij levert ook een belangrijke 
bijdrage tot de ontwikkeling van 
de gebarentaal. Bovendien ont-
fermt hij zich over de vele slacht-
offers van de toenemende indus-
trialisering die vertwijfeld aan de 
rand van de samenleving staan. 
Ze zijn gedegradeerd tot ‘sociaal 
afval’ en tellen in geen enkel op-
zicht nog mee.

Tijdens zijn homilie prees de 
Duitse paus de ‘patroonheilige 
van de doven’, vooral omdat 
Smaldone in de doven de „weer-
kaatsing van het beeld van God” 
heeft gezien. In de afwezigheid 
van klanken, geluiden, woorden 

is de diepe en hoopvolle stem 
van de altijd beminnende God 
aanwezig. Wie aandachtig luis-
tert, hoort op stille momenten 
de helende stem van de Schep-
per. Dan beseft de mens dat er 
niet veel woorden nodig zijn om 
door te dringen tot de diepe kern 
van de ziel. In heel wat alledaagse 
situaties zoekt de stilte naar ant-
woorden. Wie bereid is om Gods 
stem te horen, zal die ook vin-
den, vooral in stille gebaren die 
vanuit het hart van de medemens 
komen.

Wie in het alledaagse leven de 
kunst leert om doeltreffend te 
zwijgen, kan het essentiële van 
het oppervlakkige onderschei-
den, want de stilte structureert 
het denken en veroorzaakt een 
nieuwe denkwijze. Als je zwijgt, 
denk je na over woorden, de 
toon, de omgang met anderen. Je 
zwijgt om te begrijpen wat rond-
om jou gebeurt, om tussen de 
vele stemmen de positieve stem 
te onderscheiden. Als je zwijgt, 
spreekt de stem van de wijsheid, 
de waarheid, het echte leven. 
Stilte is een zwijgen dat mensen 
de ogen en oren opent voor een 
andere wereld. Haar kracht helpt 
je fouten te analyseren, alles te 
onderscheiden en de vreugde van 
het leven, de bodem van de liefde 
en het geluk te vinden. Met die 
eenvoudige, maar doeltreffende 

instelling kun je – zoals Filippo 
Smaldone bewijst – een dierbare 
heilige worden.

In 2006 verklaarde paus Bene-
dictus XVI ook nog twee vrouwen 
heilig. Theodora Guerin wordt 
in 1798 in Frankrijk geboren. Ze 
sticht in de Amerikaanse staat 
Indiana de vrouwenorde Saint 
Mary of the Woods. Pas nadat ze 
Frankrijk noodgedwongen ver-
laten heeft, wordt haar levens-
droom werkelijkheid. Ze vangt 
kansarme kinderen op in scholen 
en woningen jongens en meisjes 
die geen ouders meer hebben of 
in grote armoede moeten leven. 
Guerin sterft in 1856 in Indian-
apolis in de Verenigde Staten. 
„Omdat ze de goddelijke Voor-
zienigheid vertrouwde, kon ze 
talrijke hindernissen overwin-
nen en in haar werk volharden, 
waartoe God haar opgeroepen 
had”, zei Benedictus XVI tijdens 
de heiligverklaring. Zijn Poolse 
voorganger had haar in 1998 za-
lig verklaard omdat haar voor-
beeldige leven een grote inspi-
ratiebron voor de hedendaagse 
mens is.

De Italiaanse Rosa Venerini 
wordt in 1656 in Viterbo gebo-
ren. Daar richt ze een congrega-
tie op die zich ontfermt over de 
opleiding van meisjes, de Maestre 
Pie Venerini. In het bisdom Monte-
fiascone ontstaan meerdere scho-

len. Wanneer Venerini in 1728 
sterft, zijn veertig inrichtingen 
verbonden aan het instituut dat 
ze in het leven riep. De klooster-
zuster wil niet enkel een kwalita-
tieve opleiding, ook het welzijn 
van de jeugd ligt haar na aan het 
hart. Met haar bescheiden leven 
onderstreept Venerini hoe be-
langrijk opvoeders en leerkrach-
ten voor opgroeiende jongeren 
zijn. Niet alleen de ouders, maar 
ook scholen zijn wezenlijk voor 
een succesvolle opvoeding en 
het ultieme geluk van kinderen 
en jongeren, die steeds opnieuw 
hunkeren naar vertrouwen, op-
rechtheid en zingeving.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.

Het heiligenboek
De heiligen van 2006 (1)  Tom Zwaenepoel

Omroep

19 november, 22.30 uur, VRT 
één. Het verhaal van Susan Boyle, 
documentaire uit 2013 over de 
Schotse zangeres die de harten 
veroverde toen ze meedeed aan 
Britain’s Got Talent. De kijker 
volgt Boyle in de aanloop naar 
een concert voor 20.000 fans. Het 
is een test: enkel indien ze erin 
slaagt haar angstaanvallen onder 
controle te houden, volgt een we-
reldtournee.
19 november, 21.35 uur, Canvas 
(herhaling op 20 november om 18.28 
uur). Slotaflevering van Weg van 
België, waarin Phara de Aguirre 
uitgewezen asielzoekers ach-
terna reist om hun persoonlijk 
verhaal uit te spitten. Vandaag: 
Afghanistan.
22 november, middernacht, 
VRT één. L’affaire Leila (1), eerste af-
levering van de achtdelige Frans-
Belgische serie A tort ou à raison 
over het Belgische rechtssysteem 
door de ogen van een onder-
zoeksrechter, een advocate, een 
politiecommissaris en een jour-
nalist. De Tunesische Leila Ka-
cem neemt contact op met advo-
cate Florence. Ze vreest dat haar 
man zal worden uitgewezen we-
gens terroristische activiteiten.
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Ontdek meer en andere puzzels in 
onze puzzelboeken en -tijdschriften.    

©
 D

e Puzzelaar

menigte

minne-
zanger

9 vleesnat

medische
weten-
schap

gereed-
schap

bedorven

jong
meisje

roofvogel

vuur-
wapen

8

gewicht

droog

5 laster-
campagne

toneel-
nummer

2

tennis-
term

defilé

voor-
zetsel

zwerver

gepofte
maïs

inwendig
orgaan

knevel

smal stuk
hout

krap

6 zand-
heuvel

straal-
vliegtuig

4
bladader

land in
Azië

sier-
plant

wind-
richting

7 wees
gegroet

eventueel

liefdevol

1

ouder-
loos
kind

3
kleur-
middel

Oplossing van de puzzel van
vorige week: voorstel

© De Puzzelaar

De vrome kudde

Schuld en boete  Ingezonden door Frans Boogaerts

Na jarenlang losbandig leven ging Jef nog eens te biechten. Na zijn 
schuldbelijdenis zegt de pastoor:

– Jef, jong, voor al hetgeen gij me hier verteld heb, kan ik niet 
anders dan u een zware penitentie opleggen. Gij moet te voet naar 
Scherpenheuvel gaan, met erwten in uw schoenen.

Zegt Jef deemoedig:

– Goed mijnheer pastoor, dat zal ik doen.

Enkele weken later komt de pastoor Jef nog eens tegen. Hij is 
benieuwd.

– En Jef, al naar Scherpenheuvel geweest?

– Jawel meneer pastoor.

– En met erwten in uw schoenen?

– Met erwten in mijn schoenen, zeer zeker. Maar ik had ze wel eerst 
gekookt.

Pijnlijk  Ingezonden door Jan Umans

– Je ziet het inderdaad vaak: de grootste idioten trouwen met de 
liefste vrouwen.

– O, schat, wat ben je toch een vleier!

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


