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OPKIKKERTIJES

HELEND HART

Hedwig VAN PETEGHEM

Ik was onlangs op bezoek bij
een vroegere Kkennis. Genoeg
gespreksstof dus om vervlogen
herinneringen boven te halen.
En zoals dat meestal gaat, na een
verhaal over de meest vanzelf-
sprekende dingen, kwamen ge-
beurtenissen naar boven die niet
zo vanzelf spraken.

Mijn gewezen kennis had er
moeite mee: een collega, die hem
na aan het hart lag, was volstrekt
onverwachts overleden. Oor-
zaak: hartslagaderbreuk. Hijzelf
was dan ook maar eens op contro-
le geweest, maar er bleek geluk-
kig geen probleem. Zijn motor
draaide perfect, ook al voelde hij

Zondagsgebed

voortdurend die hartverscheu-
rende pijn van een overleden
vriend.

Maar blijkbaar ging het om een
ander hart: de motor van het ge-
luk. Bij sommigen is dat hart van
goud, bij anderen van zilver, en
men beweert zelfs dat er mensen
zijn met een hart van steen. Maar
laat ons daar ons hoofd niet over
breken. Dat goud spreekt veel
meeraan. Hetgaatomedele geba-
renvaniemand die warmte geeft,
liefde uitstraalt, zorg draagt, tijd
maakt, enzovoorts. Het is zalig
zo’n mensen tegen te komen.

Zou het ook niet zalig zijn om
zelf zo iemand te zijn of te wor-

Bij de 1ste zondag van de advent

God,

de eerste kaars wordt aangestoken,
hetis een mooi gezicht.

Het is nu niet meer donker,

wij zitten in hetlicht.

Wij zien elkaar wat beter,

zo kunnen we ook voor de ander zorgen.

Help Je ons daarbij?

www.nabbi.be

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2014. Deze , met

van alle

heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de
liturgische centra in uw buurt: De 3 Lelién, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 - De 3 Provincién, Abdijstraat
1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 - De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477,/26.56.17 - Incontri, Kolenmarktstraat
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 - LKD, Dijk 32-34, 9200 052/20.19.76 - Carmelitana, Burgstraat 46,
9000 Gent, 09/225.48.36 - Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 - De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke,
0477/26.56.17 - PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 - Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000
Leuven, 016/31.00.65 - De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 - De Branding, Kerkstraat
22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 - Herni N 100, 8800 051/20.15.41 - De Vlaspit, Vlasfa-
briekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 - De Oude Linden, Abdijstraat 40 ¢, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.
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den, iemand aan wie men zich

kan opkrikken? Ook dat heeft ‘ﬁ‘u veasn)
met helen en genezen te maken, L —
maar het is wel van een totaal
andere orde. Heil brengen waar
mensen zich gebroken voelen of
niet aanvaard, dat zijn heilige
momenten. Wie zo leeft, heeft
zo’n groot hart, dat het aan de
buitenkant zichtbaar wordt. Is
het daarom dat het beeld van het
heilig Hart er zo uitzag?

Dit cursiefje werd geplukt uit
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen,
2006). Het boek is inmiddels
uitverkocht bij de uitgever.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Het is niet zo slecht dat het rond deze tijd van het jaar eens goed
vriest. Dat is goed tegen het ongedierte, zegt de kalender. En dat
wordt zaterdag 29 november op de feestdag van Sint-Saturninus
nadrukkelijk zo gezegd:

IJS OP DE DAG VAN SATRIJN

MAAKT KORTE METTEN MET HET VENIJN.

Maar zondag is het de feestdag van Sint-Andreas, ook Andries
genoemd, en dat rijmt gemakkelijk met vries. Vandaar de vele
vriesspreuken voor die dag. Zoals deze:

SINT-ANDRIES

BRENGT DE VRIES.

Maar lang zal dat vriezen dan toch weer niet duren, want op 1
december is het de feestdag van Eligius — Elooi — en een langere
spreuk gaat dan zo:

SINT-ANDRIES

BRENGT DE VRIES

MAAR SINT-ELOOI

BRENGT DE DOOI.

Andreas is naast weerheilige ook schutspatroon van zwangere
vrouwen. Vermits Andreas een visser was, werd hij ook aangesteld
tot patroon van de vissers. Wist je trouwens dat vissen ook het weer
kunnen voorspellen? Kijk maar eens naar deze spreuk:

WIL DE VIS NIET VAN DE MAAIEN,

DAN ZAL DE WIND GAAN DRAAIEN.
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Ontdek meer en andere
puzzels in onze puzzelboeken
en -tijdschriften.
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