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Lodewijk wordt in 1214 uit een 
‘koninklijk’ gezin geboren: zijn 
vader is Lodewijk VIII, de ko-
ning van Frankrijk, zijn moeder 
Engelse prinses en dochter van 
de koning van Castilië Blanca 
van Castilië. Na de dood van 
zijn vader volgt de twaalfjarige 
Lodewijk hem op als Lodewijk 
IX, tot zijn meerderjarigheid 
weliswaar onder voogdij van 
zijn moeder. Lodewijk is een 
wijze en rechtvaardige wetge-
ver. Hij richt het parlement in 
Parijs op en hervormt de recht-
spraak evenals het muntwezen. 
In eigen land bevordert hij vrede 
en welvaart, in het buitenland 
stijgt zijn aanzien door zijn 
onderhandelingen als scheids-
rechter in de internationale 
Europese politiek. Onder zijn 
regering groeit de Sorbonne uit 
tot een belangrijk intellectueel 
centrum en beleeft de Franse 
gotiek haar volle bloei.

Tijdens de Zevende Kruistocht 
verovert Lodewijk Damiate 
(1249), maar hij wordt met zijn 
hele leger gevangengenomen 
(1250). Na zijn vrijlating ver-
blijft de Franse koning vier jaar 
lang in het Midden-Oosten en 
bezoekt hij tal van plaatsen in 
het Heilig Land. De dood van 
zijn moeder, die tijdens zijn af-
wezigheid als regentes functio-
neerde, dwingt hem naar Frank-

rijk terug te keren. Tijdens de 
Achtste Kruistocht naar Noord-
Afrika bezwijkt hij aan de gevol-
gen van de pest (1270). Kort voor 
zijn dood schrijft hij een brief 
aan zijn zoon en opvolger (Fi-
lips III) met wijze raad voor het 
regeren. Met het doorgeven van 
wijsheid probeert hij stabiliteit 
te verzekeren van een staat die 
hem na aan het hart ligt.

Lodewijk van Frankrijk is in 
veel opzichten een model van 
heiligheid. Met zijn strenge 
boetvaardigheid en kastijdin-
gen kiest de koning voor een 
kloosterbestaan en niet voor de 
luxe aan het koninklijke hof. 
Hij is de liefdevolle vader voor 
zijn elf kinderen zowel als voor 
zijn arme en zieke onderdanen. 
Dagelijks deelt hij aan 120 ar-
men persoonlijk brood, vlees en 
wijn uit. In de paastijd heeft hij 
de gewoonte om de voeten van 
de armen te wassen en hun een 
aalmoes te geven. Bovendien 
sticht hij kerken, kloosters, zie-
kenhuizen en liefdadigheids-
instellingen: oasen van barm-
hartigheid, solidariteit en sterk 
geloof. Hij onderneemt twee 
kruistochten ter bevrijding van 
de christelijke heilige plaatsen 
en is dus zelf bereid om zijn le-
ven te geven voor zijn geloof. 
Voor de doornenkroon en stuk-
ken van het ‘Ware Kruis’, die hij 

uit het Heilig Land meebrengt, 
laat hij in Parijs de Sainte-Cha-
pelle bouwen.

Met Lodewijk de Heilige be-
reiken de christelijke middel-
eeuwen een hoogtepunt. In 
zijn persoon smelten de mid-
deleeuwse asceet en de dappere, 
energieke heerser met groot 
rechtvaardigheidsgevoel sa-
men. Eigenschappen van de as-
ceet zijn nederigheid, geduld en 
melancholie. Als heerser wenst 
hij ook te dienen, in het bijzon-
der degenen die aan de rand van 
de samenleving staan en de te-
genpool van alle pracht en praal 
symboliseren: de daklozen, de 
armen, de bedelaars.

De naam ‘Lodewijk’ betekent 
niet toevallig ‘roemvolle strij-
der’. Ook al staat zijn grote 
vroomheid zijn politiek rea-
lisme af en toe in de weg, toch 
bezit hij de belangrijkste eigen-
schappen van een goed leider: 
hij is gedegen en wijs, vrijgevig, 
mild en rechtvaardig en hij staat 
dicht bij het volk. Als evenwich-
tig koorddanser slaagt hij erin 
een gezond evenwicht te vinden 
tussen de belangen van de staat 
en die van het volk.

Lodewijk IX of Lodewijk van 
Frankrijk wordt ook Louis de 
Heilige genoemd. In de schil-
derkunst wordt hij vaak afge-
beeld als koning met scepter, 

kroon, lelies. Hij is ook te zien als 
kruisridder met doornenkroon, 
kruisnagel, gesel, boek. Lode-
wijk is niet alleen de patroon-
heilige van Frankrijk. Hij geldt 
ook als patroon van bakkers, 
behangers, blinden, boekbin-
ders, boekdrukkers, borstelma-
kers, bouwvakkers, hoefsme-
den, juridische medewerkers, 
juweliers, kappers, pelgrims, 
timmerlieden. Hij wordt aange-
roepen en om hulp gesmeekt in 
geval van blindheid, doofheid 
en oorziekten.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.
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5 december, 22.40 uur, Canvas. 
Million Dollar Baby. Amerikaans 
drama van en met Clint East-
wood uit 2004 over de toenade-
ring tussen een knorrige oude 
bokscoach en een jonge vrouw 
die koste wat het wil professio-
neel bokser wil worden.
6 december, 22.20 uur, VRT één. 
Death in Paradise, jaargang 3, af-
levering4. Hartverwarmende 
Britse politieserie over de strijd 
tegen de misdaad op een paradij-
selijk eiland in de Caraïben.
6 december, 23.50 uur, Canvas. 
Beasts of the Southern Wild, Ame-
rikaanse ecologische fabel uit 
2012. In een afgesloten gemeen-
schap in de Mississippi Delta 
wordt de zesjarige Hushpuppy 
door haar alcoholistische vader 
met harde hand voorbereid op 
een tijd waarin hij er niet meer 
zal zijn om haar te beschermen. 
Haar vrijgevochten bestaan 
wordt echter danig verstoord 
wanneer een vernietigende 
storm opsteekt en haar gemeen-
schap letterlijk en figuurlijk be-
gint te zinken.
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In de klas  Ingezonden door Wouter Poelmans

Een schoolinspecteur is op bezoek in de dorpsschool. Hij stapt het 
leslokaal binnen en stuit daar op een herrie van jewelste. Hij grabbelt 
de langste slungel, die blijkbaar al een behoorlijk stemgeluid kan 
produceren, bij de kraag en gooit hem de gang op met de woorden:

– Ga daar maar wat uitblazen, jij!

De klas blijkt meteen een stuk rustiger en de inspecteur steekt een 
preek af over discipline en respect. Ineens steekt een jongetje een 
vinger op:

– Mijnheer, mogen we nu onze meester terug?

In de klas  Ingezonden door Urbain Vrijdaghs

– Jantje, vervoeg me eens het werkwoord ‘stappen’.

– Euh... Ik stap. Euh... Jij stapt. Euh... Hij stapt...

– Komaan, Jan, sneller!

– Wij lopen, u loopt, zij lopen...

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


