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Hedwig Van Peteghem

Reeds lang was ik onderweg. 
Door de drukte van de auto’s en 
de dagelijkse bezigheden zag ik 
nauwelijks nog een hand voor 
de ogen. De mensen die ik tegen-
kwam, waren al even gehaast. Er 
was nog veel werk aan de winkel. 
De spanning stond op hun gezicht 
te lezen. Een drukke agenda joeg 
hen op. En blijkbaar waren ze zelf 
niet in staat aan de rem te trek-
ken. Er was nog zo veel te doen... 
en allemaal met goede bedoelin-
gen: kinderen van de school ha-
len, boodschappen doen, eten be-
reiden en zorgen dat alles in orde 
is voor de volgende dag. Want het 
zou weer zwaar worden.

Toen ik eindelijk op mijn be-
stemming was, dacht ik: „En nu 
even rust.” Maar het vooruitzicht 
verdween al snel toen iemand 
op m’n schouders tikte en vroeg 
of ik een momentje had. Ik keek 
naar mijn horloge alsof deze zou 
beslissen over mijn beschikbare 
tijd. Maar veel kans kreeg ik niet: 
of ik hem even kon depanneren. 
Z’n dochter stond al meer dan 
twee uur te wachten aan het sta-
tion op veertig minuten daarvan-
daan en zag geen mogelijkheid in 
haar eentje thuis te raken. Ze zou 
waarschijnlijk in paniek zijn. Het 
zou een pak van zijn hart zijn als 
deze vervelende situatie achter 

de rug zou zijn. Hij had het al aan 
diverse voorbijgangers gevraagd, 
maar hij kreeg steeds opnieuw 
het gekende antwoord.

Ik stond voor de keuze. Had 
ik dan meer tijd dan anderen? 
Ik moest toch ook mijn dagpro-
gramma afwerken. Waren er geen 
mensen die iets minder te doen 
hadden? Zou ik niet van mij la-
ten profiteren? Een ding maakte 
mij wel gelukkig. Vandaag had 
ik toch een gesprek gevoerd, van 
mens tot mens. In zijn ogen kon 
ik de zorg voor zijn dochter le-
zen. Kon dat volstaan om hem uit 
de nood te helpen? Rechtsomkeer 
maken, mijn plannen overhoop 

gooien om hem gerust te stellen 
en een gelukkige avond te bezor-
gen? Medemensen kunnen – ge-
lukkig maar – zo’n wending aan 
je leven geven dat je er stil van 
wordt.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Rechtsomkeer

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Eulalie kende niks van het weer. Geen dagspreuken voor vandaag 
dus. En ook de andere dagheiligen op 10 december zijn onkundig 
wat het weer betreft.
Een van die andere dagheiligen is Onze-Lieve-Vrouw van Loreten. Zij 
is de patrones van de piloten. Hoe zij aan die taak kwam? Wel, dat is 
een straf verhaal. In het huis in Nazareth waar Christus woonde, zou 
in de Middeleeuwen deze heilige hebben gewoond. Maar de Turken 
belaagden Nazareth en de legende wil dat dat huis bij de komst van 
de Turken plots ging vliegen. Het vloog recht naar het veilige Illyrië 
om later dan nog eens de lucht in de gaan naar… Italië. Vandaar 
dus…

Gezien ook de volgende dagen geen weerheiligen op de 
kalender voorkomen, neem ik graag mijn toevlucht tot enkele 
decemberspreuken. Ik hoop met u dat in deze maand weinig regen 
zal vallen. Want regen in december is voor niks goed:
DECEMBER ZACHT EN DIKWIJLS REGEN,
GEEFT WEINIG HOOP OP RIJKE ZEGEN.

Anders maar inhoudelijk hetzelfde zegt deze spreuk:
DECEMBER ZACHT EN NAT
LEDIGT GANS HET KORENVAT.

Nochtans zou een natte december op een mooie zomer duiden:
PLETST IN DE WINTER VEEL REGEN NEER,
DAN KRIJGEN WE MOOI ZOMERWEER.

En mist in december is dan weer goed:
DECEMBERMIST
GOUD IN DE KIST.

Zondagsgebed
Bij de 3de zondag van de advent

Adventsgebed

Goede hemelse Vader,
weer een tijd om ons meer verbonden
te voelen met elkaar
wanneer wij elke week een kaars aansteken,
daarbij elkanders hand zacht beschermend
vasthoudend, opdat niemand achter
zou blijven in de kou,
samen een levende adventskrans vormend
van vriendschap en genegenheid,
om met Kerstmis uw Zoon vol vreugde
op te kunnen vangen in het warme
liefdevolle hart van onze
samenhorigheid.

Gerdje De Wil

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2014. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle 
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de 
liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 
1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 
9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 
22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfa-
briekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.


