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Zoals Lodewijk IX of Lodewijk de 
Heilige is Eduard de Belijder een 
rechtvaardige koning die zijn on-
derdanen in zijn hart draagt. Hij 
zet zich in om de leefomstandig-
heden van zijn volk te verbeteren 
en illustreert met zijn voorbeel-
dige leven hoe geloven concrete 
vorm krijgt. Eduard illustreert 
wat paus Franciscus tijdens het 
angelus van 25 augustus 2013 
als „echte christen” bestempelt: 
„Christen-zijn is leven naar en 
getuigen van het geloof door 
gebed, door werken van naas-
tenliefde, door het bevorderen 
van gerechtigheid, door goede 
daden. Door de nauwe deur die 
Christus is, moet heel ons leven 
gaan.”

Eduard wordt omstreeks 1003 
geboren in Islip in Oxfordshire 
in Engeland. Hij is de zoon van 
Emma, dochter van graaf Ri-
chard van Normandië en koning 
Ethelred II, die de bijnaam kreeg 
van ‘de onberadene’ omdat hij 
alle Noormannen in zijn rijk liet 
vermoorden. Daarop komen de 
Deense koningen Sven en Knut 
wraak nemen en maken zich 
meester van de Engelse troon. 
De Deense overheersing dwingt 
Eduard ertoe zijn jeugdjaren 
door te brengen in Normandië, 
de heimat van zijn moeder. In 
1042 wordt hij tot koning van 
Engeland uitgeroepen. Hij blijkt 

echter niet opgewassen tegen de 
moeilijkheden en leidt veeleer 
het leven van een monnik. Edu-
ard sterft in 1066.

Eduard (‘beschermer van het erf-
goed’) kent het lot van de vluchte-
ling. Onrechtvaardigheid, lijden 
en onzekerheden ondervond hij 
aan den lijve. Voortdurend voelt 
hij de afwezigheid van een veilige 
‘thuishaven’ en hij hoort in zijn 
innerlijke de stem van de bezet-
ter, de angst en de bedreiging. 
Die ervaringen hebben een grote 
invloed op zijn volwassen leven. 
Hij beseft dat iedere mens nood 
heeft aan een ‘thuis’, een heimat, 
waar men zich geborgen voelt, 
omgeven door mensen die luis-
teren en begrip opbrengen, die 
helpen, aanmoedigen, bijsturen 
en leiden.

Als Angelsaksische vorst zet 
hij zich volledig in voor het wel-
zijn van zijn onderdanen, in het 
bijzonder de zieken en noodlij-
denden. In zijn dubbele functie 
van koning en caritatief helper 
vervult hij de rol van de luiste-
rende en helpende vader. Hij 
houdt er een heilige levenswijze 
op na. Zijn voorkeur gaat niet uit 
naar grote geleerden of invloed-
rijke adellijken met eretitels en 
kapitaal. Hij verkiest ‘gewone’ 
mensen. Hij treedt in de voet-
sporen van Jezus als hij zich in 
alle bescheidenheid – bijna on-

opvallend – over hen ontfermt 
en aan hen aalmoezen uitdeelt. 
Zijn levensdoel bestaat erin zijn 
‘kinderen’ een mooie, rustige en 
vredevolle jeugd te schenken, in 
tegenstelling tot wat hij beleefde 
tijdens zijn jonge jaren. De band 
tussen kinderen en hun ouders 
en grootouders bestaat erin te ge-
ven en te nemen. Wat je aan an-
deren geeft, krijg je in tienvoud 
terug. Ervaringen in de kinder- 
en jeugdjaren laten onuitwis-
bare sporen na op het levenspad 
en leggen (nieuwe) accenten in 
het eigen karakter en de omgang 
met anderen. Voor Eduard is dat 
een drijfkracht om tot het uiter-
ste te gaan en iedere medemens te 
beschouwen als zijn broer of zus.

Omdat Eduard zijn onderda-
nen ook in contact met God wil 
brengen, laat hij verwoeste ker-
ken heropbouwen en sticht hij 
in nieuwe kloosters centra van 
gebed en religieus onderwijs. 
Eduard is er stellig van overtuigd 
dat mensen en volkeren slechts 
in vrede kunnen leven, als er ook 
vrede heerst tussen de mensen 
en God. Zijn bescheiden leven, 
voorbeeldige liefdadigheid en 
diepe geloof dragen bij tot de ver-
spreiding van het christendom in 
Engeland.

Eduard de Belijder is de pa-
troonheilige van Engeland en 
zijn koningen. Hij wordt in de 

schilderkunst afgebeeld met 
kroon, vaak omringd door zie-
ken. Een ander attribuut is een 
ring die verwijst naar een legende 
uit zijn leven. Eduard zou de ring 
aan een bedelaar hebben gegeven 
toen hij vertoefde in de buurt van 
zijn geliefde Westminster Abbey. 
Twee jaar later ontmoetten en-
kele Engelse pelgrims in het Hei-
lig Land (volgens anderen gaat 
het hier om India) een oude man 
die zich uitgaf voor Johannes de 
Evangelist. Hij vroeg hen de be-
wuste ring aan koning Eduard 
te overhandigen met de medede-
ling dat hij binnen een half jaar 
zou sterven. Volgens die legende 
gebeurde dat daadwerkelijk.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.
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Omroep

14 december, 9 uur, Braambos op 
VRT één (herhaling omstreeks 23.30 
uur op Canvas). Na een Close-up op 
het Johannes XXIII-seminarie in 
Leuven dat zijn vijftigste verjaar-
dag viert en de priesterkandida-
ten die er momenteel een oplei-
ding genieten de eerste afleve-
ring van de tweedelige miniserie 
Niet wereldvreemd. Een portret van 
de inzet van vier gasten vertelt 
veel over wie ze zijn als mens. 
Alle vier zijn ze geraakt door de 
noden van anderen, wat wijst op 
een sterke bewogenheid. In de 
eerste uitzending van dit twee-
luik ontmoeten de kijker Lut 
Rubbens. Ze werkte jaren op een 
palliatieve afdeling. Het ruimte 
geven voor alles wat bij een na-
kend afscheid in iemand omgaat, 
vindt ze ontzettend belangrijk. 
Die grote luisterbereidheid en 
-vaardigheid typeert ook Marc 
Eneman. Als psychiater in het 
Universitair Psychiatrisch Cen-
trum Sint-Kamillus in Bierbeek 
heeft hij aandacht voor de gehele 
mens, ook voor diens zoektocht 
naar zin.
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Olifanten  Ingezonden door Marco De Meester

Wat heb je als er drie olifanten in een boom zitten?

Een heel sterke boom

Te laat  Ingezonden door Urbain Vrijdaghs

Bert en Jan komen te laat in de klas. Vraagt de leerkracht:

– Zo, heren, waar komen jullie vandaan?

Zegt Bert:

– Ik droomde dat ik van Madrid kwam met het vliegtuig en het had 
bijna een uur vertraging.

De leerkracht:

– En jij, Jan?

– Ik ben hem gaan halen op de luchthaven, mijnheer.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


