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Wanneer wij, christenen, in onze 
groep, in onze beweging, in onze 
parochie, in ons milieu opgeslo-
ten blijven, dan gebeurt er met 
ons wat gebeurt met al het op-
geslotene. In een gesloten kamer 
ontstaat een geur van mufheid. 
Als mens in die kamer verblijft, 
wordt hij ziek. Als een christen 
opgesloten blijft in zijn groep, in 
zijn parochie, in zijn beweging, 
is hij buitengesloten en wordt 
hij ziek. Als een christen de straat 
opgaat — in de buitenwijken — 
kan hem overkomen wat ieder-
een kan overkomen die onder-
weg is: een ongeluk. Vaak zagen 
we ongelukken op straat. Ik heb 
echter duizendmaal liever een 
beschadigde Kerk dan een zieke 
Kerk.”

Aan het woord is paus Francis-
cus tijdens het internationale 
congres van catechisten op 27 
september 2013. Wanneer ie-
mand Jezus Christus werkelijk 
kent en in Hem gelooft, ervaart 
hij de aanwezigheid en de kracht 
van diens verrijzenis in leven en 
kan hij niet anders dan die er-
varing meedelen. En wie op on-
begrip of tegenwerking botst, 
gedraagt zich zoals Jezus tijdens 
zijn lijden: hij beantwoordt dat 
met liefde en met de kracht van 
de waarheid.

Zo denken grote heiligen in 
de zevende, achtste en negende 

eeuw. Ze beseffen dat wie gelooft, 
ook grenzen moet overschrijden. 
Dat wie zich gelovig noemt, zich 
niet mag opsluiten in een kleine 
omgeving, maar ‘de andere’ moet 
opzoeken. Figuren zoals Huber-
tus van Luik, Willibrordus, Bo-
nifatius van Mainz, Ansgarius 
en Adalbert van Praag openen 
grenzen: in de Ardennen, Fries-
land, Duitsland, Denemarken, 
Zweden, Hongarije en Polen. 
Die ‘apostelen’ leggen de eerste 
bouwstenen van het prestigieuze 
huis Europa. Niemand van ons 
weet wat er op ons continent in 
de komende jaren zal gebeuren. 
Maar van een ding zijn we vol-
gens paus Benedictus XVI zeker: 
„De familie van God zal altijd 
aanwezig zijn, en wie er lid van 
is, zal nooit alleen zijn, zal al-
tijd kunnen vertrouwen op de 
vriendschap van Hem die het le-
ven is” (homilie, 8 januari 2006).

Hubertus is een volkse heilige 
wiens leven we kennen uit legen-
den. Hij wordt in 655 geboren en 
is van adellijke afkomst. Na zijn 
verblijf aan het hof van de Mero-
vingische hofmeier Pepijn van 
Herstal volgt hij les bij de bis-
schop van Tongeren-Maastricht, 
Lambertus van Maastricht, die 
hem tot priester wijdt. Wanneer 
Lambertus wordt vermoord, 
volgt Hubertus hem op (705). Hij 
verplaatst zijn bisschopszetel 

naar Luik (717/718), missioneert 
in Limburg, Brabant en de Ar-
dennen en laat kerken en kapel-
len bouwen. Hij sterft in 727.

Vanaf de elfde eeuw wordt over 
Hubertus een legende verteld die 
ontleend is aan het heiligenleven 
van Eustachius. Na de dood van 
zijn geliefde vrouw bij de geboor-
te van hun zoon wijdt Hubertus 
zich dag en nacht aan de jacht. 
Wanneer hij op Goede Vrijdag 
van het jaar 683 in de wouden 
van de Ardennen op jacht gaat, 
ziet hij plotseling een wit hert 
met een lichtend kruis tussen het 
gewei en hoort hij een stem die 
hem aanmaant Lambertus op te 
zoeken. In de christelijke mys-
tiek staat de jacht voor de zoek-
tocht van de ziel naar Christus 
en symboliseert het kruis Gods 
onvoorwaardelijke liefde. Bij het 
zien van dit tafereel beseft Hu-
bertus dat alleen het geloof zijn 
leven een nieuwe wending kan 
geven. Voor hem is de stem van 
het geloof een antwoord op zijn 
onverschillige leven en een her-
innering aan het echte doel van 
zijn bestaan. Het stralende kruis 
in het gewei van het hert kan ook 
een aanmaning zijn om respect-
vol om te gaan met dieren.

In de schilderkunst wordt de 
heilige Hubertus afgebeeld als 
bisschop of als jager met een hert 
dat een kruis in zijn gewei draagt. 

Hij geldt als de patroonheilige 
van de Ardennen, bontbewer-
kers, boswachters, hondenlief-
hebbers, instrumentenmakers, 
jagers, metaalbewerkers, opti-
ciens en schutters. Tot op van-
daag roept men in de Ardennen 
de voorspraak van Hubertus in 
voor bepaalde intenties, in het 
bijzonder tegen het gevaar van 
wilde dieren en hondenbeten.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.
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Omroep

17 december, 21.05 uur, Canvas. 
Land in de kering, negendelige se-
rie thematische documentaires 
over evenveel ingrijpende maat-
schappelijke veranderingen die 
zich in ons land voltrokken in 
de tweede helft van de twintigste 
eeuw. Aflevering 2: Immigranten.
17 december, 22.35 uur, VRT 
één. Being Poirot, documentaire 
waarin acteur David Suchet, na 
twintig jaar in de huid te zijn ge-
kropen van een van de grootste 
tv-iconen, in Engeland en België 
op zoek gaat naar het mysterie 
achter Agatha Christie’s roman-
held Hercule Poirot. Terwijl 
Poirot zich in de gelijknamige 
tv-serie op één dan weer voorbe-
reidt op het vallen van het doek, 
proberen experts en de acteur 
een beeld te schetsen van een van 
de populairste detectives ter we-
reld.
21 december, 20.30 uur, VRT één. 
Eerste aflevering van De Biker 
Boys, humoristische fictieserie 
over drie bekende avonturiers 
– Beire (Bart De Pauw), Jocke 
(Jonas Van Geel) en Benji (Ben 
Segers) – die krampachtig pro-
beren een reisprogramma te ma-
ken. Op zoek naar de oorsprong 
van de Vespa is hun eerste tus-
senstop Limburg...
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Olifanten  Ingezonden door Marco De Meester

Waarom is een olifant groot, grijs en rond?

Omdat als hij klein, wit en vierkant zou zijn, hij een suikerklontje 
zou zijn.

Vrienden  Ingezonden door Gwendoline Verbruggen

Twee vrienden in gesprek:

– Ik ga een geit kopen.

– Een geit? Waar moet je dat beest dan laten? Je woont immers in een 
appartement.

– Geen probleem. ’s Zomers zet ik het beest gewoon op het balkon en 
’s winters laat ik mijn geit gewoon binnen.

– En die stank dan?

– O, daar moet die geit maar aan wennen!

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


