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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Morgen wordt de reeks van de zogenaamde harde koppen ingezet 
met de feestdag van volksheilige Sint-Paulus. Zaterdag is er weer 
één, Sint-Antonius en zondag volgt de derde, Sint-Sebastiaan.

Harde koppen, daarmee wordt bedoeld dat het vanaf die dagen echt 
voorgoed aan het vriezen zou kunnen gaan. De weerspreuken voor 
dit weekend liegen er dan ook niet om:
MET SINT-TEUNIS EN SINT-SEBASTIAAN
KOMEN DE HARDE KOPPEN AAN.
In de volksweerkunde weet men trouwens:
VAN SINT-ANTOON TOT SINT-AMAND
DOET DE WINTER WAT HIJ KANT.
(Sint-Amand valt op 6 februari.)
We staan dus voor de koudste periode van het jaar. Daarbij komt dat 
Sint-Antonius ook een lotsheilige is. Dat wil zeggen dat het weer van 
zaterdag dus een hele tijd zal aanhouden:
SINT-ANTONIUS IS IJSMAKER OF IJSBREKER.
Mocht het zaterdag vriezen, dan zal het luidens deze spreuk dooien 
op 20 januari:
MAAKT SINT-TEUNIS DE BRUG,
SINT-SEBASTIAAN SLAAT ZE STUK.
Zondag krijgen we dan Sint-Sebastiaan, ook een lastige:
SEBASTIAAN EN WAS GEEN KNIEZER,
MAAR HIJ BLIJFT EEN GROTE VRIEZER.
Mocht het dan zeer koud worden, weet dan dat het maar voor een 
beperkte tijd is, want:
VRIEZEN OP SINT-SEBASTIAAN
IS OP LICHTMISSE GEDAAN.

Zondagsgebed
Bij de 1ste zondag door het jaar

Na de nacht

Niemand anders dan U, mijn God,
trekt mijn soms wankele bestaan weer recht,
als leven pijn doet en mijn roepen wordt gesmoord
op de kruising van wegen in een veel te lange nacht.

Door een goed mens brandt weer mijn hart,
een lach, een uitgestoken hand vertellen over U,
duisternis wordt licht en ik juich met de dichter
om het teruggevonden leven en de vreugde:
‘op duizend, duizend wegen,
kom ik U telkens weer tegen...’

Jo Spoor

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2014. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle 
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de 
liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 
1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 
9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 
22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfa-
briekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.

Hedwig Van Peteghem

Ooit al meegemaakt dat je met je 
handen vol een deur moet zien 
te openen? Ondanks alle acro-
batische toeren lukt het je niet, 
niet met je voeten en niet met je 
mond. Als je geluk hebt, is er ie-
mand in de buurt die je een hand-
je kan toesteken.

De deur van het vorige jaar heb-
ben we achter ons dicht getrok-
ken. Of toch niet definitief? On-
bewust gaan we met de handen 
vol – vreugde en zorgen, last en 
geluk – het nieuwe jaar binnen, 
maar we hebben een hand tekort 
om de deur te openen. We willen 
veel meenemen en niets verloren 
laten gaan.

Misschien is het goed even op 
een rijtje te zetten wat we wel 
en wat we zeker niet meene-
men. Welke voorwaarden stel-
len we? Is het realistisch dat we 
al het slechte achterlaten en en-
kel het goede meenemen? Is het 
belangrijk te weten hoe groot 
onze draagkracht is? Of kijken 
we veeleer naar het nuttige: wat 
kunnen we nog gebruiken en wat 
niet? Kunnen we alles berekenen 
en plannen om zo een voordelig 
en ontspannen 2015 te hebben? 
Uit ervaring weten we dat dat 
niet lukt. Sommige zaken zul-
len noodgedwongen achterwege 
blijven, andere mogen niet.

Wat voorbij is, is vruchtbare 
grond geworden waarop we 
nieuwe dingen kunnen zaaien 
en planten. Sommige planten 
zijn vast en schieten automatisch 
opnieuw op. Anderen zijn twee-
jarig. Maar alles wat dit jaar zal 
bloeien en groeien, vindt zijn 
kracht in de bodem van de voor-
bije jaren.

Je hoeft dus niet te veel mee te 
dragen. Ook bomen dragen hun 
vruchten en bladeren niet mee 
naar het volgende jaar. En sta je 
toch weer met je handen vol voor 
een gesloten deur, weet dan dat er 
Iemand is die de deur voor je zal 
openen. Of minstens één hand 

zal vrijmaken. Eén hand om aan 
het geluk te werken, één hand om 
geluk in ontvangst te nemen.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Open deur


