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Over de persoon en de verering 
van Valentinus bestaat heel wat 
onduidelijkheid. Waarschijnlijk 
zijn twee gelijknamige personen 
– een priester en een bisschop – 
samengesmolten tot één figuur, 
doordat hun sterfdata (om-
streeks 268) en begraafplaatsen 
in Rome dicht bij elkaar liggen. 
Volgens een legende zou Valen-
tinus (als bisschop van Terni) 
huwelijken tussen christenen 
en heidenen inzegenen. Hij doet 
dat ondanks het keizerlijke ver-
bod, omdat hij van mening is dat 
geen enkele wet ‘boven de liefde’ 
staat. Door zijn wijsheid en over-
tuigingskracht kan hij velen 
bekeren. Uiteindelijk wordt hij 
aangegeven, gearresteerd, ge-
marteld en onthoofd.

Volgens een andere legende 
smeekt een gevangenisbewa-
ker de gearresteerde Valentinus 
om de genezing van zijn blinde 
dochter. Op de avond voor zijn 
dood schrijft Valentinus haar 
een afscheidsbriefje, waarin hij 
vraagt God trouw te blijven. Na 
zijn executie opent ze het briefje 
en ze kan plotseling zien. „Van 
je Valentinus”, leest ze. In navol-
ging van die woorden wisselen 
geliefden sinds de veertiende 
eeuw op Valentinus’ feestdag 
liefdesbetuigingen uit en belo-
ven ze elkaar trouw. Het gebruik 
om elkaar bloemen te schenken, 

gaat terug op het antieke Rome. 
Op 14 februari herdacht men de 
godin Juno, de beschermster van 
huwelijk en familie. Vrouwen en 
moeders kregen bloemen als uit-
drukking van de liefde omdat ze 
uit liefde nieuw leven schenken.

Iedere mens hunkert naar een 
liefdesgroet. Liefde opent ogen 
en harten. Valentinus bewijst 
dat we de nacht en de duister-
nis — het niet zien van het dag-
licht — kunnen overwinnen. Hij 
moedigt ons aan afstand te doen 
van de ‘blinde liefde’ en op een 
eerlijke manier te beminnen. 
Elkaar kunnen loslaten in plaats 
van ‘bezitten’ is de grootste lief-
de, omdat die gebaseerd is op we-
derzijds vertrouwen. Bovendien 
leert Valentinus dat de liefde tus-
sen mensen niet losgekoppeld 
kan worden van de liefde tussen 
God en de mens. De liefde leidt 
de mens naar het zuiverste licht 
van God, die de zon van geluk, 
rechtvaardigheid en vrede is. Die 
liefde in twee richtingen wordt 
ook gesymboliseerd door de ver-
ticale en de horizontale balken 
van het kruis.

Wat moet een gelovige mens 
verstaan onder ‘liefde’? Is zij al-
leen maar een gevoel, een psy-
chofysieke staat? Paus Fran-
ciscus geeft op die vraag het 
volgende antwoord: „Wanneer 
liefde zo is, kan men niet op sta-

biliteit bouwen. Wanneer liefde 
echter een relatie is, dan is zij 
een realiteit die groeit en kun-
nen we bijvoorbeeld ook zeggen 
dat men liefde bouwt zoals een 
huis. Een huis bouwt men sa-
men, niet in z’n eentje. Bouwen 
betekent hier: de groei koesteren 
en ondersteunen.” Die woorden 
sprak de Argentijnse paus op 14 
februari 2014 tot jonge koppels 
die zich op het huwelijk voorbe-
reidden. Jongeren die bewust en 
met heel hun hart ‘ja’ zeggen aan 
het christelijke huwelijk.

In de encycliek Lumen fidei, die 
paus Franciscus samen met zijn 
Duitse voorganger schreef, lezen 
we: „Een liefde beloven die voor 
altijd is, is mogelijk, wanneer 
men een plan ontdekt dat groter 
is dan de eigen projecten, dat ons 
steunt en het ons mogelijk maakt 
de gehele toekomst te geven aan 
de beminde persoon.” In die zin 
krijgt de mens datgene wat hij 
aan de anderen geeft in tienvoud 
terug. Zo wordt duidelijk dat het 
geheim van het christelijke leven 
allereerst de liefde is.

Ondanks zijn grote populari-
teit is de figuur van Valentinus 
zeer omstreden. Hij is een van de 
veertig heiligen die paus Paulus 
VI in 1969 uit de Romeinse hei-
ligenkalender schrapte omdat 
hun bestaan niet historisch be-
wezen kan worden.

Valentinus van Terni, ook Va-
lentis van Rome genoemd, wordt 
in de schilderkunst afgebeeld als 
priester of bisschop. Zijn attribu-
ten zijn een staf, een zwaard, een 
kind en een palmtak. Hij geldt 
als patroonheilige van epileptici, 
imkers, jongeren, reizigers, ver-
liefden en wordt aangeroepen 
voor verliefdheid en voor een ge-
slaagd huwelijk.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.

Het heiligenboek
Valentinus van Terni. De heilige van de liefde  Tom Zwaenepoel

Omroep

29 januari, 17.05 uur, VRT één. 
De Britse Lorraine Pascale was 
ooit fotomodel, maar kookt nu 
op televisie heerlijk eten dat zon-
der veel gedoe te bereiden is. Op 
donderdag kan je haar ook bij 
ons weer aan het werk zien.
30 januari, 20.40 uur, Canvas. In 
het oorlogsdrama The Messenger 
keert sergeant Will Montgomery 
gewond terug van zijn dienst in 
Irak en krijgt hij de opdracht om 
nabestaanden van gesneuvelden 
op de hoogte te brengen. Dat 
leidt tot een onverwachte ont-
moeting. De film uit 2009 werd 
onder meer bekroond met de 
Prijs voor de Beste Vredesfilm in 
Berlijn. 
29 januari, 20.35 uur, VRT één. In 
haar reportagereeks Via Annemie 
is Annemie Struyf vandaag te 
gast in het kippenkraam van Els 
en Eddy. Nadat ze kanker over-
won, stelt Els zich stilaan vragen 
over de rest van het leven, terwijl 
Eddy het liefst nog een tijd kei-
hard zou werken.
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Opa is mee  Ingezonden door Jan Umans

E-mailconversatie tussen een grootvader en zijn kleinzoon.

– Hoi, lieve opa. Top dat je nu een tablet hebt. Hoef ik niet meer zelf 
langs te komen om je te groeten.

– Je ziet Tim, opa is bij de tijd.

– Super cool, opa. Zou je voortaan ook mijn zakgeld via 
internetbankieren willen overmaken?

– Nu je erover begint, lieve Tim, ik heb een beter plan. Onlangs kocht 
ik een scanner van den Aldi. Ik zal je elke week een briefje van 500 
euro inscannen en e-mailen. Dat kun je dan downloaden en zelf 
afdrukken. Denk je dat dat genoeg is? Groetjes en dikke x-en. Opa

Elementen  Ingezonden door Maurice Buntinx

– Noem me de vier elementen, Jantje

– Water, vuur, lucht en bier, meester.

– Hoezo bier?

– Ja, meester, telkens onze pa bier zit te drinken, zegt ons ma: „Je 
bent weer in je element.”

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


