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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Volgende maandag is het Lichtmis. Dat is op zowat alle volkskalenders 
de dag met de meeste weerspreuken. Ik geef er een paar:
LICHTMIS DONKER, DAN WORDT DE BOER EEN JONKER,
LICHTMIS HELDER EN KLAAR, DAN WORDT DE BOER EEN 
BEDELAAR.

Anderzijds:
LICHTMIS DONKER MET REGEN EN SLIJK,
MAAKT DE BOEREN RIJK.

Volgende spreuk begrijp je meteen als je eraan denkt dat de wolven 
vroeger alleen bij barre koude tot bij de boerderijen kwamen:
OP LICHTMISDAG ZIET DE BOER LIEVER DE WOLF
IN ZIJN SCHAAPSSTAL, DAN IN DE ZON.

Nogal wat weerspreuken voor 2 februari hebben de kerk en het altaar 
als onderwerp. Een paar voorbeelden:
ALS MET LICHTMIS DE ZON DOOR DE ALTAARKAARSEN 
SCHIJNT,
MOET DE BOER ZIJN VOER BEWAKEN.

En:
ALS MET LICHTMIS DE ZON OP HET ALTAAR SCHIJNT:
BOERKES, BEWAAR UW HOOITAS WEL.

Maar ook de kerktoren komt aan bod:
ALS MET LICHTMIS DE ZON SCHIJNT OP GODS ALTAAR,
GEEFT DAN EEN VRUCHTBAAR BIJENJAAR.

Zondagsgebed
Bij de 4de zondag door het jaar

Gebed van een moeder voor haar kinderen

Ik kan mijn kinderen het geloof niet geven.
Genade is er niet bij erfenis.
’t Gebed voor hen is mij nog slechts gebleven,
dat ik in uw rijk straks geen der kind’ren mis.

Ik kan mijn kind’ren het geloof niet geven.
Dus pleit ik dagelijks, Heer, om uw verbond.
U was er bij de aanvang van hun leven
en toen U vol genade bij hun doopvont stond.

U hebt beloofd: Ik wil altijd je Vader zijn.
Ik weet niet of ze nog uw kind’ren willen wezen.
Dat is, o grote God, mijn twijfel en mijn pijn.
Ze willen dikwijls van U weg, naar ik moet vrezen.

Vader, ik wil voor al mijn kind’ren vragen
en buig mijn knieën voor U elke dag:
Wilt U ze in uw groot erbarmen dragen?
Bewaar ze dicht bij U tot aan hun laatste dag.

Hedwig Van PetegHem

Het feest van Lichtmis kent een 
lange geschiedenis. Vele gebrui-
ken behoren reeds tot het verre 
verleden, maar een element 
hebben we alvast bewaard: het 
bakken van pannenkoeken. Die 
gewoonte is natuurlijk niet zo-
maar ontstaan.

Vroeger – en dat is geen hon-
derd jaar geleden – was het de 
traditie dat een moeder na de be-
valling veertig dagen in haar wo-
ning bleef. Haar toestand werd 
als onrein beschouwd. Wanneer 
de kraamvrouw bezoek kreeg, 
verwende ze haar gasten met 
pannenkoeken. Na de veertig-
ste dag mocht de vrouw het huis 

verlaten en deed ze haar eerste 
kerkgang om zo opnieuw ‘rein’ 
te worden.

Van Kerstmis tot Lichtmis telt 
men veertig dagen. Veertig is een 
Bijbels getal dat een bepaalde le-
vensvisie weerspiegelt. Na ‘veer-
tig’ is de tijd rijp voor een nieuwe 
stap. Vanuit dat gezichtspunt 
komt het accent veeleer te lig-
gen op een nieuwe fase in het 
leven van Jezus. Hij wordt door 
Maria opgedragen aan God. Ere 
aan wie ere toekomt. Dat nieuwe 
leven is niet van haar. Zij heeft 
het niet gemaakt. Zij heeft het 
gedragen en is ook bereid het uit 
handen te geven. Jezus zal God 

onder de mensen vertegenwoor-
digen. Hij wordt herkenbaar in 
wat klein en breekbaar is, in wat 
voor mensen van geen tel is. Si-
meon moet alvast heel verbaasd 
hebben gestaan. Misschien had 
hij iets groots en majestueus ver-
wacht. Wat hij te zien kreeg, was 
een kind. Wil je God ontmoeten, 
dan zal je tevreden moeten zijn 
met de kleine mens... maar groot 
in Gods handen.

Als we mensen slechts bekijken 
als wezens die moeten presteren 
en zich moeten bewijzen, als le-
ven een menselijk product lijkt 
te zijn, dan zullen we niet gauw 
tevreden zijn. Toch prachtig is 

dat: Maria legt het leven dat ze 
gedragen heeft in Goede Han-
den. Zijn wij bereid de mensen 
die we ontmoeten, op te dragen 
aan de Schepper van het leven? 
Het moet zalig zijn als iemand je 
daar brengt waar je gerust mag 
zijn, wie je ook bent. Zo iemand 
verdient een pannenkoek.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Opgedragen

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2014. deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle 
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de 
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