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Niet enkel Bernadette Soubi-
rous, maar ook Franciscus en 
Jacinta Marto en hun nicht Lucia 
dos Santos gaan de kerkgeschie-
denis in als de kinderen aan wie 
Maria verschenen is. Aan hen 
openbaarde de Moeder Gods 
haar wensen en haar oproep tot 
ommekeer en boete. Sindsdien 
komen op de ‘heilige’ bodem van 
Lourdes en Fatima, waar hemel 
en aarde elkaar aanraken, pel-
grims samen om te bidden voor 
de bekering van de mens en de 
vrede in de wereld.

Franciscus wordt in een een-
voudige familie geboren in Al-
justrel, een Portugees dorp bij 
Fatima (1908). Door zijn liefde 
voor de natuur lijkt de stille jon-
gen op zijn naamheilige Francis-
cus van Assisi. Zijn zus Jacinta 
is twee jaar jonger. Ze heeft een 
moeilijk temperament, is eigen-
zinnig, overgevoelig en betwete-
rig. Samen hoeden de kinderen 
schapen en geiten. Op 13 mei 
1917 verschijnt Maria omstreeks 
het middaguur aan de beide kin-
deren en hun vrome, vrolijke en 
intelligente nicht Lucia dos San-
tos. Plotseling zien ze een „won-
dermooie vrouw”, omringd door 
een fel licht. De vrouw vraagt 
om zesmaal na elkaar naar deze 
plaats te komen, telkens op het-
zelfde uur op de dertiende van 
elke maand. Voorts vraagt ze om 

dagelijks de rozenkrans te bid-
den en alle moeilijkheden en 
lijden aan God toe te vertrouwen 
om zo zondaars te bekeren en 
vrede in de wereld te stichten. 
Wanneer Franciscus, Jacinta en 
Lucia thuiskomen, vertellen ze 
enthousiast over die gebeurte-
nis, maar niemand wil hen gelo-
ven. Omdat ze vasthouden aan 
hun verhaal, worden ze vanaf 
dan het voorwerp van spot en be-
dreiging.

Tijdens de tweede verschijning 
horen Jacinta en Franciscus – die 
begeleid worden door een vijf-
tigtal mensen – dat ze weldra 
zullen sterven. Tijdens de derde 
verschijning komen driedui-
zend mensen samen. Maar ook 
die keer wordt Maria enkel waar-
genomen door de kinderen. De 
aanwezigen horen slechts een 
donderslag en zien een witte 
wolk rond de kinderen. Enkele 
uren voor de vierde verschijning 
worden de kinderen opgepakt. 
Ze weigeren de „mooie vrouw” 
te verraden of te verloochenen. 
Twee dagen later worden ze 
vrijgelaten en op 19 augustus 
verschijnt Maria. Op 13 oktober 
vindt de zesde en laatste ver-
schijning plaats. Maria vraagt de 
kinderen op die plaats een kapel 
te bouwen en herhaalt dat ze ge-
komen is om de mensen „beter 
te maken”. Dan zien de kinderen 

haar naast de zon staan. De sa-
mengestroomde massa ziet hoe 
plotseling de regen ophoudt, de 
wolken opentrekken en de zon 
zichtbaar wordt, zilver als de 
maan. Plotsklaps begint de zon 
snel om zichzelf te draaien zoals 
een vuurbal, met groene, gele, 
rode, blauwe stralen. Tien minu-
ten lang duurt het schouwspel, 
dat als het ‘zonnewonder van Fa-
tima’ de geschiedenis zal ingaan.

Franciscus sterft in 1919 aan 
de Spaanse griep. Een jaar later 
volgt zijn zus na een lange ziek-
te. Beide kinderen dragen hun 
ziekte bewust, in blijde verwach-
ting om de ‘mooie vrouw’ terug 
te zien en met hun lijden vele 
zielen te redden. Ze beschouwen 
zichzelf als „slachtoffer voor de 
vele zonden van de mensen”. 
Lucia treedt als jonge vrouw bij 
de karmelietessen in. In 1930 
wordt de boodschap en verschij-
ning van Maria in Fatima offici-
eel door de Kerk erkend. Beide 
herderskinderen worden door 
Johannes Paulus II op 13 mei 
2000 in Fatima zalig verklaard, 
in aanwezigheid van de 93-jari-
ge Lucia, die vijf jaar later in het 
Noord-Portugese klooster van 
Coimbra sterft. Met Franciscus 
en Jacinta worden voor het eerst 
in de kerkgeschiedenis kinderen 
zalig verklaard die geen marte-
laars zijn.

Tijdens zijn eerste bezoek aan 
Fatima (13 mei 1982) zegt Johan-
nes Paulus II: „Maria, help ons 
het gevaar van het kwaad te over-
winnen. Moge dit Onbevlekte 
Hart aan allen het licht van de 
hoop openbaren.” Die woorden 
zijn symbolisch: dag op dag een 
jaar voordien was Karol Wojtyla 
het slachtoffer geworden van een 
aanslag. De Poolse paus heeft al-
tijd beweerd dat Onze-Lieve-
Vrouw van Fatima zijn leven 
redde toen de 23-jarige Mehmet 
Ali Agca hem op 13 mei 1981 
verwondde op het Sint-Pieters-
plein. De Turkse dader werd in 
januari 2010 vrijgelaten uit een 
gevangenis in Ankara. Op 27 de-
cember 2014 bezocht hij het graf 
van Johannes Paulus II in de Sint-
Pietersbasiliek en legde er witte 
rozen neer.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.
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Omroep

12 februari, 17.10 uur, Canvas. In 
De wilde keuken, documentaire-
serie over de oorsprong van ons 
eten, staat friet op het menu.
12 februari, 17.35 uur, Canvas. De 
negendelige serie Land in de kering 
over ingrijpende maatschappe-
lijke veranderingen in ons land 
belicht in deze negende afleve-
ring De kust.
12 februari, 20.35 uur, VRT één. In 
Annemie Struyfs ontroerende re-
portageserie Via Annemie logeert 
de tv-maakster een week lang bij 
graaf John de Marnix van Sint-
Aldegonde. Adieu, mijnheer de 
graaf.
15 februari, 20.35 uur, Canvas. 
Eerste aflevering van The Genius 
of Photography, zesdelige BBC-
serie over het ontstaan en de 
ontwikkeling van de fotografie. 
Vandaag Fixing the Shadows, het 
relaas van de vroegste geschiede-
nis van de foto.
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Aardappelen  Ingezonden door Jan Umans

De oude Maurice wil graag in zijn tuin aardappelen planten, maar 
hij is alleen en oud en zijn zoon zit in de gevangenis. Hij schrijft een 
e-mail aan zijn zoon:

– Lieve André, ik ben erg verdrietig omdat ik in mijn tuin geen 
aardappelen kan planten. Ik weet zeker dat jij me had geholpen de 
tuin om te spitten, als je hier was geweest. Ik hou van je. Je vader

De zoon schrijft meteen terug:

– Lieve vader, raak alsjeblieft niets aan in de tuin! Ik heb daar 
namelijk het spul verstopt. Ik hou ook van jou. André

Geen vier uur later staan de federale en lokale politie, de 
narcoticabrigade en de terroristenbestrijding voor het huis van de 
oude man. Ze spitten de tuin spade voor spade om, speuren elke 
millimeter af, maar vinden niks. Teleurgesteld gaan ze weer weg.

Dezelfde avond nog krijgt de oude man een e-mail van zijn zoon:

– Lieve Vader, hoogstwaarschijnlijk is de tuin nu helemaal omgespit 
en kan je aardappelen planten. Meer kon ik op deze afstand niet voor 
je doen. Ik hou van je. André

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


