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Bikers op een Vespa
kerk & leven, 14 januari 2015

Niet te geloven! Drie bikers toeren 
rond op een Vespa luidt de titel van 
de bijdrage in de rubriek Uit de 
media. Het mag dan al fictie zijn, 
voor ons is het een en al opper-
vlakkigheid. Af en toe eens een 
mooi landschap kan de onzinnige 
praat, de spot en de dwaze zin-
spelingen niet vergoelijken. Geef 
ons dan maar wat plezierige, def-
tige humor, een opkikker waar we 
niet van walgen. Ik ben ontgoo-
cheld dat kerk & leven daarvoor 
reclame maakt. Sorry, maar wij 
verwachten meer van ons blad.
Lieve MAES, Elewijt 

Een goede preek
kerk & leven, 21 januari 2015

Het is genoegzaam bekend dat 
de misvieringen in de weekends 
vooral door ouderen worden bij-
gewoond. In hun jeugd volgden 
zij de Tridentijnse liturgie. Daar-
bij stond de priester met de rug 
naar de gelovigen gekeerd en 
sprak of zong hij vooral Latijnse 
gebeden en gezangen. Zo was dat 
tot omstreeks 1970.

Sommige gelovigen lazen in 
een misboekje en gelovigen die 
hun plechtige communie had-
den gedaan, soms in hun missaal. 
Maar het merendeel van wie naar 
de mis ging, bad Onzevaders en 
Weesgegroeten of keek gewoon 
toe. De misdienaar liet geregeld 
zijn belletje rinkelen om de aan-
dacht te vestigen op de sacrale 
handelingen van de priester. Bij 
het Ite missa est en de zegen ver-
dwenen de meesten naar huis 
– na de hoogmis trokken er 
ook velen naar de nabijgelegen 
herberg.

Is het dan te verwonderen dat 
de interactie tussen voorgan-
ger en gelovige na Vaticanum 
II nieuw leven werd ingeblazen 
in een modernere misviering? 
Vooral de moedertaal was een 
vernieuwende factor. Feit is dat 
tot op vandaag nog veel ouderen 
het misgebeuren enkel volgen 
met prevelende gebedsformu-
les die zij amper begrijpen – heel 
wat ‘ijle’ begrippen gaan hun 
petje te boven. Parochiepries-
ters, ook zij die de gave van het 
gepaste woord niet hebben, kun-
nen hun preken beter gebruiken 

om daar een woordje uitleg bij te 
geven en/of om een en ander te 
verduidelijken.

Vele ouderen onder ons herin-
neren zich nog de zogenaamde 
volksmissies. Missiepaters die 
bekend stonden om hun oratori-
sche talent, maakten op ons een 
diepe indruk. Zij hadden er een 
handje van weg om ons met don-
derpreken over hel en vagevuur 
te doen rillen van angst. Geluk-
kig is die tijd al lang verdwenen. 
Andere tijden, andere zeden. 
Daartegenover staat dat men geen 
redenaar moet zijn om de gebeds-
formules eenvoudig aan onze 
ongeschoolde ouderen uit te leg-
gen. Zou een dergelijke preek 
niet meer bijbrengen dan allerlei 
hoogdravende bespiegelingen?
Jozef JACKERS, Riemst

Aanslagen Parijs
kerk & leven, 21 januari 2015

Dat het overgrote deel van 
de moslims de terreuraansla-
gen in Parijs afkeurde, is ruim-
schoots overschat, vermits Frank-
rijk vijf miljoen moslims telt. In 
onze grote steden is alvast geen 

spontaan, allochtoon verzet van 
moslims vast te stellen. De weten-
schap leert hun enerzijds dat zij 
demografisch aan de winnende 
hand zijn en anderzijds dat de 
kiemen van een burgeroorlog in 
Europa aanwezig zijn. De proble-
men met de islam blijken trou-
wens niet beperkt tot een kleine 
groep, maar worden ondersteund, 
goedgekeurd en zelfs toegejuicht 
door miljoenen moslims, zowel in 
het Westen als in de islamitische 
wereld.

De islam is een reële bedreiging 
voor de westerse waarden. Die 
dreiging kan niet worden afge-
stopt door middel van de gebrui-
kelijke juridische procedures 
die in vredestijd van toepassing 
zijn. De terroristische aanslagen 
komen heus niet zomaar uit een 
ideologisch vacuüm gevallen. Zij 
komen voort uit de islam zelf.
Hedwig KEYMEULEN, Aalst

Charlie Hebdo
kerk & leven, 21 januari 2015

De Charlie Hebdo-tragedie is een 
soort van nine eleven (de aansla-
gen van 11 september 2001 op het 

World Trade Center in New York 
en het Pentagon in Washington, 
n.d.r.) voor Europa. Ook al vie-
len er veel minder slachtoffers 
dan destijds in de Verenigde Sta-
ten, de symboliek is veelbete-
kenend. De bijdragen die daar-
over in kerk & leven verschenen, 
waren duidelijk, rustig en even-
wichtig. Toch zou ik wat willen 
nuanceren.

Voor mij is Charlie Hebdo hele-
maal geen icoon van de persvrij-
heid, integendeel. Elke week 
steekt er een opeenstapeling van 
smakeloze vulgariteiten in het 
blad, die de ‘heilige’ vrijeme-
ningsuiting overschrijden. Dan 
haalt het satirische blad ’t Pallie-
terke bij ons in Vlaanderen toch 
een heel ander niveau. En dat met 
goed geschreven bijdragen en spi-
rituele rantsoenen van de door de 
krant De Standaard weggeveegde 
AVV-VVK-strekking.

Alles in aanmerking genomen, 
neem ik de islamisering van het 
Westen ernstig. Ik kan ook begrip 
opbrengen voor de vreedzame 
anti-islambeweging Pegida die in 
het Duitse Dresden ontstond.
Charly VANHOOF, Borgerhout

WAASMUNStER | De abdij Roosenberg in Waasmunster is een meesterwerk 
van contemplatieve architectuur. De muren bidden er met de gemeenschap 
mee. Onlangs, tijdens een vredeswake voor Syrië, omarmden ze een Syrisch 
buffet in de refter, een politiek verhaal in de kapittelzaal en poëzie gebracht 
door Syriërs in de kapel. „Ik ben geen dichter”, zei een van hen. „Mijn gedicht 
is nooit af, zolang Syrië een open wonde blijft.” Waxinelichtjes omringden, 
met de Gekruisigde, het lijden van zo velen. De muren waakten mee.
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