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Naar verluidt vertrouwt Maria 
de drie herderskinderen Fran-
ciscus en Jacinta Marto en hun 
nicht Lucia dos Santos bij haar 
verschijningen in Fatima drie 
geheimen of profetieën toe. 
Het eerste betreft een beschrij-
ving van de hel. Het tweede is 
een waarschuwing voor de toe-
komst. De Eerste Wereldoor-
log loopt ten einde, maar als de 
mens niet oplet, volgt weldra 
een nieuwe, nog ergere oorlog. 
Als Rusland zich bekeert, zal de 
wereld een tijd van vrede ken-
nen. Over het derde geheim, 
dat vanaf 1957 verzegeld ligt in 
de Vaticaanse archieven, wordt 
lang gespeculeerd. Gaat het om 
een Derde Wereldoorlog, een 
atoomoorlog, het einde van de 
wereld? Pas in 2000 laat Johannes 
Paulus II het openbaar worden. 
Een ‘in het wit geklede bisschop’ 
bestijgt samen met meerdere 
andere bisschoppen, priesters 
en kloosterlingen een steile berg 
met op de top een groot kruis. Al-
vorens hij daar aankomt, gaat hij 
door een grote, deels in puin lig-
gende stad. Aan het grote kruis 
knielt hij neer en hij wordt door 
een groep soldaten gedood, die 
met vuurwapens en pijlen op 
hem schieten. Op dezelfde wijze 
sterven ook de geestelijken en 
meerdere mannen en vrouwen 
van diverse klasse en positie.

In dit visioen staan drie symbo-
len centraal: een steile berg, een 
deels in puin liggende grote stad 
en een groot kruis. Berg en stad 
zijn plaatsen van menselijke 
geschiedenis, van ‘bouwen’, ‘sa-
menleven’ en ‘vernietigen’. De 
stad symboliseert vooruitgang 
en gemeenschap, maar ook ge-
vaar en bedreiging. Op de berg 
staat het kruis, doel en oriënte-
ringspunt van de geschiedenis. 
Daarin verandert ‘vernietiging’ 
in ‘redding’. In het visioen zou-
den de lijken en martelaren de 
vervolging van de Kerk in de 
twintigste eeuw symboliseren. 
Dat op de straat van de marte-
laren ook de ‘in het wit geklede 
bisschop’ vermoord wordt, zou 
verwijzen naar de aanslag van 13 
mei 1981 op Johannes Paulus II. 
Voor de Poolse paus is het duide-
lijk dat de Madonna van Fatima 
de kogel die op het Sint-Pieters-
plein op hem werd afgevuurd zo 
heeft ‘geleid’ dat hij de aanslag 
overleefde. Uit dankbaarheid 
schenkt hij haar tijdens zijn Fa-
tima-bezoek in 1991 de bewuste 
kogel.

Het sleutelwoord van het derde 
geheim van Fatima is Maria’s 
drievoudige oproep tot boete, 
want „de ‘tekens van de tijd’ be-
grijpen, betekent ‘de haast van 
boete, omkeer, geloof’ begrij-
pen”, beweert de toenmalige 

Duitse prefect van de Congre-
gatie voor de Geloofsleer Joseph 
Ratzinger tijdens een perscon-
ferentie (26 juni 2000). Omdat 
de grootste nood van de heden-
daagse mens Gods afwezigheid 
is, roept Maria op tot terugkeer 
naar God, die de Schepper van 
alle dingen is. Zij toont ons dat 
een leven zonder Hem en zijn 
geboden eindigt in haat, oorlog 
en radeloosheid. Maria heeft een 
troostende boodschap voor ons: 
„Aan het einde zal mijn onbe-
vlekte hart triomferen.” Aan het 
einde staan vrede, rechtvaardig-
heid en geloof. Omdat de mens 
een grote verantwoordelijkheid 
draagt, is het vanzelfsprekend 
dat ook hij zo veel mogelijk doet 
om de wereld te redden.

In zijn toespraak tot de bis-
schoppen van Portugal tijdens 
hun bezoek ad limina (10 no-
vember 2007) zegt dezelfde 
Joseph Ratzinger, ditmaal als 
paus: „Ik denk graag aan Fa-
tima, de school van het geloof 
met de Maagd Maria als lerares. 
Daar richtte zij haar leerstoel 
op, om eerst de kleine zieners en 
vervolgens de volksscharen de 
eeuwige waarheden en de kunst 
van het bidden, het geloof en de 
liefde te onderwijzen.” Samen 
met de twee herderskinderen, 
die het voorrecht hadden de 
‘moeder van barmhartigheid’ 

te zien en te ontmoeten, kun-
nen we tot Maria bidden: „Moge 
uw aanwezigheid de woestijn 
van onze eenzaamheid opnieuw 
doen bloeien en de zon over onze 
duisternis doen schijnen en 
breng na de storm de rust terug, 
opdat iedere mens het heil van 
de Heer mag zien, dat de naam 
en het gezicht van Jezus draagt, 
dat in onze harten wordt weer-
spiegeld, daar ze steeds met het 
Uwe zijn verenigd” (Akte van 
vertrouwen en toewijding van 
de priesters aan het Onbevlekte 
Hart van Maria, 12 mei 2010).

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.

Het heiligenboek
Franciscus en Jacinta (2), de geheimen van Fatima  Tom Zwaenepoel

Omroep

22 februari, 9 uur, Braambos 
op VRT één (herhaling op Canvas 
omstreeks 23.30 uur). Na de maat-
schappelijk-spirituele actualiteit 
in Close-up de reportage Marco 
is een boer en wil dat blijven, naar 
aanleiding van de start van de 
campagne van Broederlijk De-
len tijdens de veertigdagentijd. 
In Peru heeft de landbouw het 
zwaar te verduren van het barre 
klimaat, komt daarbij dat er 
moet worden opgebokst tegen 
de mijnbouw die veel water op-
soupeert en tegelijk de nodige 
vervuiling genereert. Vervolgens 
aflevering 2 van de vierdelige 
serie Vlamingen in Rome, waarin 
Romekenner Patrick Lateur op 
ontdekkingstocht gaat door deze 
stad met vier bekende Vlaamse 
katholieken. Vandaag treedt hij 
met jezuïet Mark Rotsaert in 
de voetsporen van Ignatius van 
Loyola en diens Vlaamse volge-
ling Sint-Jan Berchmans. In de 
sterfkamer van Ignatius komt 
de ignatiaanse spiritualiteit aan 
bod en vanaf het dakterras van de 
grootste theologiefaculteit van 
de wereld krijgt u Rome te zien 
zoals u de stad nog nooit zag.
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Jetset  Ingezonden door Jennifer Deleu

Twee vrouwen zitten in het vliegtuig naar New York. Vlak vóór het 
vertrek klampt een van beide de piloot aan:

– En denk eraan, mijnheer de piloot, niet sneller vliegen dan het 
geluid, hé. Mijn vriendin en ik zouden graag wat praten.

Alledaags  Ingezonden door Wouter Dehaene

Zij vanuit de keuken:

– Schat, wat ben je aan het lezen?

Hij vanuit zijn luie zetel, zonder zijn krant te laten zakken:

– De recensie van mijn jongste inbraak.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


