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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Morgen is het Sint-Jozefdag, ook wel vaderdag genoemd. Mocht 
het dan mooi weer worden, dan staat er ons nog een mooi jaar te 
wachten, want:
SINT-JOZEF SCHOON EN GOED,
EEN MOOI JAAR VERHOPEN DOET.

Men beweerde vroeger zelfs dat het op Sint-Jozefdag zonder twijfel 
mooi, open en aangenaam weer zou zijn. Vanuit die vaststelling 
werd er zelfs een spreuk gemaakt, die vooral ten gerieve van de 
huisvrouwen op de volkskalenders werd gedrukt:
DE GROTE WAS TE DROGEN HANGEN OP SINT-JOZEFDAG:
’T IS TOCH ALTIJD SCHOON WEER.

Overmorgen kan het alweer helemaal fout zitten met het weer. Het 
is dan de feestdag van Sint-Joachim, ook wel Jonas genoemd. En men 
zegt:
OP SINT-JONAS
KOMT DIKWIJLS VUUR VAN PAS.

En ja, zaterdag zijn dag en nacht even lang: de eerste lentedag. Dat is 
meteen ook de feestdag van Sint-Benedictus, die ze trouwens in Gent 
ook wel Sint-Benuut noemen.

Ik verdenk er de Gentenaars van dat ze die heilige zo noemen speciaal 
omwille van een spreuk die ze op zijn naam hebben gemaakt. Die 
spreuk gaat zo:
SLECHT WEER OP SINTE-BENUUT,
DAN ZIJN WE VOOR DRIJ WEKEN GEKLUUT.

Zondagsgebed
Bij de 5de zondag in de veertigdagentijd

Het kostbare water
stroomt als een vanzelfsprekendheid uit de kraan.
Ik was me en bid U:
zuiver mijn gezicht,
de spiegel van mijn ziel,
mijn handen en armen, benen en voeten,
mijn hele lichaam,
dieper dan het water doordringen kan in mij.
Zuiver me
als op de dag van mijn doopsel,
opdat ik met een helder hart
in uw aanwezigheid kan leven.

Iny Driessen
Uit In alle eenvoud. Gebedenboekje, Halewijn, 2014

Hedwig Van PetegHem

Het is verbluffend hoe veel opvat-
tingen er bestaan over het vader-
schap. Ze zijn natuurlijk allemaal 
gebonden aan een bepaalde cul-
tuur of tijd. Maar wat me nog het 
meest opvalt: groeiend van kind 
naar volwassene wordt een vader 
altijd anders, alleszins anders be-
leefd door de ogen van de zoon of 
dochter. Want een vader groeit 
slechts zoals een boom, traag om 
sterk te worden.

Ik herinner me nog de tijd dat ik 
mijn vader liever uit de weg ging. 
Alles wat ik wilde, mocht niet, en 
wat ik niet wilde, moest. Intussen 
is er heel wat veranderd. Er was 
trouwens ook een periode dat ik 

naar hem opkeek: zijn strenge 
stille blik, zijn grote handen, zijn 
lichaamskracht. Hij straalde iets 
uit wat nu eens ontzag inboezem-
de, dan weer bewondering. En 
stilletjes aan, naargelang mijn en 
zijn jaren slijten, wordt hij weer 
anders. Wat ik voorheen uiterlijk 
aan hem zag, lijkt nu vanbinnen 
te zitten. Er gaat nu stille zorg van 
hem uit en een geloof dat alles wel 
goed komt. Zijn woorden zijn niet 
meer dwingend, ook al doen ze 
me even stilstaan.

Ik weet het, niet alle vaders zijn 
gelijk. Maar als je leert kijken 
door hun daden, als je leert luis-
teren achter hun woorden, dan 

merk je vaak een hart van goud, 
even hard en kostbaar. Zo overle-
ven ze de dood.

Ik vraag me trouwens af of dit 
ook zo is met God, de Vader. Ook 
bij Hem laten we ons te vaak mis-
leiden door de gebeurtenissen 
van alledag. We zien de hardheid 
van het leven, het lijden en de 
pijn waarmee we geconfronteerd 
worden. En we denken wel eens: 
„Hij trekt er zich niet te veel van 
aan.” Ook hier is het de kunst door 
de buitenkant te leren te zien hoe 
een innerlijke dynamiek het le-
ven stuwt. Ook hier merken we 
hoe onze opvatting over de ‘Va-
der’ voortdurend verandert... tot 

we ervaren dat Hij stille zorg is en 
stuwende kracht.

Vader vieren is heel even zijn 
hart teder in je handen leggen.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

vader

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2015. deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle 
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de 
liturgische centra in uw buurt: de 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 
1, 3271 averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 
9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 
22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfa-
briekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.


