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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

We naderen Pasen. In het volksgeloof was dit een erg belangrijke 
periode die bol stond van traditie en bijgeloof.
Neem nu vandaag, de woensdag voor Pasen. Vroeger werd die dag 
Schorteldag of Schortelwoensdag genoemd vanwege het schorsen 
van het klokkengelui (vroeger gebeurde dat al op woensdag) én 
vanwege het schorsen van het spinnen. Op sommige plaatsen in 
West-Vlaanderen noemde men dit fenomeen “men schurst de rokken 
en de klokken”. De spinnewielen werden terug op zolder gezet want 
de winter was voorbij.
Ook rond Goede Vrijdag bestonden een heleboel tradities en 
bijgeloof. Geen enkele visser ging vroeger op Goede Vrijdag de 
zee op. Onze voorouders waren ervan overtuigd dat je dan alleen 
maar doodskoppen zou opvissen. Volgens onze voorvaderen 
waren kinderen die op Goede Vrijdag om drie uur geboren werden, 
wonderkinderen: zij konden de toekomst voorspellen, koorts doen 
afnemen enz. Ook kalveren die op die dag geboren werden, zouden 
de boer geluk bijbrengen. En als men hennen op die dag te broeden 
zette, verwachtte men dat er uit die eieren alleen maar hanen zouden 
komen die ieder uur kraaiden. 
Op vele plaatsen bestond ook het gebruik om tijdens de Goede Week 
eieren in te zamelen voor pastoor of koster. Meestal waren het de 
misdienaars die op de laatste drie dagen van de Goede Week van deur 
tot deur “Zaligen Paschen” gingen wensen. Dit gebruik werd het 
“rondgaan met de klip of klep” genoemd. 
Onze voorvaderen vergaten uiteraard ook niet naar het weer rond 
Pasen te kijken. Daaromtrent brouwden ze deze weerspreuken:
VALT PASEN IN MEERT, DAN IS HET HELE JAAR VERKEERD.

En:PASEN VROEG OF LAAT,
HIJ DRAAGT DE ZOMER AAN ZIJN GAT.

Zondagsgebed
Bij Verrijzeniszondag

Zalig Pasen

Pasen kan ik moeilijk vieren in het enkelvoud.
Liever doe ik het in het meervoud:
danken en smeken. Uit naam van.

Voor vele weggerolde stenen en voor vele nog te spellen namen.
Voor vele mensen die bij hun diepste naam
worden erkend en voor de velen
die nog nooit hun diepste wezen hebben geproefd.

Voor de vele kinderen die met helderheid in het leven staan
en voor de velen die veroordeeld zijn tot weinig kwaliteit van leven.

Voor de velen die werden gewekt tot vrede van binnen
en voor de velen die zoeken naar een eerste oase in hun doffe stad.

Dat het klaaglied dat te lang heeft geduurd
open mag klinken in alleluja.
En dat velen dat lied mogen leren
van de velen die het al lang hebben gezongen.

Dat het Pasen mag worden voor velen:
stenen weggerold, namen lief gespeld.

Zalig Pasen.

Frans De Maeseneer

Hedwig Van PetegHem

Als je er begint op te letten, is het 
niet te tellen hoe dikwijls en hoe 
lang mensen met elkaar een bab-
beltje doen. Vaak gaat het over 
koetjes en kalfjes, over het weer 
of over de kleine en grote gebeur-
tenissen van elke dag. Maar in 
heel wat gesprekken komt ook 
tot uiting waar mensen mee wor-
stelen en vechten in hun leven, 
wat tegengaat en hen machteloos 
maakt. Er wordt nogal wat aan 
het geluk van mensen geknab-
beld, met kleine of grote beten.

Er valt niet veel aan te doen. Of 
toch? Als we onze dagen laten 
doorweken met levensecht ge-
loof, dan is er hoop, veel hoop. 

Dan zal het onrecht niet voor al-
tijd blijven woekeren. Dan zullen 
we niet gebukt blijven lopen on-
der de lasten van het leven. Dan 
kan het niet dat haat en geweld 
ons leven domineren.

Angst is een slechte raadgever, 
liefde is de beste. Lichamelijke en 
psychische natuurkrachten zul-
len niet langer de baas over ons 
leven zijn. Het lijkt misschien 
wat naïef, alsof we de kracht van 
de natuur kunnen uitschakelen. 
Het geloof ontkent het leven niet 
zoals het is, maar voegt er wel 
een extra dimensie aan toe. En 
het werkt vanuit een andere in-
stelling. In plaats van je handen 

dicht te houden uit angst iets te 
verliezen, houd je ze open. Niet 
alles moet begrepen worden, ook 
al zou dat kunnen. Liefde wordt 
koud als ze verklaard wordt. Ze 
wordt warm als je ze zomaar van 
iemand krijgt.

Als je goed rondkijkt, zul je mer-
ken dat Pasen geen fantasietje is, 
geen uitvinding van zwakke en 
simpele mensen. Integendeel, 
sterke mensen zijn het, die gratis 
en voor niets beschikbaar zijn bij 
verdriet en tegenslag, ziekte en 
dood. Zij laten ons aan den lijve 
ondervinden dat het negatieve 
niet het laatste woord krijgt. Zij 
geven God een gezicht en handen 

en voeten. Ze maken het leven 
meer dan de moeite waard. En 
daar monter je helemaal van op.

Opkikkertjes zijn kleine ver-
rijzenisverhalen, gezien door de 
eenvoudige ogen van alledaagse 
mensen. Het zijn kleine getuigen 
van het grote paasgebeuren. Dat 
ervaren doet deugd. En daarom 
wensen we elkaar ook een Zalige 
Pasen.
Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Opkikkeren


