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In Standpunt en de bijdrage daar-
naast gaat de redactie in op the-
ma’s als verdraagzaamheid en 
wederzijds respect, alsook op het 
belang van de interreligieuze dia-
loog. Een onbevangen en nuch-
tere kijk op de geschiedenis leert 
evenwel dat uw bewering dat de 
islam in wezen een vredelievende 
godsdienst is die niets met extre-
misme te maken heeft, onjuist is.

Vanaf 1915 werden de Armeni-
ërs in Turkije uitgeroeid. In 1975 
begon de vernietiging van de 
christelijke minderheden in Liba-
non en in 1983 begon de Sudanese 
burgeroorlog die in een geno-
cide tegen de christelijke en ani-
mistische bevolking ontaardde. 
In 1986 bracht de toenmalige 
Iraakse leider Saddam Hoessein 
een genocide tegen de Koerden, 
de Assyrische christenen en de 
Jezidi’s op gang. En dan hebben 
we het daarbij alleen maar over 
de twintigste eeuw en niet over 
de gruwelen die eerder in het 
Osmaanse Rijk plaatsvonden.

In 1895 koos Henryk Sienkie-
wicz als titel van zijn bekende 

roman Quo vadis? (Waarheen gaat 
gij?). Het zijn de woorden die 
Petrus zou hebben uitgesproken 
toen hij wegens de christenver-
volging ten tijde van keizer Nero 
uit Rome wegvluchtte en Jezus 
ontmoette. Is het niet de hoog-
ste tijd dat ook wij ons afvragen 
waarheen we gaan?
Hedwig KEYMEULEN, Aalst

Paulus VI
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In zijn lezersbrief over paus 
Franciscus maakt lezer Emile 
Wispenninck gewag van het feit 
dat de kerkleider de voormalige 
paus Paulus VI zalig heeft ver-
klaard. Paulus VI wordt daar-
bij omschreven als „de paus van 
Humanae vitae en het verbod op 
voorbehoedmiddelen”. Dat is 
juist, maar ik wil er toch op wij-
zen dat Paulus VI ook heel wat 
andere geschriften heeft nagela-
ten en dat hij bovendien de paus 
was die patriarch Athenagoras, 
de spirituele leider van de ortho-
doxe Kerk, heeft ontmoet. De 
toenadering die daaruit voort-
kwam, acht ik veel belangrijker 

dan de publicatie van Humanae 
vitae. De betekenis van Paulus VI 
moet volgens mij meer worden 
gezocht in zijn verdiensten voor 
de oecumene dan in de rol die hij 
speelde met betrekking tot ethi-
sche standpunten.
Jean-Paul PAUWELS, Schilde

Racisme groeit
kerk & leven, 4 maart 2015

Zelden vond ik zoveel onduide-
lijkheid in zo’n klein bericht als 
in Racisme groeit. Je moet het maar 
doen. Het enige dat duidelijk 
naar voren komt, is de afkeer voor 
het nationalisme. Het verwijt met 
het woord ‘populisme’ – zonder 
te omschrijven wat men daarmee 
precies bedoelt – slaat nergens op. 
Ook het begrip ‘nationalisme’ is 
niet duidelijk. Men bedoelt bijna 
zeker het Vlaamse nationalisme 
en wellicht niet het francofone, 
agressieve nationalisme – eerder 
chauvinisme – dat zonder ophou-
den op verovering uit is: Frans-
Vlaanderen, de Elzas, Brussel en 
de Brusselse Rand.

Mgr. Jean-Claude Holle-
rich, de aartsbisschop van het 

Groothertogdom Luxemburg, 
zou toch moeten weten dat de 
helft van het groothertogdom na 
1830 werd afgesplitst. Het defen-
sieve Vlaams-nationalisme mag 
zich blijkbaar niet verdedigen 
tegen een anti-Vlaams België („La 
Belgique sera latine ou ne sera pas”), 
noch tegen een agressieve massa-
immigratie, kortom, tegen 
onrechtvaardigheid. De grootste 
kemels komen nog. „De doelstel-
lingen van die partijen en bewe-
gingen zijn eenvoudig: politieke 
en economische macht”, stelt 
mgr. Hollerich. Die slagzin past 
beter bij partijen zoals CD&V, 
SP.A en Open VLD. En mgr. Hol-
lerich vervolgt: „Ze staan niet ten 
dienste van de zwakken, kwets-
baren en achtergestelden.” Wat 
een laster! Het is dus verboden 
tegen de corrupte Europese Unie 
en tegen massa-immigratie te 
zijn.

Wat betreft ‘uitsluiting’, daar 
kan de Vlaamse beweging over 
meepraten. En verder: haat ik 
mijn buurman als ik mijn huis 
en mijn erf voor mezelf houd? 
Als katholiek wil ik niet de les 
worden gelezen door een hogere 

geestelijkheid die dringend in 
eigen boezem moet kijken. Des 
te meer gaat mijn sympathie uit 
naar de pastoors te velde en de 
vele vrijwilligers die het imago 
van de Kerk hoog houden.
Remi SCHILLEWAERT, Damme

Bewust kinderloos
kerk & leven, 11 maart 2015

Ik zou in de plaats van de redac-
tie van kerk & leven geen vrijge-
leide geven aan iemand die, zoals 
Wim Backx in de rubriek En wat 
denkt u?, de paus grof op de korrel 
neemt. Zijn pleidooi komt bij mij 
over als een regelrechte aanval 
op de heilige Vader die nochtans 
tegelijkertijd zijn gezond ver-
stand toont én de leer van de Kerk 
volgt. Christenen hoeven inder-
daad niet per se een groot gezin 
te overwegen, maar ze moeten 
wel hun blik op de voortplan-
ting richten. Als de natuur het 
voor man en vrouw toelaat, dan 
getuigt het zeker van egoïsme als 
men kinderen uitsluit. Ieder zijn 
mening, maar de bijdrage van 
Wim Backx vind ik stuitend.
Charly VANHOOF, Borgerhout

Heuvelland | We schuiven door een zijbeuk, we wandelen een heuvel op. 
Wanneer we stilstaan, valt Hij. Wanneer we halt houden en opkijken, kijkt Hij 
zijn moeder in de ogen. Troost Hij een vrouw die met Hem meelijdt. Is Hij tot 
slot niet meer, wordt zijn graf gesloten. In veelvoud wandelen, bidden, tellen 
we op Goede Vrijdag de veertien staties, al eeuwenlang. Op de Lettenberg in 
Kemmel, waar de abstracte kruisweg van kunstenaar Bernard Sercu pas werd 
geplaatst, valt, troost en sterft Christus dit jaar echter voor het eerst.
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