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De vrome kudde

Verschil  Ingezonden door Jean-Luc Van Dessel

In de muziekschool vraagt de leraar wat het verschil is tussen 
luisteren en horen. Aanvankelijk komt er geen reactie, maar 
uiteindelijk gaat er toch een aarzelende vinger de lucht in. Zegt Piet:

– Luisteren is willen horen.

Agent  Ingezonden door Marc De Smedt

– Mijnheer de agent, kunt u me zeggen waar ik me momenteel 
bevind?

– Op de hoek van de Stationsstraat en de Kerklaan, mijnheer.

– Dat – hik – hoef ik niet te weten. In welke stad, bedoel ik...

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

Omroep

3 april, 15 uur, Braambos op VRT 
één. Het passieverhaal, ingekorte 
versie van The Passion, groots mu-
ziekevenement in Groningen 
waarbij op diverse plaatsen in de 
stad scènes uit Jezus’ lijdensver-
haal werden uitgebeeld. Er was 
ook een processie met een groot 
lichtgevend kruis en bekende 
artiesten brachten popnummers 
die aansluiten bij het lijdensver-
haal.
5 april, 8.15 uur, Braambos op 
VRT één (herhaling op Canvas om-
streeks 23.30 uur en op 11 april om 
17.07 uur). Na een Close-up over 
de betekenis van Pasen vandaag 
een portret van zuster Hannah, 
priorin van Onze-Lieve-Vrouw 
van Bethanië in Loppem. Een 
verhaal van vallen, opstaan en 
uitgedaagd worden opnieuw te 
beginnen. Tot slot praat Lucette 
Verboven in Twee over EEN met 
de Britse nieuwtestamenticus en 
gewezen (anglicaanse) bisschop 
van Durham Tom Wright, zeer 
beslagen in het prille christen-
dom. Wat dachten joden, Grie-
ken en Romeinen over het leven 
na de dood in de eerste eeuw 
dat het christendom ontstond? 
Wat was er zo bijzonder aan het 
verhaal van de eerste christenen 
en wat is de betekenis voor onze 
tijd?

De verkiezing van de Argentijn 
Jorge Mario Bergoglio tot paus 
Franciscus was voor iedereen 
een verrassing. De Latijns-Ame-
rikaan was niet bekend, ook niet 
onder de kardinalen van de an-
dere continenten. Hij geldt niet 
als Vaticaans insider of expert 
voor bepaalde christelijke the-
ma’s. Hij is geen groot spreker 
met retorische talenten. Maar 
zijn nederigheid, zijn intensieve 
spirituele dimensie en zijn open 
geest en gelovig hart maakten 
een papabile van hem. Als aarts-
bisschop van Buenos Aires – een 
stad met ruim drie miljoen inwo-
ners – streefde hij naar open en 
broederlijke gemeenschappen, 
naar leidinggevende rollen voor 
leken, naar evangelisatie van alle 
inwoners van de stad en naar bij-
stand aan zieken en armen. Het 
college van kardinalen wist dat 
de Kerk in tijden van crisis be-
hoefte heeft aan een leider met 
diepgang en charme, een zielzor-
ger met een groot hart, een her-
der met een vriendschappelijke 
omgang, wijze raad en eerlijke 
levenswijsheid. Ze zagen in Ber-
goglio de juiste man op het juiste 
moment, ook al wilde hijzelf 
nooit paus worden.

Na zijn pausverkiezing koos 
Bergoglio voor de naam Francis-
cus als huldebetoon aan Francis-
cus van Assisi (1181/1182-1226), 

de patroonheilige van Italië. Die 
keuze slaat een brug met zijn 
‘geestelijke verbondenheid’ met 
Italië, waar de oorsprong van zijn 
familie ligt (angelus, 17 maart 
2013) en bepaalt de hoofdpunten 
van zijn programma. Hij wil na-
melijk zijn zoals zijn voorbeeld: 
een man van armoede, een man 
van vrede, een man die de schep-
ping liefheeft en beschermt. Het 
lijkt alsof de Poolse paus Johan-
nes-Paulus II een voorgevoel had, 
toen hij tot een groep Poolse fran-
ciscanen op 11 februari 2003 zei: 
„De wereld heeft een nieuwe hei-
lige Franciscus van Assisi nodig. 
Aan het begin van het derde mil-
lennium wachten de mensheid 
en de wereld misschien meer dan 
ooit erop door de geest van de 
heilige Franciscus doordrongen 
te worden.”

Franciscus van Assisi kreeg de 
bijnaam ‘broer van iedereen’, 
omdat hij van iedereen hield, 
in het bijzonder van de armen, 
de behoeftigen, de zieken. Als 
poverello di Dio (de kleine arme 
van God) wilde hij de allerarm-
ste zijn die zijn schamele bezit-
tingen deelt met wie nog minder 
had. Ook de Argentijnse paus ziet 
zich als ‘priester van de armen’ 
en streeft als pontifex naar een 
„arme Kerk voor de armen” (toe-
spraak tot vertegenwoordigers 
van de media, 16 maart 2013).

Zijn 77ste verjaardag vierde Jor-
ge Bergoglio niet met een feest-
banket, maar met een ontbijt. 
Hij vroeg aartsbisschop Konrad 
Krajewski – de pauselijke aal-
moezenier – de eerste daklozen 
die hij die ochtend ontmoette uit 
te nodigen. Op zijn verzoek bie-
den ook leden van de Zwitserse 
garde sinds december 2013 ’s 
nachts geregeld hulp aan daklo-
zen en noodlijdenden. Ze rijden 
meermaals per week naar trein-
stations in Rome, waar ze maal-
tijden uitdelen aan daklozen. De 
paus vraagt hun uitdrukkelijk 
het gesprek met de noodlijden-
den aan te gaan.

De Latijns-Amerikaanse paus 
noemt het een morele plicht om 
het schandaal van de armoede 
te veroordelen en op te roepen 
tot solidariteit en broederschap. 
Met zijn bezoek aan het Itali-
aanse eilandje Lampedusa, waar 
veel bootvluchtelingen uit het 
noorden van Afrika stranden of 
juist niet aan wal geraken, wilde 
hij de wereld wakker schudden 
en de onverschilligheid van de 
mensen aan de kaak stellen. „Wie 
heeft gehuild om de dood van die 
broeders en zusters? Wie heeft 
gehuild om de mensen van die 
boten?”, vraagt hij zich af tijdens 
de homilie op het vluchtelingen-
eiland Lampedusa (8 juli 2013). 
Het is een rode draad door zijn 

toespraken: wanneer we armen 
helpen en beminnen, leren we 
Jezus liefhebben en dienen. Ge-
lovigen openen niet alleen hun 
hart voor God, maar ook voor 
de medemens, want de liefde 
voor God is niet mogelijk als er 
geen liefde voor de medemens is. 
Die gedachte is de belangrijkste 
bouwsteen in het leven van alle 
mannen en vrouwen die de Kerk 
zalig of heilig heeft verklaard.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.

Het heiligenboek
Paus Franciscus. Een levende heilige (2)  Tom Zwaenepoel


