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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Overmorgen is het de feestdag van Ezechiël, de heilige die zich met 
de toestand van het vlas bezighoudt en dat wordt uitgedrukt met 
deze spreuk:
ZAAIT G’OP EZECHIEL
ZEKER LUKT UW VLASGAARD WEL.
Volgende dinsdag is het de feestdag van een heilige, genaamd 
Tiburtius. Vanaf die dag, meer bepaald vanaf ’s middags, zou het 
echte goede weer moeten beginnen, want:
OP SINT-TIBURTIUS NA DE NOEN
WORDEN ALLE VELDEN GROEN.
Er zijn nog wel meer spreuken die beweren dat het lenteweer nu 
voorgoed van start zal gaan. De lente, zo zegt de volkskalender, 
wacht op een signaal van de koekoek vooraleer die echt gaat 
ontwikkelen. Maar die koekoek laat zich nooit horen voor half-april. 
Dat wist men vroeger ook al, dus dichtte men deze spreuk:
ROEP EN TIERT AL WAT GE WIL,
IK KOM TOCH NIET VOOR HALF-APRIL.
Het eigenaardige is dat diezelfde koekoek over een aantal maanden 
ook de zomer zal uitfluiten. Ik leid dat af uit volgende spreuk:
ALS VOOR HET LAATST DE KOEKOEK ROEPT,
IS DE ZOMER WEER VERSNOEPT.
Er zijn nog andere vogels die nu de lente komen aankondigen. De 
steenuil bijvoorbeeld:
ROEPT DE STEENUIL AL ZO VROEG,
DAN BEKIJKT DE BOER ALVAST ZIJN PLOEG.
En ook de lijster speelt daarbij een rol:
DE GROTELIJSTER ROEPT NU LUI
DE WINTER IS WEER UIT.

Zondagsgebed
Bij de 2de paaszondag

Gebed voor kinderen
Heer, geef ons meer inzicht in wie familieleden zijn
en wat ze voor ons doen. Inzicht in:

Een mama die zegt: hey, ik ben het,
ik ben diegene die voor je zorgt
en je toefluistert: ik hou van je.

Een papa die zegt: hey, ik ben het,
ik ben diegene die je dingen bijleert
en je toefluistert: ik hou van je.

Een broer of zus die zegt: hey, ik ben het,
ik ben diegene die plezier met je maakt
en je toefluistert: ik hou van je.

Grootouders die zeggen: hey, wij zijn het,
wij zijn diegenen waar je altijd welkom bent
en die je toefluisteren: wij houden van je.

Maar laten we ook alle mensen iemand extra geven,
iemand die zegt: hey, ik ben het,
ik ben diegene die voor je zorgt,
ik ben diegene die je dingen bijleert,
ik ben diegene die plezier met je maakt,
ik ben diegene waar je altijd welkom bent.

Ik ben... je vriend.

Robbe Van Aken (15)

Hedwig Van PetegHem

Starend staat ze daar, de dood 
in haar ogen weerspiegeld. Ma-
ria Magdalena was naar het graf 
gegaan, goed wetende dat ze de 
zware steen die haar de toegang 
versperde, niet zou kunnen weg-
rollen. Stil wilde ze bij Hem wa-
ken. Hij, die zo veel leven had 
opgewekt, was gestorven. Zijn 
hele leven had Hij gegeven... uit 
liefde voor mensen. Nu bleef er 
niets over.

Tot haar grote verbazing was 
zelfs het graf leeg, de rustplaats 
voor de dood. Zou het dan toch 
waar zijn dat de grootste vijand 
van het leven geen vat op Hem 
had?

Tegen alle verwachtingen in 
staat Hij achter haar, onherken-
baar, maar tastbaar aanwezig. 
Wie leeft in de geest van liefde 
kent geen grenzen. Het leven dat 
de dood overwint, neemt een an-
dere gedaante aan. Wie God ten 
volle als grondlaag in zijn leven 
legt, overstijgt al wat kan vergaan.

Hij staat daar en spreekt haar 
aan bij haar voornaam, een teken 
van intens vertrouwen. En alsof 
ze Hem zou willen vasthouden, 
fluistert Hij haar toe: „Raak Me 
niet aan.” De liefde in hoogstei-
gen persoon kun je niet bijhou-
den. Liefde is geven, onuitput-
telijk.

Maria Magdalena kan haar ogen 
niet geloven. Ook wij niet. Zou 
Pasen dan echt waar zijn? Is het 
geen zinsbegoocheling of een na-
ieve droom? Ook wij staan soms 
bij een graf of naast een onge-
neeslijke zieke of machteloos bij 
al het kwaad in de wereld. Soms 
met tranen in de ogen. We hopen 
en smeken bijna dat het negatie-
ve niet het laatste woord krijgt. 
Als we de kracht van de liefde in 
ons leven toelaten, zullen we het 
aan den lijve ondervinden. Ik 
geef toe, het kan niet aangetoond 
worden. Maar laat ons voor één 
keer geloven dat liefde zo werkt... 
tot het tegendeel bewezen is. Ver-

rijzen is na een donkere nacht 
mogen opstaan omdat het leven 
de moeite waard is.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Raak Me niet aan


