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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

In de week die voor ons ligt, zijn er weinig dagheiligen. Daarom is 
het wel eens even interessant om een paar echte aprilweerspreuken 
te citeren. Die zijn heel talrijk, niet in het minst omwille van de 
gekende aprilse grillen.

Er zitten er echt mooie tussen, zoals deze:
APRILVLOKJES
GEVEN MEIKLOKJES.

Daarmee wilde men zeggen dat aprilse sneeuw goed is, niet alleen 
voor de meiklokjes, maar ook voor het gras.

En wat vind je van deze? ’t Is een spreuk die zegt dat het in april nog 
wel kan hagelen, maar dat die hagel niet lang blijft liggen:
MET APRILKOEKEN
LAP JE GEEN BROEKEN.

Sommige spreuken klinken nogal “volks”, zoals deze spreuk die wil 
aantonen dat het in april ook nog wel eens kan vriezen:
IN APRIL MEUGDE MEE PERMISSE
NOG PUTJES IN D’IJSBANEN PISSE.

Soms zijn de weerspreuken in april belerend. Zo is er die spreuk 
die zegt dat, al stijgt de temperatuur, je dan toch niet te veel kledij 
ineens moet uitlaten, want:
DIE LAAT EEN DRAADJEN AF
DELFT IN APRIL ZIJN GRAF.

Zondagsgebed
Bij de 3de paaszondag

Een menselijke god

Gij zijt de God van het onmogelijke,
niet in de zin dat Gij het onmogelijke vraagt
maar wel dat Gij het onmogelijke doet – altijd.

Gij vraagt van mij niet dat ik zou kapotgaan,
iemand die liefheeft, vraagt zoiets niet.
Maar Gij doet dat wat iedereen die liefheeft, doet:
Gij doet het onmogelijke.
Gij draagt mij in mijn onmacht.

Wanneer het evangelie zegt dat voor U niets onmogelijk is,
dan betekent dat niet dat Gij van mij het onmogelijke vraagt
en mij zult helpen om het onmogelijke te doen.
Gij vraagt van mij nooit het onmogelijke,
want Gij zijt een menselijke God.

Gij hebt beloofd mij altijd lief te hebben.
En wie liefheeft, breekt de andere niet,
maar draagt hem, desnoods in zijn onmacht,
houdt hem staande in zijn val.

Wanneer men de kern gevat heeft,
is het christendom eenvoudig:
dat wij arme mensen zijn
aan wie Gij uw goedheid betoont.
Het is uw geheim, God, dat Gij via alle mogelijke
wegen mensen gebruikt
om anderen te laten openbloeien.

Hedwig Van PetegHem

Er zijn momenten dat ons geluk 
niet op kan. Alles verloopt ge-
smeerd, als was het van een leien 
dakje. We hebben de wind mee 
en een zacht zonnetje schijnt bo-
ven ons hoofd. We zijn tevreden, 
lopen zingend en dansend door 
ons werk en laten iedereen mee 
genieten van onze lach en onze 
vreugde. Tevreden mensen zijn 
we.

De hallelujastemming maakt 
het leven mooi.... en liefst zo lang 
mogelijk. Zou dat verhaal van 
Pasen dan toch waar zijn, dat het 
leven altijd toekomst heeft? We 
mogen aan den lijve ondervin-
den dat ons leven een geschenk 

is, ons geschonken wordt. Onze 
handen zijn te klein, zo vol van 
nieuwe kansen en perspectieven. 
We worden zonder veel moeite 
en gratis door de dagen heen ge-
dragen. Met de stevigheid van 
een fundament groeit ons ver-
trouwen dat het leven zo goed is.

Hoe lang mag dit duren? Zoals 
je van de liefde alleen niet kunt 
leven, zo duren ook de witte-
broodsweken geen jaren. Af en 
toe laat het leven zich ook langs 
zijn harde en scherpe kant zien. 
Eén wolkje kan volstaan om de 
zon te verbergen. En voor som-
mige mensen zijn er blijkbaar 
meer en grotere wolken. Er is 

altijd wel wat. Soms vraagt men 
zich zelfs af of het dan nooit op-
houdt: de ene tegenslag na de 
andere ontgoocheling. Alsof het 
dienblad waarop ons dat mooie 
leven werd aangereikt ons zo-
maar uit de handen wordt ge-
slagen. Er is niet veel nodig om 
het geluk weg te nemen. En het 
klopt, er zijn meerdere wolken, 
maar slechts één zon. Tenzij we 
de moeite zouden doen om ook 
de stralen te tellen... en zelfs in 
een donkere nacht de weerkaat-
sing op de maan te willen zien.

Ons leven wordt met zachte 
handen gedragen, door de liefste 
van ons leven, door mensen van 

wie we het niet verwachten, door 
de Grote Hand. Wie goed kijkt, 
merkt dat die zekerheid niet ver-
dwijnt bij verdriet en tegenslag. 
Integendeel, ze wordt sterker 
voelbaar. Ons leven wordt ons op 
een schoteltje aangeboden, maar 
soms is het bruin brood.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes
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