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De vrome kudde

In de rechtbank  Ingezonden door Marijke Van Hove

– Maar wanneer werkt u eigenlijk?

– Oh, zo nu en dan.

– En wat doet u dan?

– Oh, dit en dat, van alles wat.

– En waar?

– Hier en daar, mijnheer de rechter.

– Goed. U wordt meteen overgebracht naar de gevangenis.

– En wanneer kom ik dan weer vrij?

– Oh, vroeg of laat.

In de bibliotheek  Ingezonden door Marijke Van Hove

– Kunt u me een boek aanbevelen, mevrouw?

– Misschien iets lichts, mijnheer?

– Maakt niet uit, ik ben toch met de auto.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

Omroep

19 april, 9 uur, Braambos op Can-
vas (herhaling op Canvas omstreeks 
23.30 uur en op zaterdag 25 april om 
16.15 uur). In Close-up een bezoek 
aan Fara, luister- en informatie-
punt rond zwangerschapskeu-
zes, naar aanleiding van 25 jaar 
abortuswet. Vervolgens de slo-
taflevering van de tweedelige re-
portage Sporters en hun geloof. You 
Never Walk Alone, met voetballers 
Oscar Duarte en Igor De Camar-
go, gevolgd door ‘La Squadra Bel-
ga’ en het Tweede Vaticaans Con-
cilie. Een kleine groep van Belgi-
sche bisschoppen en theologen 
had een grote invloed op het 
Tweede Vaticaans Concilie. In de 
wandelgangen werd destijds ge-
fluisterd over ‘het Belgische elf-
tal’. Vandaag zijn nog slechts een 
handvol mensen in leven welke 
die Belgische theologen en bis-
schoppen aan het werk zagen. In 
deze uitzending komen twee van 
hen aan het woord, Claude Trois-
fontaine en Jan Grootaers.

Een constante in de talrijke toe-
spraken en preken van paus 
Franciscus is de oproep tot evan-
gelisatie, want het geloof mag 
geen privéaangelegenheid, indi-
vidualistisch idee of subjectieve 
mening zijn. De paus drukt zo-
wel gelovigen als ongelovigen op 
het hart dat geschenk van God 
niet verborgen te houden, maar 
naar alle hoeken van de wereld te 
verspreiden. Wie de blijde bood-
schap verkondigt, verspreidt 
tevens de vreugde. Daarom be-
staan er geen pessimistische of 
treurende christenen. Wie Fran-
ciscus persoonlijk ontmoet, kan 
vaststellen dat de vreugde van 
het geloof zich in een warme en 
open glimlach kristalliseert.

Bergoglio’s geschriften en toe-
spraken weerspiegelen de igna-
tiaanse uitdrukking ‘God zoeken 
en vinden in alle dingen’. De paus 
roept ons ertoe op God te zoeken, 
naar Hem te luisteren en centraal 
te plaatsen in het persoonlijke 
leven. Hij vraagt ons meer tijd te 
besteden aan de Vader en de hei-
lige Geest, vriendschap te sluiten 
met de Leraar van het leven en de 
waarheid, Jezus, en zich toe te 
vertrouwen aan Maria, de Moe-
der van God en onze Moeder. 
Daarvoor geeft de paus ook tips. 
Zo suggereert hij een evange-
lieboekje op zak te dragen, deel 
te nemen aan de sacramenten 

– vooral de eucharistieviering 
en de biecht, de Tien Geboden 
te herlezen, aandacht te hebben 
voor het kruisbeeld en het kruis-
teken, de advent en de vasten zo 
te beleven dat het leven beter 
wordt. De paus vraagt ons terug 
te keren naar de kern van het ge-
loof en de rijkdom ervan te her-
ontdekken. Het loont de moeite 
want – zo verzekert hij – God 
ontgoochelt niemand.

Bij zijn eerste verschijning op 
de loggia van de Sint-Pietersbasi-
liek slaagde de paus-jezuïet erin 
tienduizenden mensen stil te 
krijgen. Alvorens hij als bisschop 
van Rome zijn volk wilde zege-
nen, verzocht hij de massa op 
het plein om in stilte de Heer te 
vragen hem te zegenen. Met het 
verzoek om het even stil te laten 
worden, begon zijn pontificaat. 
Al in zijn eerste toespraak vroeg 
Franciscus aan de gelovigen voor 
hem te bidden. Hij heeft dat al-
tijd gevraagd, ook als priester 
en bisschop, omdat men anders 
„machteloos is om het volk van 
God vooruit te helpen” (perscon-
ferentie op de terugvlucht uit 
Brazilië, 28 juli 2013).

Bergoglio is een man van het 
gebed. Hij bidt het brevier, 
de psalmen, de rozenkrans. 
Zijn voorkeur gaat uit naar de 
avondaanbidding. Het gebed 
geeft hem kracht. Herhaaldelijk 

vraagt de paus ook te bidden voor 
de mensen met wie we in onmin 
leven, want een hart kan alleen 
maar leven dankzij de liefde.

Voor Franciscus is de echte 
macht de dienst. Hij voelt zich 
niet zozeer als paus maar als 
bisschop van Rome, hij wil niet 
heersen, maar dienen (homilie 
tijdens de bisschopswijding, 24 
oktober 2014). Bijgevolg wil hij 
zoals Franciscus van Assisi een 
herder zijn in en met zijn kudde, 
met alle gelovigen van de hele 
Kerk, zonder uitzondering. Dat 
illustreert hij bijvoorbeeld op 
Witte Donderdag. Tijdens de 
mis ter herdenking van het Laat-
ste Avondmaal wast Franciscus 
niet langer de voeten van twaalf 
priesters in de aartskathedraal 
Sint-Jan-van-Lateranen, zoals 
zijn voorgangers dat deden, maar 
kiest hij voor twaalf gevangenen 
(ook vrouwen) in de Romeinse 
jeugdgevangenis (2013) en twaalf 
gehandicapten in het revalidatie-
centrum Santa Maria della Prov-
videnza in Rome (2014).

Franciscus’ bescheidenheid uit 
zich voorts in zijn borstkruis, 
dat hij al droeg als bisschop en 
als kardinaal. Het door de Genu-
ese beeldhouwer Antonio Vedele 
(1930-1997) ontworpen kruis is 
een ‘arm’ zilveren exemplaar met 
een gewicht van tachtig gram 
en verbeeldt de Goede Herder 

die zijn kudde leidt en het ver-
dwaalde schaap op de schouders 
draagt. Bovenaan is een duif afge-
beeld, het symbool van de heilige 
Geest. Het bescheiden borstkruis 
symboliseert het nieuwe tijdperk 
van een eenvoudige en ‘arme’ 
Kerk. Het kruis is het kostbaar-
ste geschenk dat alle zaligen en 
heiligen cadeau kregen van de 
Schepper. In elk kruis, hoe groot 
of klein het ook moge zijn, wor-
den twee richtingen zichtbaar: 
de band met God en die tussen de 
medemensen. In het midden van 
het kruis tikt het hart, vol liefde 
en medelijden. Het hart van een 
heilige.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.

Het heiligenboek
Paus Franciscus. Een levende heilige (4)  Tom Zwaenepoel


