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Bewust kinderloos
kerk & leven, 11 maart 2015

Ik denk dat lezer Wim Backx 
in een andere wereld leeft dan 
de paus en de christenen. Het 
is inderdaad zijn volste recht 
bewust geen kinderen te willen. 
Maar in hun kerkelijke huwe-
lijksbelofte beloven man en 
vrouw hun relatie open te stellen 
voor kinderen. Dat wil zeggen 
dat het echtpaar zich engageert 
– het is een intentieverklaring, 
want we hebben het over nor-
male omstandigheden – om de 
gave van het leven door te geven. 
De openheid voor kinderen 
beantwoordt aan een diepmen-
selijk verlangen.

De geboorte van onze kinde-
ren hebben wij, en vele anderen, 
ervaren als iets dat ons overstijgt. 
Natuurlijk zijn er ook mensen – 
het blijft een kleine minderheid 
– die bewust geen kinderen wil-
len. Zij zullen daartoe hun rede-
nen hebben. Christenen heb-
ben evenwel hun redenen om 
bewust voor kinderen te kie-
zen. Lezer Wim Backx heeft wel 
kritiek op de paus, maar blijk-
baar niet de moed om in het 

geargumenteerde debat mee te 
gaan. Bovendien gooit hij alles 
op een hoopje: hetero- en homo-
koppels, bewust ongehuwde 
moeders. Die opvoedingssitua-
ties zijn niet gelijk, ook al onder-
schat ik de inspanningen van de 
betrokken ouders niet.

Zou het niet kunnen dat de 
man-vrouw-complementariteit 
een psychologische meerwaarde 
oplevert voor de opvoeding van 
de kinderen? En wat te denken 
van de uitspraak van Catherine 
Deneuve, volgens sommigen ooit 
de mooiste vrouw ter wereld: 
„Het is monsterlijk zwaar om als 
een bewust ongehuwde moeder 
de opvoeding van je kinderen ter 
harte te nemen.”?
Luc DE FEYTER, Erpe-Mere

Egoïsten?
kerk & leven, 11 maart 2015

Hiermee reageer ik op Wim 
Backx die zich tegen de paus 
kant wanneer hij bewust kin-
derloze koppels van egoïsme 
beschuldigt. ‘Kweken als konij-
nen’ behoort tot een tijd en tot 
delen van de wereld waarin 

mensen niet de middelen had-
den om verantwoord aan geboor-
tebeperking te doen. Vandaag 
beschikken wij – hoewel nog niet 
overal – wel over die middelen, 
maar toch blijft de Kerk hopeloos 
reactionair.

Bewust kinderloos blijven als 
een vorm van egoïsme omschrij-
ven, is zichzelf in de vingers snij-
den wanneer men – al dan niet 
als geestelijke – zelf geen huwe-
lijkspartner en dus officieel ook 
geen kinderen heeft, maar toch 
de betweterigheid aan de dag 
legt om anderen normatieve 
gedragsregels voor te schrijven. 
Zoals Wim Backx suggereert 
zouden geestelijken zich inder-
daad beter onthouden van elk 
commentaar over onderwerpen 
waaraan zij verondersteld wor-
den niet deelachtig te zijn.

Bewust kinderloos blijven kan 
zowel moreel als fysiek op ver-
antwoorde redenen berusten. 
Je kunt bijvoorbeeld drager van 
genetisch erfelijke ziekten zijn, 
onvruchtbaar zijn of tijdens je 
kinderjaren dusdanig moreel 
en/of lichamelijk door volwasse-
nen mishandeld en/of misbruikt 

zijn, dat je er niet aan durft te 
denken ooit zelf aan kinderen te 
beginnen. Veel gehuwde koppels 
zijn tegenwoordig ook bang om 
kinderen op de wereld te bren-
gen die, eenmaal volwassen, in 
een maatschappij zullen leven 
waar ecologie, sociale zekerheid 
en tewerkstelling door de vorige 
generaties naar de vaantjes zijn 
geholpen.

Dat betekent niet dat al wie 
ooit als koppel met succes kinde-
ren op de wereld heeft gebracht 
daardoor automatisch welzijn en 
geluk heeft gebaard. Talloos zijn 
de partners die hun kinderen 
dusdanig weten te manipule-
ren tegen de andere ouder waar-
door kinderen het zogenaamde 
‘ouderverstotingssyndroom’ 
ontwikkelen. Met als gevolg 
dat sommige vaders of moe-
ders nooit hun kinderen te zien 
krijgen en dat bij sommige kin-
deren elke vorm van spontane 
liefde jegens hun ouders met 
de grond gelijk wordt gemaakt. 
Kinderen hebben of niet hebben, 
is dus vaak een mes met twee 
snijkanten.
Yvan BORGERS, Hamont-Achel

Onmacht
kerk & leven, 25 maart 2015

Kanker betekent niet alleen 
onderzoeken en behandelen, 
maar ook angst, verdriet, ver-
twijfeling, stilte en eenzaam-
heid. Aanvaarden, vechten of 
berusten. Coaches en deskundi-
gen begeleiden bij de diagnose, 
behandeling en opvolging. Het 
geloof leert ons dat de dood niet 
het einde is, dat we het eeuwige 
en onveranderlijke moeten ver-
kiezen boven het kortstondige 
en voorbijgaande. In de prak-
tijk is dat niet zo eenvoudig. De 
onmacht van God tegenover het 
kwaad ontgoochelt me vaak. 
Daarom koos ik voor weten-
schap en techniek, maar ook die 
hebben hun logheid en zwaarte-
kracht. Als we het geloof ontpit-
ten, merken we dat er maar nie-
tig vruchtvlees overblijft. In de 
steenvrucht zit immers een kern 
of pit en daarin steekt het zaad 
van eeuwigheid, die misschien 
onze illusie vruchtbaar maakt. 
De Heer legt zijn wet niet meer 
van buitenaf op, maar in het bin-
nenste van de mensen.
Henri DE BEER, Gavere

AnTwERpEn | Een hele boterham. Dat is het om consument van goede wil 
te zijn, om duurzaam te dromen en eerlijk te eten. Een hele boterham aan 
keuzes over voedsel van ver weg en van om de hoek. Aan verhalen over onze 
elektronica en wat die elders teweegbrengen, over water en aarde en lucht. 
Tijdens de picknick Plein Public aan het Antwerpse  Theaterplein maakten 
Broederlijk Delen, Oxfam Wereldwinkels en Studio  Globo dat alles beter te 
behappen. Zomaar bij een broodeenvoudige boterham.
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