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Bij de psychiater  Ingezonden door Geert De Wilde

Carlos is opgenomen in de psychiatrie en hij heeft een verkennend 
gesprek. Zegt de psychiater:

Om u te kunnen helpen, mijnheer, moeten we helemaal teruggaan 
naar het prille begin van uw leven. Vertel me daar eens iets over.

Wel, in het begin schiep ik hemel en aarde...

Bij de chirurg  Ingezonden door Geert De Wilde

De chirurg vraagt aan de verpleegster:

En hoe gaat het met onze hartpatiënt bij wie we een hart hebben 
ingeplant?

Goed, dokter. Hij heeft me zelfs twee keer ten huwelijk gevraagd.

Goed, zuster. Zijn hart is klaar. Nu zijn hersens nog...

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

Omroep

22 april, 19.05 uur, Canvas. Slot 
van de driedelige miniserie The 
Dark Charisma of Adolf Hitler. Lea-
ding Millions into the Abyss, over 
de manier waarop Hitler erin 
slaagde miljoenen achter zich te 
scharen, ten oorlog te voeren en 
naar de ondergang te leiden. Hoe 
slaagde Hitler erin de steun van 
een groot deel van de Duitse be-
volking te behouden, zelfs toen 
het duidelijk werd dat Duits-
land de oorlog niet kon winnen? 
Velen bleven hun Führer trouw, 
zelfs toen de Sovjettroepen en de 
geallieerden naar Berlijn opruk-
ten.
25 april, 15.40 uur, VRT één. An 
American in Paris, Amerikaanse 
muzikale film uit 1951 met Gene 
Kelly in de hoofdrol en met mu-
ziek van George Gershwin. De 
Amerikaanse ex-soldaat Jerry 
Mulligan is na de Tweede We-
reldoorlog in Parijs gebleven om 
er een carrière te beginnen als 
artiest.
25 april, 23.50 uur, Canvas. Just 
the Wind, drama uit 2012 over 
Roma’s in een Hongaars dorp 
die ondanks de angst voor racis-
tische misdaden hun leven zo 
goed en zo kwaad mogelijk pro-
beren voort te zetten.

In zijn woorden en daden geeft 
paus Franciscus een glashelder 
antwoord op de talrijke conflic-
ten en problemen die de Kerk, de 
mens en de wereld tegenwoordig 
beleven. Hij legt de authentieke 
betekenis uit van christen-zijn, 
geloven en de Kerk. Franciscus 
beschrijft geen filosofie of ideolo-
gie, maar een ‘weg’. Hij kiest voor 
de stijl van de eenvoud, de nede-
righeid, de zachtmoedigheid en 
de mildheid. Hij roept ertoe op 
te denken, te voelen, te handelen 
zoals Jezus, die we pas kunnen 
kennen wanneer we Hem in de 
taal van „het verstand, het hart 
en de daad” kennen (ochtend-
meditatie, 26 september 2013). 
Een authentiek geloof impliceert 
volgens de Latijns-Amerikaanse 
paus altijd „het diepe verlangen 
om de wereld te veranderen” 
(homilie in de Romeinse kerk Il 
Gesù, 3 januari 2014). Precies die 
gedachte is de belangrijkste con-
stante in de ontelbare heiligenle-
vens die de kerkgeschiedenis rijk 
is.

Paus Franciscus treedt in de 
voetsporen van grote heiligen, 
als hij oproept „tegen de stroom 
in te zwemmen”, revolutionair 
te zijn en zich af te zetten tegen 
de oppervlakkige en wankelbare 
consumptiemaatschappij, waar 
de drang naar het bezit de broze 
waarde van het ‘zijn’ vermorzelt, 

waar de afgod ‘geld’ van de mens 
een slaaf maakt. De paus vraagt 
ons uitdrukkelijk de „cultuur 
van het provisorische” te verwer-
pen en de moed te hebben defi-
nitieve beslissingen te nemen in 
het leven, door te kiezen voor het 
religieuze leven, voor het huwe-
lijk, voor het gezin.

Bergoglio’s woorden zijn een 
handleiding voor de zoektocht 
naar het geluk. Iedere mens 
streeft ernaar gelukkig te zijn, 
opgenomen te worden in een 
warm gezin, in een hechte fami-
lie, in een trouwe vriendenkring, 
want niemand is een eiland. Net 
zoals Franciscus van Assisi is 
paus Bergoglio er rotsvast van 
overtuigd dat het mogelijk is om 
het ware geluk te vinden. Niet in 
het materiële, het kleine, maar 
in grote dingen, in idealen, in 
God. Geluk, liefde, vriendschap, 
vrijheid en vreugde zijn trouwe 
bondgenoten.

Alle heiligen zijn hoopvolle 
lichtjes in de duistere en wan-
hopige wereld. Of Bergoglio nu 
spreekt tot kinderen, jongeren, 
verloofden, ouders, grootouders, 
zieken, artsen, religieuzen, pries-
ters, bisschoppen, gevangenis-
aalmoezeniers, voetbal- en rug-
byspelers en twitteraars - voor 
ieder van hen heeft hij een posi-
tieve, bemoedigende boodschap. 
Zijn woorden van hoop zijn de 

beste vitaminen voor wie ontgoo-
cheld, moedeloos of verbitterd is. 
Ook ons vraagt hij vertrouwen te 
hebben en niet bang te zijn, want 
God is altijd en overal onze reis-
gezel.

Zoals alle heiligen kan paus Ber-
goglio als ‘revolutionair’ worden 
bestempeld. Zijn radicale hervor-
ming bestaat erin terug te keren 
naar de basis, naar de essentie: 
de taal van het evangelie. Hij wil 
als het ware stappen terugdoen 
om uiteindelijk vooruit te gaan, 
net zoals zijn grote voorbeelden 
Franciscus van Assisi (1181/1182-
1226) en Ignatius van Loyola 
(1491-1556). Wie luistert naar de 
eenvoudige, maar waarachtige 
woorden van paus Franciscus 
ontdekt de ingrediënten voor 
een mooiere Kerk en een betere 
wereld. Want dat is de droom van 
de Argentijnse paus, een Kerk die 
geloofwaardig en eenvoudig is 
en een wereld die barmhartiger 
en meer solidair is. Een wereld 
en een Kerk die alle mannen en 
vrouwen oproepen een leven in 
heiligheid te leiden.

„Heilig zijn is niet het voor-
recht van enkelen, zoals iemand 
met een grote erfenis. Wij allen 
hebben bij het doopsel de erfenis 
ontvangen om heilig te kunnen 
worden. Heiligheid is een roe-
ping voor iedereen. Wij zijn dus 
allemaal geroepen om de weg van 

de heiligheid te gaan. Die weg 
heeft een Naam, een gezicht: het 
gezicht van Jezus Christus. Hij 
leert ons heilig worden” (angelus, 
1 november 2013). Die woorden 
stammen van de eerste Latijns-
Amerikaanse paus, de eerste niet-
Europese paus sinds de Syriër 
Gregorius III (731-741), de eerste 
paus die tot een religieuze orde 
behoort sinds de verkiezing van 
de camaldulenzer monnik Gre-
gorius XVI (1831-1846), de eerste 
jezuïet die kerkleider wordt en de 
eerste pontifex die de naam Fran-
ciscus draagt.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.

Het heiligenboek
Paus Franciscus. Een levende heilige (5)  Tom Zwaenepoel


