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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Mei komt eraan. Voor wat het weer van de meimaand betreft, baseert 
de volkskalender zich nogal nadrukkelijk op de ervaringen die wij 
hadden met het weer in april. Men gaat zelfs nog verder en zegt ook 
al iets over het weer in de zomermaanden.

Wanneer april bijvoorbeeld veel regen had, dan zegt een spreuk:
GEEFT APRIL VEEL REGEN,
ZO BRENGT IE RIJKE ZEGEN,
WANT NATTE APRIL IS DROGE JUNI,
MAAR DROGE APRIL GEEFT NATTE JUNI.

Als het in april wel eens wat sneeuwde, voorspelt dat een fleurige 
meimaand:
APRILVLOKJES
GEVEN MEIKLOKJES.

Mocht de aprilmaand nevelachtig zijn geweest, mag je verwachten 
dat in mei de nachten vrij koel zullen zijn:
ZIJN IN APRIL DE NEVELS BLAUW,
IN MEI GEVEN ZE DAN DAUW.

Ik had het al over de regen die in april door de boeren echt veelvuldig 
wordt verwacht. Moet je horen wat voor merkwaardige spreuk onze 
voorouders daarover ooit op papier hebben gezet:
HEEFT APRIL EEN NATTE KOUS,
DAN ETEN WE IN MEI AL KOUDE SAUS.

Zondagsgebed
Bij de 5de paaszondag

Gij moedigt aan het buitengewone te doen,
steeds te streven naar wat volmaakt is en perfect.
Ik sta daarin nog aan het begin, ben nog groen,
maar wil blijven zoeken naar wat U tot eer strekt.

Maak me rein van hart en tot een vredestichter,
laat barmhartigheid en zachtmoedigheid groeien;
als ik zwaar ben door onrecht, maak me dan lichter,
help me als ik down ben om open te bloeien.

Er is de hunker in me om het zout te zijn,
het licht dat helder, overdadig schijnt in huis.
Wees Gij mijn kracht, mijn smaakmaker,
mijn zonneschijn,
geef me ondanks tekorten een veilige thuis.

Mathieu Plessers

Hedwig Van Peteghem

Wie haalt het nu in zijn hoofd 
om een feest te verzinnen rond 
arbeid? Er zijn toch meer plezie-
rige redenen om te vieren. Eerlijk 
gezegd, ik ken nogal wat mensen 
die liever thuis zitten of op va-
kantie gaan. Wie gaat werken, is 
gebonden aan bepaalde uren, is 
vaak afhankelijk van bepaalde 
mensen, die niet altijd even aan-
genaam zijn. Bovendien kost het 
moeite, beperkt het ons doen en 
laten en leidt het vaak tot stress.

Toch is arbeid een noodzaak. Er 
moet brood op tafel komen. De 
mensen met wie we samenleven, 
hebben recht op eten en op com-
fort. We dromen ervan dat ze een 

goed en gelukkig leven leiden. 
Soms weten we niet meer goed 
wat wel of niet noodzakelijk is. 
In tijden van welvaart weegt de 
plicht om te werken altijd iets 
zwaarder. Ook al gebeuren onze 
inspanningen al lang niet meer 
‘in het zweet des aanschijns’, het 
leven is meer dan werken.

Het feest van de arbeid hangt sa-
men met het recht op werk. Want 
dat was niet altijd zo vanzelfspre-
kend. Niet altijd waren de werk-
omstandigheden menswaardig. 
Zelfs nu nog dient erover ge-
waakt te worden dat de slavernij 
geen hedendaags jasje krijgt. Ar-
beid mag ons niet vervreemden 

van onszelf. Het zou een manier 
moeten zijn om onszelf te ont-
plooien, om zo meer onszelf te 
kunnen zijn.

Trouwens, misschien beseffen 
we veel te weinig dat ruwweg 
veertig procent tot de actieve 
bevolking behoort. En dat ‘hun 
zwoegen’ ook bijdraagt tot een 
menswaardige samenleving. 
Ook jonge mensen, bejaarden, 
zieken, werklozen, gehandicap-
ten – de lijst kan nog veel langer 
gemaakt worden – hebben recht 
op een menswaardig leven, op 
een goede gezondheid en op ont-
plooiing. Zo gezien, werken we 
nooit alleen voor onszelf, nooit 

alleen voor ons gezin, maar in 
grote mate voor iedereen die deel 
uitmaakt van onze samenleving. 
Eigenlijk werken we meestal 
voor anderen.

Dat wilde ik maar even zeggen, 
want overmorgen heeft iedereen 
een dag verlof. Iedereen?

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Arbeid

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2015. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle 
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de 
liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 
1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 
9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 
22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfa-
briekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.


