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De vrome kudde

Op de speelplaats  Ingezonden door Wivina Van Calster

Zegt de onderwijzer berispend na een schermutseling op de 
speelplaats:

– Jan, je moet niet op vuist gaan, je moet de verstandigste zijn.

Antwoordt Jan:

– Maar ik was gisteren al de verstandigste, meester. Vandaag is het 
zijn beurt.

Bij de slager  Ingezonden door Jef Deroeck

Een slager zoekt een nieuwe verkoopster. Een jonge vrouw komt zich 
voorstellen.

En, juffrouw, hoeveel gram gaan er in een kilo?

Amper 900, mijnheer.

U kunt meteen aan de slag, juffrouw!

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

Omroep

3 mei, 9 uur, Braambos op VRT 
één (herhaling op 9 mei om 15.55 uur 
op Canvas). Na een Close-up op de 
vierhonderd of wat heiligenbeel-
den tentoongesteld in Scher-
penheuvel een portret van Don 
Bosco in de serie Bronnen blijven 
altijd nieuw, over markante figu-
ren uit de kerkgeschiedenis wier 
getuigenis de tijd overstijgt. De 
viering van Don Bosco’s twee-
honderdste verjaardag is een 
ideale gelegenheid om de heilige 
uit Turijn weer eens in de kijker 
te plaatsen. Tot slot de reportage 
Gregoriaanse muziek. Gregori-
aanse gezangen blijven mensen 
raken en inspireren. Dat heeft 
alles te maken met de spirituele 
kracht die van het gregoriaans 
uitgaat. Maar waar komen die 
gezangen vandaan? Wat is hun 
rol in de liturgie? Hoe draagt het 
gregoriaans bij tot een diepere 
spiritualiteit en hoe verklaar je 
de groeiende populariteit van 
die melodieën? Braambos gaat 
op zoek naar antwoorden vanuit 
de praktijk.

Paus Franciscus – voor velen 
een ‘levende heilige’ – gaat in 
zijn toespraken en preken op-
merkelijk vaak in op het leven 
van mannen en vrouwen die de 
Kerk zalig of heilig sprak. Voor 
hem zijn ze de grootste inspira-
tiebron voor de zoekende mens. 
In een wereld waarin slechts 
weinigen nog voeling hebben 
met God en de evangelische 
waarden, zijn heiligen de meest 
betrouwbare gidsen op het le-
venspad. Ze leiden alle mensen 
van goede wil naar de drie basis-
fundamenten van een goede sa-
menleving. Hun mooiste vruch-
ten zijn de liefde, de hoop en het 
geloof. De liefde – zo groot, dat 
iemand zijn leven geeft voor de 
anderen. De hoop – de horizon, 
waar hemel en aarde elkaar ra-
ken. Het geloof – het mooiste ge-
schenk dat men anderen kan ge-
ven. Met zijn vele verwijzingen 
naar handelingen of gedachten 
van heiligen wil paus Franciscus 
aantonen dat Jezus een vriend is, 
die nooit ontgoochelt.

In Jorge Bergoglio’s geschre-
ven en gesproken teksten ko-
men diverse aspecten van heilig-
heid aan bod. Met eenvoudige 
en overtuigende woorden be-
schrijft hij wat heiligheid voor 
de geseculariseerde wereld kan 
betekenen. Dit blijkt uit de vol-
gende bloemlezing.

„Heiligen worden niet vol-
maakt, heilig worden geboren. 
Ze worden heilig omdat ze, zo-
als Simon Petrus, vertrouwen op 
het Woord van de Heer en „het 
diepe kiezen” (ontmoeting met 
jongeren in Cagliari, 22 septem-
ber 2013).

„Heiligen zijn geen supermen-
sen. Ze dragen Gods liefde in het 
hart en geven die vreugde door 
aan anderen” (tweet, 19 novem-
ber 2013).

„Heiligen leven al in Gods aan-
schijn, in zijn stralende heerlijk-
heid en bidden voor ons die nog 
op deze aarde leven. Hoeveel 
troost geeft deze zekerheid voor 
ons hart” (algemene audiëntie, 
11 december 2013).

„Heiligheid betekent: een le-
ven dat ondergedompeld is in 
de heilige Geest, openheid van 
het hart voor God, constant ge-
bed, diepe nederigheid en broe-
derliefde in de relaties met de 
collega’s” (kersttoespraak tot de 
leden van de Romeinse curie, 21 
december 2013).

„De weg van de heiligheid is: 
nooit haten, de anderen — de 
meest behoeftigen – dienen, 
bidden en in vreugde leven. Een 
heilige brengt verzoening en 
vrede. Hij helpt altijd de men-
sen om zich te verzoenen en 
helpt altijd tot er vrede is. Zo 
is heiligheid mooi. Het is een 

mooie weg” (angelus, 1 novem-
ber 2013).

„Vergeten wij niet dat het net 
de heiligen zijn die de Kerk 
vooruitbrengen en doen groei-
en” (homilie na de heiligverkla-
ring van Joannes XXIII en Jo-
hannes Paulus II, 27 april 2014).

„In het grote plan van God is 
elk detail belangrijk, ook jouw 
getuigenis en mijn klein en ne-
derig getuigenis, ook het ver-
borgen getuigenis van een een-
voudig geloof in het dagelijkse 
leven met zijn relaties in het ge-
zin, op het werk, in vriendschap. 
Er zijn de heiligen van elke dag: 
de ‘verborgen’ heiligen, een 
soort ‘middenklasse van heilig-
heid’, waartoe wij allen kunnen 
behoren.” (homilie tijdens de 
inbezitneming van de pauselij-
ke basiliek Sint-Paulus-buiten-
de-Muren, 14 april 2013).

„Heilig zijn is niet het voor-
recht van enkelen, zoals iemand 
met een grote erfenis. Wij allen 
hebben bij het doopsel de er-
fenis ontvangen om heilig te 
kunnen worden. Heiligheid is 
een roeping voor iedereen. Wij 
zijn dus allemaal geroepen de 
weg van de heiligheid te gaan. 
Die weg heeft een Naam, een 
gezicht: het gezicht van Jezus 
Christus. Hij leert ons heilig te 
worden” (angelus, 1 november 
2013).

„De stilte is de wolk die het 
mysterie van onze band met de 
Heer, onze heiligheid en onze 
zonden bedekt” (ochtendmedi-
tatie, 20 december 2013).

„Vele grote heiligen zijn heel 
bescheiden geëindigd. Ik denk 
aan de laatste dagen van de hei-
lige Johannes-Paulus II [die op 2 
april 2005 overleed]. Wij hebben 
hem allemaal gezien. De grote 
atleet van God, de grote strijder 
van God, kon niet spreken. Hij 
eindigde als vernietigd door de 
ziekte, vernederd zoals Jezus. 
Dat is de weg van heiligheid van 
de groten” (ochtendmeditatie, 9 
mei 2014).

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.
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