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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Onze volkskalender geeft niet alleen maar volkse 
weersvoorspellingen, af en toe staan er ook adviezen in te lezen. 
Rond deze tijd van het jaar bevat de kalender veelal adviezen die 
heel speciaal bedoeld zijn voor mensen die een moestuin hebben. 
Volgende zondag 10 mei is het namelijk de feestdag van Sint-
Job en de volkskalender wil dat je dan dringend bonen plant. 
Bonen planten mag gebeuren tussen Sint-Marcusdag (25 april) en 
aanstaande zondag 10 mei, de feestdag van Sint-Job. Later mag het 
echt niet meer. Dat zegt een spreuk op de kalender:
OP SINT-JOB
PLANT MEN BONEN HALS OVER KOP.

Die bonen hadden heel wat te zeggen vroeger. De volkskalender 
bevat dan ook heel wat bonen-spreuken. Als iemand bijvoorbeeld 
niet onmiddellijk begreep wat er werd gezegd, dan reageerde men 
vroeger met deze uitdrukking:
HIJ HEEFT BONEN GEGETEN.

Liep iemand rond met een kapotte kous waar zijn tenen doorheen 
staken, dan zei men:
ZIJN LABBONEN KOMEN UIT.

Van iemand die erg mager was, zei men:
HIJ IS ZO MAGER ALS EEN BOONSTAAK.

Hoef je geen verwachtingen te koesteren, dan geldt volgende spreuk:
JE MOET JE BONEN NIET TE WEKEN LEGGEN.

Van iemand die schrik had, zei men:
ZIJN HART IS MAAR EEN BOON GROOT.

Zondagsgebed
Bij de 6de paaszondag

Heer, leer mij uw Weg kennen.
De Weg die Gij in uw mens-zijn hebt afgelegd.
Soms vol vreugde als een triomfantelijke intocht,
maar ook vol pijn beladen met een kruis
op weg naar Golgota.

Heer, leer mij uw waarheid kennen.
De waarheid die leert dat God geen lijden wil,
geen offers van bloed en tranen.
Leer mij de Vader kennen zoals Gij Hem kent:
de God van liefde en barmhartigheid.

Heer, leer mij het leven kennen.
Het ware leven dat een geschenk
en een opdracht is
en dat ondanks alles
de moeite waard is om geleefd te worden.

Heer, ik bid U: leer mij U kennen,
Gij die de Weg, de Waarheid en het Leven zijt
vandaag en alle dagen. Amen.

Chris Blanckaert

Hedwig Van Peteghem

Vraag jonge mensen nooit wat 
schietgebeden zijn, want je zou 
verrassende antwoorden kunnen 
krijgen. Sommigen situeren ze 
zelfs midden in het oorlogsge-
weld.

Van deze vroomheden bestaan 
geen boekjes. Het zijn spontane 
uitingen van geloof in heel di-
recte en concrete situaties. En ze 
lijken soms wel minder vroom 
dan ze beogen. Afhankelijk van 
het moment kunnen het vloeken 
zijn of lofprijzingen. De grootste 
ongelovige kan God niet gerust 
laten als hij met een hamer op 
zijn duim slaat. Intense momen-
ten van vreugde en dankbaar-

heid brengen God, die reeds lang 
begraven lag onder welvaart en 
comfort, heel even aan het licht.

Oh my God! is een stopwoord, 
waarmee een tv-feuilleton aan el-
kaar wordt gebreid. En ook jonge 
mensen nemen die uitdrukking 
te pas en te onpas in de mond. 
Zijn het onbewuste opwellingen 
van geloof of nog lichte sporen 
uit ons zo gelovige verleden? 
Zonder dat ze het zelf willen, ge-
ven ze God een plaats tussen de 
ontelbare plooitjes van elke dag. 
Hij zit als het ware verweven in 
het dagelijkse leven, waarvan Hij 
de toonhoogte bepaalt. Hij laat 
zich niet altijd afgeborsteld en op 

zijn zondags zien, wil niet voort-
durend met uitgekiende woor-
den worden aangesproken. Hij 
is zoals Hij is en ook voor Hem 
is de ene dag blijkbaar niet de 
andere. Op een onbewaakt ogen-
blik schiet Hij ons te binnen. In 
een goede huwelijksrelatie wordt 
ook wel eens op elkaar gesakkerd. 
Maar dat wil niet zeggen dat de 
liefde weg zou zijn. Integendeel.

Schietgebeden zijn niet altijd 
de fraaiste gedachten. Ze laten 
ons God zien in zijn werkkle-
dij, een God die heel dicht bij de 
mensen staat, alsof Hij zelf mens 
geworden is. Met die nabije God 
kunnen nog heel veel mensen 

overweg. Met Hem hoef je ten-
minste geen beschaafd Neder-
lands te praten.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Schietgebeden

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2015. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle 
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de 
liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 
1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 
9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 
22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfa-
briekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.


