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Lezingen door de week | Maandag 11 mei: Handelingen 
der Apostelen 16, 11-15 en Johannes 15, 26 — 16, 4a • Dinsdag 12 
mei: Handelingen der Apostelen 16, 22-34 en Johannes 16, 5-11 
• Woensdag 13 mei: Handelingen der Apostelen 17, 15.22 — 18, 
1 en Johannes 16, 12-15 • Donderdag 14 mei (Ons Heer Hemel-
vaart) Handelingen der Apostelen 1, 1-11 – Brief aan de Efesiërs 

4, 1-13 of Brief aan de Efesiërs 1, 17-23 – Marcus 163 ,15-20 • Vrij-
dag 15 mei: Handelingen der Apostelen 18, 9-18 en Johannes 16, 
20-23a • Zaterdag 16 mei: Handelingen der Apostelen 18, 23-28 
en Johannes 16, 23b-28 • Zondag 17 mei (Zevende paaszondag) 
Handelingen der Apostelen 1, 15-17.20a.20c-26 – Eerste Brief van 
Johannes 4, 11-16 – Johannes 17, 11b-19.

eucharistie op radio | 10 mei, 10 uur, VRT Radio 1: vanuit 
de parochie Onze-Lieve-Vrouw Geboorte in Tongeren.
eucharistie op tv | 10 mei, 10 uur, VRT één: vanuit de paro-
chie Sint-Quintinus en Onze-Lieve-Vrouw in Hasselt. Het kathe-
draalkoor staat onder leiding van Ludo Claesen. Organisten zijn 
Paul Steegmans en Johan Hermans.

commentaar bij de zondagslezingen

—  Luc Devisscher —

God is begonnen
Evangelie • Met het beeld van de wijnstok (zie vorige zondag) sprak Jezus over de verbon-
denheid tussen Hem en zijn leerlingen: „Blijf in Mij.” Op deze zesde zondag van Pasen 
gaat Hij dieper in op de dragende grond van die verbondenheid: „Blijf in mijn liefde.” Ver-
bondenheid als voorwaarde en liefde als gebod. Liefhebben op commando, kan dat wel? 
Eigenlijk alleen in godsverbondenheid. Het gebod is immers bedoeld opdat we elkaar 
zouden liefhebben. In deze commentaar proberen we in wenteltrapjes naar de diepte te 
gaan. We bewegen ons tussen de twee Johannessen door, die van het evangelie en die van 
de tweede lezing.

God zelf is liefde, pur sang. Hij staat aan het begin ervan. Dat laat Hij zien in hoe zijn 
Zoon zichzelf wegschenkt. Zo worden zelfs onze zonden vergeven. Het is de grootste lief-
de die je kunt hebben: je lijf-en-ziel inzetten voor je vrienden. Voor die mateloze liefde van 
God heeft de mens een gemeenschap nodig. Een vriendengroep die leven geeft en krijgt, 
met bloedbroeders- en zusters totterdood. Daarbinnen wordt alles bekendgemaakt wat 
van God de Vader komt. Tussen Jezus en zijn vrienden staat geen schimmig groepje dat 
ergens tussen hemel en aarde over het lot bedisselt. Integendeel, het hart van hun vriend-
schap wordt ingekleurd door een open en heldere communicatie over alles wat de Zoon 
van de Vader hoort. De Zoon spiegelt zich aan de Vader en houdt die spiegel ook voor aan 
zijn vrienden. Dat alles is geen kwestie van leergezag, maar is het binnenwerk van het ge-
bod van de onderlinge liefde.

Jezus kiest zijn vrienden uit. Niet zo maar, maar met het oog op hun zending: op tocht 
gaan en blijvend vrucht dragen. Voor elk jaar een nieuwe wijn, dat is het opzet van de wijn-
stok en de ranken. In de trouw ligt de vreugde. Als de vrienden daarin standhouden, zul-
len ze die vreugde ook smaken. Een oogst om naar uit te kijken.
Lezing uit Handelingen • De vreugde van de Zoon is daar waar de vrienden het van Hem 
overnemen, bijvoorbeeld Petrus. In Caesarea komt Petrus aan huis bij Cornelius, een Ro-
meinse honderdman. Cornelius is een ‘heiden’, maar is er toch op uit te horen wat de Heer 
Jezus door Petrus tot hem te zeggen heeft. De honderdman staat onder het Joodse volk be-
kend als iemand die God vreest en het goede doet. Van zo iemand trekt God zich het lot 
aan. Ook Petrus waardeert de goede bedoelingen van Cornelius. Hij wil geen knieval of 
overbodig eerbetoon. „Ik ben ook maar een mens”, zegt hij. Waarlijk, een devies een eerste 
paus waardig! Vanuit die bewogenheid doet Petrus de honderdman opstaan.

Terwijl Petrus nog aan het praten is, valt de heilige Geest binnen. Plotseling gebeurt 
daar Pinksteren. Een heel gezelschap van heidenen en ongedoopten ontvangt de Geest-
doop. De „gelovigen uit de besnijdenis” – rechtgeaarde katholieken uit die tijd, zeg maar 
– staan perplex. „Dit is toch niet helemaal zoals het hoort”, denken ze. Maar Petrus is hen 
voor. „Wil er soms iemand hen de doop met water onthouden, nu zij – net zoals wij – de 
heilige Geest ontvangen hebben?” Niemand reageert en de hele groep wordt gedoopt. Het 
doopsel na het vormsel. Waarom niet eigenlijk? Als de Geest het zo laat waaien? Zoals van-
daag ook weer volwassenen gedoopt worden.

Voor God bestaat geen aanzien des persoons. Het lijkt misschien een open deur, toch 
dwingt het doopsel van Cornelius Petrus en de zijnen tot een radicale herziening van hun 
vroegere denkbeelden. Door de opname van de eerste heiden dient de tot dan toe joods-
christelijke gemeente haar horizon te verbreden. Anders blijft ze niet beantwoorden aan 
haar diepste roeping en brengt ze geen verdere vruchten voort. De schrijver Lucas maakt 
daarmee duidelijk dat die wending in denken en doen van de jonge Kerk geïnspireerd 
werd door de Geest van God.

Zien ook wij in onze eigen christelijke gemeenschappen hoe de mens en Gods Geest 
verweven zijn in een zelfde avontuur? Hebben wij daarover een verhaal te vertellen – zoals 
Lucas dat van Cornelius – waarin dat concreet zichtbaar wordt, en vernieuwend? Of blij-
ven we liever halsstarrig vasthouden aan de geijkte structuren? Voor de Geest is er in elk 
geval geen vaste volgorde, tenzij de liefde van God die altijd eerst komt. Hij is ermee be-
gonnen. Het is de schuld van de liefde.

• De commentaren op de Schriftlezingen zijn op Twitter te volgen via @DevisscherLuc 
• Reacties welkom via luc.devisscher@ccv.be

EERSTE LEZING
handelingen der apostelen 

10 25-26.34-35.44-48

Toen Petrus binnentrad, kwam Cornelius hem tegemoet en 
eerde hem met een voetval. Maar Petrus deed hem opstaan 
en zei: „Sta op, ik ben ook maar een mens.”

Petrus nam het woord en sprak: „Nu besef ik pas goed, dat 
er bij God geen aanzien van personen bestaat, maar dat, uit 
welk volk ook, ieder die Hem vreest en het goede doet, Hem 
welgevallig is.”

Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was, kwam de hei-
lige Geest plotseling neer op allen die naar de toespraak 
luisterden. De gelovigen uit de besnijdenis die met Petrus 
meegekomen waren, stonden verbaasd dat ook over de hei-
denen de gave van de heilige Geest was uitgestort, want zij 
hoorden hen talen spreken en God verheerlijken.

Toen zei Petrus: „Kan iemand nog het water weigeren, zo-
dat deze mensen niet gedoopt zouden worden die juist als 
wij de heilige Geest ontvangen hebben?” En hij beval hen te 
dopen in de naam van Jezus Christus. Daarop verzochten zij 
hem nog enige dagen te blijven.

TWEEDE LEZING
eerste brief van johannes 4, 7-10

Vrienden,
Laten wij elkander liefhebben want de liefde komt van God. 
Iedereen die liefheeft, is een kind van God en kent God. De 
mens zonder liefde kent God niet want God is liefde. En de 
liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard, door-
dat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft om ons 
het leven te brengen. Hierin bestaat de liefde: niet wij heb-
ben God liefgehad maar Hij heeft ons liefgehad, en Hij heeft 
zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen door het 
offer van zijn leven.

EVANGELIE
johannes 15, 9-17

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefge-
had. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, 
zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik die de geboden van 
mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik 
u opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volko-
men moge worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt 
zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand heb-
ben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.”

„Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem 
u geen dienaars meer want de dienaar weet niet wat zijn 
heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd want Ik heb u 
alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord.”

„Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u, en Ik heb u de 
taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen 
die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij 
Hem in mijn Naam vraagt.”

„Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.”
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