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Tegenstander  Ingezonden door Jeanine De Groef

Een wereldberoemde bokser wordt geïnterviewd.

– Wie heeft u in uw hele carrière de pijnlijkste klap toegediend?

De bokser denkt even na en antwoordt:

– Dat was de belastingdienst.

Vertrouwen  Ingezonden door Jozef Peeters

– Ik heb mijn vertrouwen in de vrouwen verloren.

– Hoe dan?

– Wel, ik liet een huwelijksaankondiging in de krant verschijnen en 
een van de antwoorden kwam van mijn verloofde.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.

Omroep

7 mei, 23.20 uur, VRT één. Aller-
eerste aflevering van The Borgias, 
stijlvolle historische dramase-
rie over de strijd van de familie 
Borgia om het tot de hoogste 
regionen van de katholieke Kerk 
te schoppen, met onder meer 
Jeremy Irons als de Spanjaard 
Rodrigo Borgia, die zich in 1492 
dankzij de kuiperijen van zijn 
zoon Cesare tot Paus Alexander 
VI laat zalven.
8 mei, 15.25 uur, VRT één. Eer-
ste en tweede aflevering van de 
(tweede) documentaire- en kook-
serie Two Greedy Italians. Antonio 
Carluccio en Gennaro Contaldo, 
twee internationaal gerenom-
meerde chefs en oude vrienden, 
keren na veertig jaar terug naar 
Italië om te ontdekken wat er 
intussen is veranderd in de Ita-
liaanse cultuur en hoe dat de 
manier van eten heeft beïnvloed. 
Vandaag zijn ze in Calabrië en 
Ligurië.
8 mei, 18.10 uur, Canvas (herha-
ling op 10 mei om 19.07). Het dui-
dingsmagazine Panorama on-
derzoekt in Gemakkelijk gezond 
extra duwtjes in de rug om voor 
gezond eten te gaan. Helpen ze, 
misschien onbewust? Of zijn ze 
gewoon betuttelend?

Gemma Galgani wordt gebo-
ren in 1878 in een eenvoudig 
landbouwerdorp nabij Lucca 
in Toscane. Al op jeugdige leef-
tijd wordt ze geconfronteerd 
met alle aspecten van het lijden. 
Wanneer ze zeven is, sterft haar 
geliefde moeder. Die was de in-
spiratiebron voor de basisken-
nis van het geloof. Zo leerde 
Gemma van haar moeder dat 
ze altijd en overal Jezus en zijn 
moeder, de maagd Maria moet 
vertrouwen, ook als er nauwe-
lijks een uitweg mogelijk is. Ge-
loven is allereerst vertrouwen 
hebben, je lot in de handen van 
God leggen en luisteren naar 
de stem van zijn Zoon. Negen 
jaar later sterft haar broer Gino, 
drie jaar later overlijdt haar va-
der. Vanaf dat ogenblik rust het 
voortbestaan van het gezin op 
Gemma. Op haar schouders rust 
een verweesd gezin van zes kin-
deren. Haar grootste uitdaging 
is de omgang met de groeiende 
armoede en de onzekere toe-
komst.

Veel kracht en troost vindt 
Gemma in het gebed en het lij-
densverhaal van de Heer. Ook 
de levensverhalen van grote hei-
ligen – hun daden en woorden – 
helpen haar om moeilijkheden 
te overwinnen en steeds opti-
mistisch door het leven te gaan. 
Ze beschouwt haar leven voort-

aan als een kloosterbestaan, 
waarbij ze inspiratie vindt bij 
haar heilige landgenote Gabrie-
le dell’Addolarata. Die behoort 
tot de passionisten, een congre-
gatie die in haar naam Jezus’ lij-
den draagt.

In september 1900 komt 
Gemma terecht in een gegoede 
familie. Haar wens om in te tre-
den bij de vrouwelijke tak van 
de passionisten in het klooster 
van Tarquinia wordt niet ver-
vuld: ze wordt geweigerd. Ze 
verzwakt en sterft uitgeput op 
25-jarige leeftijd, heel toepasse-
lijk op een paaszaterdag.

Gemma Galgani geldt als de 
‘heilige van de eenzamen’, zo-
als pater Bruno Moriconi en 
Armida Pezzini de jonge vrouw 
in een boek omschrijven. Hoe-
wel ze veel moet lijden en door 
haar omgeving amper ernstig 
genomen wordt, stapt ze vro-
lijk en opgewekt door het le-
ven. Achter haar glimlach gaat 
een mooi mysterie schuil: haar 
vriendelijke en minzame ver-
schijning steunt op een authen-
tiek en diep geloof. Ondanks 
het verdriet en de vele persoon-
lijke tegenslagen vindt ze het de 
moeite waard zich ten volle in te 
zetten voor haar medemensen. 
Zo kan haar glimlach omschre-
ven worden als een symbool 
voor de liefde van Jezus voor de 

hele schepping. Daarvan getui-
gen ook haar woorden: „Jezus, 
ik zou met mijn stem de gren-
zen van de hele wereld willen 
bereiken.”

In haar gebeden denkt ze aan 
ontelbare mensen. Ze hoopt dat 
ook zij naar de stem van God 
willen en kunnen luisteren, 
dat ze in Jezus’ hart binnentre-
den. Ook al wordt ze als de ‘hei-
lige van de passie’ beschouwd, 
Gemma Galgani wordt niet 
aangetrokken door het lijden, 
maar door de liefde die Jezus er-
toe bracht alles weg te schenken 
en alles te aanvaarden, zelfs de 
eigen kruisiging. Op die manier 
komt Gods liefde in de handen 
van de wereld. De ‘kleine heili-
ge’ leert onze egocentrische we-
reld wat echte liefde betekent. 
Er bestaan tientallen definities 
voor ‘elkaar liefhebben’, maar 
in werkelijkheid is liefde in vele 
situaties niets anders dan egoïs-
me en een verwoestende drang 
naar bezit. Voor Gemma bete-
kent liefde vooral vrijheid en 
vertrouwen. Wie echt gelukkig 
wil zijn, moet streven naar een 
transparante liefde, die niet af-
hankelijk is van personen, per-
soonlijkheden of situaties.

Gemma Galgani is een een-
zame heilige. Ze kan geen deel 
uitmaken van een of andere 
kloosterorde. Op die plek wil 

ze dichter bij haar Schepper en 
zijn Zoon vertoeven. Ze is ervan 
overtuigd dat ze alleen daar ge-
lukkig kan zijn. Het afgewezen-
worden maakt haar verdrietig. 
Een tante vertrouwt ze toe: „Ze 
willen me niet tijdens mijn le-
ven, maar als ik sterf, zullen ze 
me zoeken.” In haar verzwakte 
lichaam huist ook een geïsoleer-
de eenzaamheid. Toch slaagt ze 
erin zich geestelijk te voeden en 
te sterken dankzij het eenvou-
dige gebed. Het isolement van 
de eenzaamheid kun je slechts 
doorbreken door hoopvol op 
zoek te gaan naar een trouwe 
reisgezel die altijd bereid is te 
luisteren, te sturen, te helpen. 
Voor Gemma Galgani is dat 
God.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.
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