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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Morgen is het Hemelvaartsdag. Alle volkskalenders zijn het er 
roerend over eens dat het die dag zal regenen, daarom niet veel maar 
nat worden zal het. In het Limburgse Genk hebben ze daar zelfs een 
weerspreuk over gemaakt die heel duidelijke taal spreek, al rijmt ze 
niet:
OP ONS HEER HEMELVAART REGENT HET
AL WARE HET MAAR DRIE DROPKES.

De meeste volkskalenders voorzien bovendien voor morgen een 
onweersbui.

Laat je echter niet ontmoedigen door wat ik nu net zei over die regen 
en dat mogelijke onweer. De volkskalenders zijn het er daarnaast 
ook roerend over eens dat het weer vanaf Hemelvaartsdag in grote 
mate zomerse trekjes moet gaan krijgen. Ze zijn het er zelfs zo 
over eens dat ze zelfs adviseren om vanaf morgen de kachels maar 
definitief terug uit te laten. Daarover is er zelfs een spreuk:
OP ONS HEER HEMELVAART
GEEN VUUR MEER IN DE HAARD.

Wees verder maar heel optimistisch voor wat het weer betreft, want 
vrijdag is het de feestdag van Urbanus. Moet je horen wat de ene 
weerspreuk van die dag zegt:
OP URBAANSDAG BEGHINT HET WEDER
TE WESEN SCHONE
MET DE SONNE WARM AL AAN DEN TRONE.

Zondagsgebed
Bij de 7de paaszondag

Uw milde zegen

De dag verglijdt
van licht naar duisternis,
maakt plaats
voor geborgenheid,
voor verinnerlijking.
Leefde ik deze voorbije dag
vanuit uw liefde, Heer?
Nam ik de tijd om te luisteren
naar U, naar anderen?
Was ik niet te gehaast
in woorden en in daden?
Straalde ik uw vreugde, uw goedheid uit?
Vergeef mij, Heer,
waar ik tekortschoot.
Schenk mij uw milde zegen

Hedwig Van PetegHem

Er zijn van die zaligheden in ons 
leven die niemand ons kan afpak-
ken. Rustig genieten van een ont-
spannen babbel kan zo’n deugd 
doen, dat we de tijd en onze zor-
gen vergeten. We zijn de koning 
te rijk. Ons geluk kan niet op.

Alhoewel. Er is niet veel voor 
nodig. En dat weten we maar al te 
goed. Een letterlijke of figuurlijke 
tegenligger, een losse steen of een 
ziekte kan volstaan om dat he-
melse geluk te bederven. Daarom 
willen we dat geluk zo goed en zo 
lang mogelijk vasthouden, door 
al het negatieve zo ver mogelijk 
van ons weg te houden. Maar uit 
ervaring weten we dat ook dat ons 

niet lukt. Het leven heeft zo zijn 
eigen wetmatigheden en daar 
moeten we ons bij neerleggen.

Onder invloed van de wet van de 
zwaartekracht maakt dat ons nog-
al snel depressief en fatalistisch. 
Maar het is niet omdat we geluk 
niet kunnen vasthouden, dat we 
het niet kunnen bijhouden. Het is 
geen kwestie van of-of. Of geluk-
kig, of ongelukkig. Het een kan 
het ander bewerken. Een klein 
beetje wit maakt het zwart min-
der donker. En ook als het ons niet 
meezit, ook als we niet de kracht 
hebben om zelf het grijs lichter 
te maken, dan mogen we er zeker 
van zijn, rondom ons zijn er altijd 

mensen die met kleine gebaren 
en fijne penseelstreken ons leven 
zachter maken. Langzaam aan 
ontstaan nieuwe perspectieven 
en vergezichten. Stilaan breekt de 
hemel opnieuw open.

Zouden we het liefst in de zeven-
de hemel zijn? Of is het beter op 
onze plek op deze aarde een stukje 
hemel te maken? Heel eigenaar-
dig, maar geloven overstijgt in 
alle gradaties de natuurwetten. 
Mensen zijn meer dan beperkte 
schepsels, ze worden schatten en 
lievelingen. Ze kunnen kinderen 
van God worden. Het leven kan 
zo veel helderder worden als we 
er wat hemel in laten en de wol-

ken opzijschuiven. We hebben de 
hemel graag puur, maar dat kan 
niet. Want dan vergeten we de aar-
de en zo veel lieve mensen rond-
om ons die onze hemel maken. Als 
iemand zijn hand op je schouder 
legt en je vraagt: „Wat sta je naar 
de hemel te staren?”, doe je ogen 
dan dicht en geniet van die warme 
waardering. Opgehemeld geef je 
die vreugde door aan iedereen die 
je ontmoet.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.
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Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2015. deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle 
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de 
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