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Lezingen door de week | Maandag 25 mei: Handelingen 
der Apostelen 19, 1b-6a en Johannes 14, 15-17 of Wijsheid van Je-
zus Sirach 17, 24-29 en Marcus 10, 17-27 • Dinsdag 26 mei: Wijs-
heid van Jezus Sirach 35, 1-12 en Marcus 10, 28-31 • Woensdag 
27 mei: Wijsheid van Jezus Sirach 36, 1.4-5a.10-17 en Marcus 10, 
32-45 • Donderdag 28 mei: Wijsheid van Jezus Sirach 42, 15-25 

en Marcus 10, 46-52 • Vrijdag 29 mei: Wijsheid van Jezus Sirach 
44, 1.9-13 en Marcus 11, 11-25 • Zaterdag 30 mei: Wijsheid van Je-
zus Sirach 51, 12-20 en Marcus 11, 27-33 • Zondag 31 mei (Heilige 
Drie-eenheid) Deuteronomium 4, 32-34.39-40 – Brief aan de Ro-
meinen 8, 14-17 – Matteüs 28, 16-20.

Eucharistie op radio | 24 mei, 10 uur, VRT Radio 1: Pinkste-
ren vanuit de abdij Keizersberg in Leuven.
Eucharistie op tv | 24 mei, 11 uur (!), VRT één: Pinksteren in 
Eurovisie vanuit de kloosterkerk Saint-Thomas-d’Aquin in Tou-
louse in Frankrijk, dit naar aanleiding van 800 jaar dominica-
nenorde.

commentaar bij de zondagslezingen

—  Luc Devisscher —

Vijftig dagen later
Het is Pinksteren. Daar is Hij dan, de Helper van de Vader. Met de komst van de Geest slui-
ten we de paastijd af. Het gewone leven kan zich hernemen, ook binnen het kerkelijke jaar. 
Hoewel, een zondag is voor christenen nooit dood of gewoon. Sinds die ochtend van de 
derde dag is het voor altijd een dag van de Heer geworden. Daarom gaan we hier terug op 
de weg van Pasen naar Pinksteren*.

Eerst was er de dood. Een verlieservaring. Wanneer je iemand verliest die je heel dier-
baar is, gebeurt er wat met jezelf. Iedereen beleeft dat anders. Geen verdriet is hetzelfde. 
Toch zijn er enkele grondpatronen. Vooreerst is er de ervaring van ongeloof: dit kan niet 
waar zijn. Ongeloof dat de andere dood zou zijn, of moeten we zeggen, geloof dat de ande-
re nog leeft? Je verwacht haar of hem onmiddellijk achter de hoek te zien komen. Het was 
maar een kwade droom, zo meteen gaat de deur open en alles is weer zoals het altijd was. 
Vele mensen getuigen over die ervaring de ander ‘gezien’ te hebben. Zij of hij is versche-
nen, zo echt als het maar kan zijn. De geliefde is niet dood, maar leeft!

Zoiets maakten de leerlingen van Jezus mee. Zij konden niet geloven dat met het kruis 
Jezus nu echt dood zou zijn. Alles zomaar voorbij. Neen, ook zij geloofden dat Hij nog 
leefde. Sommigen onder hen beweerden zelfs dat ze Hem gezien hadden, dat Hij aan hen 
verschenen was. Ook Tomas die eerst niet geloofde voordat hij het zelf zou zien, kreeg zijn 
verschijning. De Heer leeft, zeiden ze. Dat was Pasen, ervaren dat het leven sterker is dan 
de dood. Het geloof krijgen.

Na een tijd houden de verschijningen op. Wanneer dat precies gebeurt, verschilt van 
mens tot mens en het gebeurt wellicht ook niet ineens. Maar toch komt de ervaring dat 
de ander nu voorgoed verdwenen is. Het is een moeilijk moment. Je valt in een diep zwart 
gat. Je voelt je alleen. Dan is het nodig dat je liefdevolle mensen rondom je heen hebt, die 
je zachtjes aanporren niet op te geven, ook niet met je geloof dat de ander nog leeft.

Na veertig dagen houden ook voor de leerlingen de verschijningen op. Veertig in de 
Bijbel staat voor een volle tijd die niet een-twee-drie voorbij is. Jezus is uit hun gezicht 
verdwenen en voorgoed teruggekeerd naar zijn Vader. Nooit zullen ze Hem op dezelfde 
wijze nog terugzien. De leerlingen blijven ontredderd achter. Ze weten niet wat ze nu zon-
der Hem moeten beginnen. Gelukkig voor hen, zo vertelt Lucas, zijn daar twee mannen 
in witte gewaden die zeggen dat ze beter ophouden met naar de hemel te staren. Ze moe-
ten terug naar Jeruzalem, daar zullen ze zien dat de Heer nog leeft. Dat was Hemelvaart, de 
ervaring van een pijnlijke leegte die je niet zomaar kunt opvullen, tenzij met de hulp van 
engelen.

De derde ervaring, die van de Geest, overkomt niet iedereen. Voor velen gaat na een 
lange periode van verdriet het leven weer zijn gewone gang. Je moet vooruit, zeggen de 
mensen. Maar sommigen geraken er niet overheen. Ze gaan gebukt onder de last van een 
zwaar verdriet. Voor hen komt het nooit weer helemaal goed. Hebben ze geen engelen op 
hun weg mogen ontmoeten? Anderen ervaren dat de ander toch weer daar is, maar op een 
andere manier. Niet zichtbaar en tastbaar, zoals je een lichaam kunt zien en voelen. Het is 
iets anders. Het is niet goed te zeggen hoe of wat, maar het is er wel. Ook al blijft de dood 
reëel, dat nieuwe gevoel van leven is er niet minder echt om. Je wordt opnieuw enthousi-
ast.

Ook de leerlingen delen in die ervaring. Op advies van de twee mannen zijn ze terug-
gekeerd naar Jeruzalem. Ze weten niet goed wat ze daar moeten aanvangen en trekken 
zich terug in een bovenzaaltje ergens in de stad. Daar wachten ze het verdere verloop van 
de dingen af. Op Pinksteren gebeurt het. Opeens voelen ze dat Hij daar weer is. Ze raken 
vol van heilige Geest. Ze gooien de deuren en ramen open en beginnen te spreken zoals 
die Geest het hen ingeeft. Zo vol van vuur zijn ze dat iedereen, welke taal hij ook spreekt, 
hen kan verstaan. Dat is Pinksteren, de ervaring dat Hij weer daar is, anders dan voorheen, 
maar niet minder echt.

De weg van Pasen naar Pinksteren nodigt ons uit geestdriftig te spreken over de grote 
daden van God. Een oproep om voorgoed met Hem op weg te gaan.

Gebaseerd op eigen notities naar aanleiding van een lezing van Marc Desmet (1956), 
arts en jezuïet, ergens in de vorige eeuw.

• De commentaren op de Schriftlezingen zijn op Twitter te volgen via @DevisscherLuc 
• Reacties welkom via luc.devisscher@ccv.be

EERSTE LEZING
handelingen der apostelen 2, 1-11

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op 
dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis 
alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij ge-
zeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op 
vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van 
hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest 
en zij begonnen te spreken in vreemde talen, naargelang de 
Geest hun te vertolken gaf.

Nu woonden er in Jeruzalem joden, vrome mannen die af-
komstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat 
geluid ontstond, liepen die te hoop en tot hun verbazing 
hoorde iedereen hen spreken in zijn taal. Zij waren buiten 
en zeiden vol verwondering:

„Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs? Hoe 
komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn 
eigen moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, bewoners 
van Mesopotamië, van Judea en Kappadocië, van Pontus en 
Asia, van Frygië en Pamfylië, Egypte en het gebied van Libië 
bij Cyrene, de Romeinen die hier verblijven, joden zowel als 
proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze 
eigen taal spreken van Gods grote daden.”

TWEEDE LEZING
brief aan de galaten 5, 16-25

Broeders en zusters,
Leeft naar de Geest, dan zult ge niet uitvoeren wat de zelf-
zucht dicteert. Wat de zelfzucht wil, strijdt met de Geest, en 
omgekeerd, het verlangen van de Geest komt in botsing met 
het egoïsme. Die twee liggen met elkaar overhoop zodat ge 
niet kunt doen wat ge zoudt willen doen. Maar als ge u door 
de Geest laat leiden, staat ge niet onder de wet.

De uitingen van de zelfzucht zijn bekend genoeg: ontucht, 
onreinheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, haat, 
tweespalt, afgunst, driftbuien en intriges, ruzies, partij-
schappen en jaloersheden, drinkgelagen, uitspattingen en 
zo meer. Ik waarschuw u zoals ik u al eerder gewaarschuwd 
heb: wie zich zo misdragen, zullen het koninkrijk van God 
nooit erven.

De vrucht van de Geest daarentegen is liefde, vreugde, vre-
de, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en 
ingetogenheid. Met zulke dingen heeft geen wet iets te ma-
ken. En zij die bij Christus Jezus horen, hebben hun zelf-
zucht gekruisigd met haar hartstochten en begeerten. Daar 
wij leven door de Geest, willen we ook leven volgens de 
Geest.

EVANGELIE
johannes 15, 26-27; 16, 12-15

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
„Wanneer de Helper komt die ik u van de Vader zal zenden, 
de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal Hij over 
Mij getuigenis afleggen. Maar ook gij moet getuigen, want 
vanaf het begin zijt gij bij Mij.”

„Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu nog niet 
dragen. Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, 
zal Hij u tot de volle waarheid brengen. Hij zal niet uit zich-
zelf spreken maar spreken al wat Hij hoort en u de komen-
de dingen aankondigen. Hij zal Mij verheerlijken omdat Hij 
aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. Ik 
zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen 
heeft. Al wat de Vader heeft, is het mijne.”

Schriftlezingen  
© Katholieke Bijbelstichting  
Breda, www.bijbel.net

24 m e i  2015 –  p i n k s t e r e n


