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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Voor deze maand hebben we de feestdag van Petronella nog te goed. 
Die wordt zaterdag gevierd.

Op haar naam staat één weerspreuk:
OP SINTE-PETRONELLA HEET OF WAK,
HET GELD SMELT IN UWE ZAK.

Petronella is ook de volksheilige die aanroepen werd wanneer men 
koorts had. 

Uiteraard hadden onze voorouders nog tal van andere middeltjes 
om de koorts te lijf te gaan. Zo legden ze drie jasknopen op een 
wilgentak om dan vervolgens die wilgenboom aan de spreken met 
volgend vers:
GOE MORGEN OLDE
IK GEEF OE DE KOLDE
GOE MORGEN OLDE.

En dan moest dus de koorts weg zijn.

Men probeerde het ook vaak met dit bezweringsgebedje. Enige 
voorwaarde was dat het door een bejaarde dame werd uitgesproken:
KOORTSE HIER EN KOORTSE DAAR,
LAAT U ZIEN IN DAG NOCH JAAR,
VAAR VAN HIER IN EEN WILDE LANDAUW,
DAARTOE DWINGT U EEN OUDE VROUW.

Zondagsgebed
Bij Drievuldigheidszondag

Lieve God,
het gaat niet goed met ons, uw mensen.
U bent onze God, die ons het leven gegeven hebt.
U bent ook onze God-ten-Leven,
namelijk een God die met ons meegaat op onze levensweg
en die ons in zijn armen opvangt als we sterven.
Wij zijn U niet dankbaar genoeg meer om ons leven
en menen alles zelf verdiend en gepresteerd te hebben.
Over een leven in het hiernamaals bij U
praten we ook steeds minder en minder
en we durven er soms al wat om te lachen
als het ons goed gaat.

En onze grootste fout, God, is
dat we vele medemensen het leven niet gunnen,
want sommige ongeboren mensjes
ervaren nooit onze liefde,
sommige hongerige en verstoten stumperds
op onze aardbol
wachten tevergeefs op hun redding door ons,
sommige oudjes zijn eigenlijk al levend begraven
in het graf van onze onverschilligheid.

Is er bij U nog vergeving, lieve God?
Helpt U ons bij een radicale ommekeer?
Mogen we U dan weer onze lieve God noemen
vanuit een gezuiverd, oprecht hart?

Een huismoeder

Hedwig Van Peteghem

Af en toe zit ik wat in de war met 
mijn handen. Het feit dat ik er 
maar twee heb, maakt het me soms 
moeilijk. Simpelweg de situatie 
dat ik mijn handen vol heb met 
boodschappen en dan nog mijn 
autosleutels moet zoeken, kan al 
zo sakkerend vervelend zijn. Om 
nog maar te zwijgen van twee din-
gen die ik tegelijk wil doen. Je zou 
soms wel letterlijk in de knoop 
geraken. Echt waar, een derde 
hand zou hier en daar handig van 
pas komen. En dan spreek ik nog 
maar over materiële en praktische 
zaken.

Want nog meer dan dat, wil ik 
geluk aanreiken voor de mensen 

rondom me. Ik wil met diezelfde 
handen hun zorgen dragen of 
wegnemen. Ik wil er het kwaad 
en de miserie mee tegenhouden. 
Alles wil ik voor die mensen doen. 
Bij hen zijn als ze het moeilijk heb-
ben, oplossingen zoeken, proble-
men in hun plaats aanpakken en 
hen beschermen tegen elk gevaar.

Ik moet toch wel ongelooflijke 
handen hebben, dat ik er zo veel 
mee kan. Of liever, mee wil. Want 
dat kan natuurlijk niet. We zou-
den zo graag met onze handen de 
wereld dragen of tenminste onze 
eigen wereld. Daar zouden we 
toch het recht moeten krijgen om 
God de Vader te zijn en alles naar 

onze hand te zetten. Maar, hoe 
spijtig we het ook vinden, het is 
niet zo.

Met twee handen moet ik te-
vreden zijn, al de rest moet ik uit 
handen geven. Bekijk het als een 
kleine vingeroefening om te ont-
dekken wat het beste resultaat op-
levert: grijpende handen of  open 
handen. Al beheersend hebben we 
vlug de neiging te manipuleren. 
Open handen kunnen nesten en 
schuilplaatsen zijn waar mensen 
weer op krachten kunnen komen. 
En zo bloeien ze vanzelf terug 
open.

En wat dan met alles wat tussen 
onze vingers glipt en waar we geen 

vat op hebben? Wees maar gerust, 
daar zijn andere handen voor, die 
het werk licht maken.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Een handjevol

sudoku 
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.


