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Omroep

31 mei, 9 uur, Braambos op VRT 
één (herhaling op Canvas omstreeks 
23.30 uur). Na een streepje actua-
liteit op het snijpunt van maat-
schappij en spiritualiteit in de 
rubriek Close-up de documen-
taire Hemelbestormers, over een 
Nederlandse expeditie naar de 
zesde hoogste berg ter wereld 
de Cho Oyu in de Himalaya. De 
prachtige natuurbeelden, de on-
vergetelijke zonsopgangen zijn 
de fraaie zijde, maar het voort-
durende gevaar voor lawines 
en sneeuwstormen loert om de 
hoek. Veel meer dan een louter 
verslag te brengen van de expe-
ditie focust Hemelbestormers op 
de leden van het klimteam. Wat 
betekent saamhorigheid in ex-
treme omstandigheden? Kies je 
voor de groep of voor jezelf? Hoe 
ga je om met ontgoocheling? De 
top willen bereiken, koste wat 
het kost, roept ook diepere vra-
gen op. Waarom ondernemen 
mensen zo’n expeditie? Wordt 
daardoor het ego van de deelne-
mers groter of ervaren ze net hun 
kwetsbaarheid in de confronta-
tie met de onbuigzame natuur?

Op Wereldmissiezondag 21 
oktober 2012 verklaarde Bene-
dictus XVI zeven personen uit 
Frankrijk, Duitsland, Italië, 
Spanje, Canada en de Filippijnen 
heilig. Voor het eerst vond hun 
heiligverklaring plaats vóór de 
gebruikelijke eucharistieviering. 
Het ging om de Filipijnse leek en 
catechist Pedro Calungsod (1654-
1672), de Amerikaans-indiaanse 
Kateri Tekakwitha (1656-1680), 
de in Madagaskar vermoorde 
Franse jezuïet Jacques Berthieu 
(1838-1896), de Italiaanse pries-
ter Giovanni Battista Piamarta 
(1841-1913), de Spaanse zuster 
en ordestichtster Carmen Sal-
les y Barangueras (1848-1911), 
de Duitse leek en mystica Anna 
Schäffer (1882-1925) en de Duit-
se zuster Marianne Cope (1838-
1918). In zijn homilie prees de 
Duitse paus de nieuwe heiligen 
als voorbeeld voor de Kerk omdat 
ze „met heroïsche moed hun le-
ven gewijd hebben aan de Heer en 
aan het edelmoedige helpen van 
hun broeders”. Met die heiligver-
klaringen stelt de Kerk mannen 
en vrouwen tot voorbeeld voor 
alle gelovigen en nodigt hen uit 
om hun voorspraak te vragen.

Pedro Calungsod is amper zeven-
tien als hij in 1672 tijdens ver-
kondigingswerk in Guam wordt 
vermoord. Bij aanvang van het 
Jubeljaar 2000 wordt hij zalig 

verklaard. Zijn heiligverklaring 
wordt mogelijk na de onverklaar-
bare genezing van een vrouw, 
die aan een potentieel dodelijke 
ziekte leed, waarbij de hersenen 
onvoldoende zuurstof krijgen. 
Zij kwam bij bewustzijn nadat ze 
enkele uren in coma was geraakt. 
Dat gebeurde nadat de arts om 
de tussenkomst van Pedro had 
gebeden. Pedro Calungsod is de 
tweede Filippijnse heilige van de 
rooms-katholieke Kerk.

Kateri Tekakwitha is oorspronke-
lijk indiaanse en bekeert zich tot 
het katholicisme. Hoewel haar 
vader Mohawk-opperhoofd is en 
haar moeder behoort tot de stam 
van de Algonquin-indianen, 
wordt ze katholiek opgevoed. Tij-
dens haar leven loopt ze gebukt 
onder ziekte en een gedeeltelijke 
blindheid. Na haar doopsel in de 
buurt van New York wordt de 
twintigjarige door haar gemeen-
schap uitgesloten. Ze vlucht naar 
Kahnawake in Zuid-Québec. 
Hier wijdt ze zichzelf volledig 
aan God en kiest voor een leven 
van gebed en dienstbaarheid. 
Ze overlijdt in 1680 op 24-jarige 
leeftijd. Johannes-Paulus II ver-
klaart haar op 22 juni 1980 zalig. 
Sinds haar heiligverklaring geldt 
de ‘lelie van de Mohawks’ ook als 
patrones van het milieu en de eco-
logie. Ze is de eerste Amerikaanse 
heilige van indiaanse afkomst.

Jacques Berthieu wordt geboren 
op 27 november 1838 in Polmin-
hac (Cantal, Frankrijk). Hij is al 
negen jaar diocesaan priester 
wanneer hij als 35-jarige in-
treedt in de Sociëteit van Jezus. 
In 1875 wordt hij uitgezonden 
naar Madagascar, waar hij veel 
succes heeft. Hij verdrievoudigt 
het aantal missieposten in het 
noorden van het eiland en zet 
zich in voor de uitbouw van het 
onderwijs, voor de irrigatie en de 
tuinbouw en het onderricht in 
landbouwtechnieken. De Franse 
jezuïet wordt in 1896 door een 
vijandige stam vermoord omdat 
hij weigert zijn geloof af te zwe-
ren. Hij wordt aangevallen, ge-
slagen met een bijl en ten slotte 
gefusilleerd. Zijn lichaam wordt 
in een rivier geworpen. Paulus VI 
verklaart hem tijdens het Tweede 
Vaticaanse Concilie zalig (1965).

Ook de andere heiligen van 
2012 leiden een leven dat gave 
is. Hun persoonlijke verbonden-
heid met de Heer vertaalt zich in 
gebed, in pastoraal engagement 
dat zich vooral uit in broederlijke 
liefde en het vurige verlangen om 
te doen groeien in het christelijk 
leven. Giovanni Battista Piamarta 
sticht in 1900 een religieuze con-
gregatie en richt een uitgeverij 
en drukkerij voor katholiek werk 
op. De Spaanse zuster Carmen 
Salles y Barangueras sticht in 1892 

een congregatie om kinderen te 
onderwijzen. De Beierse Anna 
Schäffer is het voorbeeld van me-
deleven met de anderen. Ook al 
is ze getekend door pijn en lijden 
– zware brandwonden aan beide 
benen blijven ongeneesbaar –
vanaf haar ziekbed is ze een en 
al oor voor troostzoekenden. De 
Duitse Marianne Cope zette na de 
dood van pater Damiaan diens 
werk onder de melaatsen op Mo-
lokai voort. Ze blijft zich vol over-
gave wijden aan de verpleging 
van mensen die voor niemand 
nog een betekenis hebben.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.
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Bij de kapper  Ingezonden door Walter Van Steenbrugge

– Verf mijn grijze haar maar zwart, Britt. Maak vervolgens dat zwart 
iets blonder en laat door het midden een grijze streep lopen, zodat 
het geheel een natuurlijke indruk geeft.

Op kantoor  Ingezonden door Jan Umans

– Janssens, waarom ben je nu pas op kantoor?

– Ja chef, omdat je gisteren gezegd hebt dat ik de krant thuis maar 
moest lezen.

Op kantoor  Ingezonden door Jan Umans

– Op maandag ben ik als Robinson Crusoë, op zoek naar Vrijdag!

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


