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Claerhout
kerk & leven, 20 mei 2015

Onder de column van hoofdre-
dacteur Bert Claerhout las ik in 
een kaderstukje dat hij met pen-
sioen gaat. Ik las al die jaren, 
te beginnen in De Standaard, en 
later dus in kerk & leven, Claer-
houts berichten met veel ple-
zier, en bijna altijd met instem-
ming. Steeds schrijft (schreef?) hij 
bezield en bewogen over geloof 
en Kerk. Ik wil hem bedanken 
voor de inspiratie die hij daarmee 
gaf. Ik wens hem graag nog veel 
voldoening gevende jaren toe.
Rogier Chorus, Mechelen

Scholieren en milieu
kerk & leven, 20 mei 2015

Ik lees in kerk & leven het mooie 
artikel over de mening van jon-
geren aangaande milieu, voed-
selverspilling en ongelijkheid. 
Ikzelf heb een verleden van voed-
selproducent en maakte in het 
verleden ook vaak mee dat voed-
sel werd weggegooid omdat er 
niemand de gevraagde prijs voor 
het product wilde betalen, ook 
al was er geen overproductie. 

Voedsel is nu eenmaal een eco-
nomisch product geworden. Bij 
overproductie wordt de over-
schot ook weggeworpen om de 
prijzen kunstmatig op te drijven. 
Daarbij komen nog de strenge 
normen aangaande de afmetin-
gen, de vorm of de kleur van de 
geteelde gewassen. Al wat niet 
aan de gevraagde normen vol-
doet, is waardeloos voor de econo-
mie. Misschien moeten we onze 
normen minder streng maken, 
zodat meer voedsel op de regu-
liere markt terechtkan.

Wat het milieu betreft, durf ik 
toch wel een verwijzende vinger 
op te steken naar al wie de Bij-
bel volgde over het laatste oor-
deel. Wij, christenen, berustten 
te lang op onze fatalistische visie 
en deden niets om de wereld te 
bewaren voor de toekomst. Zelfs 
vandaag zijn het vooral de milieu- 
bewegingen en groene partijen 
die het voortouw nemen om 
onze aarde te redden. De christe-
lijke politieke partijen zijn nog 
steeds niet overtuigd om verre-
gaande maatregelen te nemen, 
om bijvoorbeeld het gebruik van 
kernenergie te beëindigen. De 

ongelijkheid in de wereld is ook 
een Bijbels gegeven. Christenen 
praatten de slavernij goed met de 
bijbel in de hand. De ongelijkheid 
die we vandaag kennen, is er een 
restant van. Ook de macht van 
het geld werkt ongelijkheid in de 
hand. Christen-zijn volgens de 
letter van de Bijbelse wetten kan 
de gezondheid schaden.
Tony Verbeeck, Mechelen

Islam
kerk & leven, 20 mei 2015

Naar aanleiding van de lezers-
brief van Freddy Valcke schrijf 
ik graag deze bijdrage over de 
islam. Ik ben 89, maar goddank 
nog goed te been. Ik gebruik vaak 
de trein, tram en bus. Geregeld 
gebeurt het dat iemand zijn zit-
plaats voor mij afstaat. In negen-
tig procent van de gevallen is dat 
een moslim, meestal een jongere. 
Dat is een sympathieke houding, 
waaraan wij als christenen een 
voorbeeld kunnen nemen.

Voor ik met mijn echtgenote 
meermaals Turkije bezocht, 
tussen 1990 en 2000, volgden 
wij drie jaar lang een cursus 

Turks. De lessen werden gege-
ven door een imam van Koerdi-
sche afkomst. Hij verzekerde ons 
dat Jezus Christus bij hen wordt 
beschouwd als de tweede groot-
ste profeet, na Mohamed.

Ik geloof dat de moslims die 
geregeld met onze wereld in con-
tact komen een eigen keuze zul-
len maken tussen de oeroude 
sharia en de verklaring van de 
rechten van de mens. Wij leren 
met moslims samenleven en zij 
met ons. Wat hun godsdienst-
beleving betreft, denk ik dat ze 
voor veel christenen een voor-
beeld zijn. Wel moet erop worden 
toegezien dat imams een goede 
opleiding krijgen, aangepast aan 
onze leefwereld.
Louis Verpraet, Kalmthout

Romero
kerk & leven, 20 mei 2015

Bij de komende zaligverkla-
ring van mgr. Romero past mijns 
inziens een gedicht.

Paarse eer voor een wijs man van 
eer. / In een doodseskader-land 
werd zijn ziel gedood. / Opkomen 
voor het Johannesideaal blijft een 

edelmoedig adagium tout court. / 
Zijn hart gaf hij evangelisch door 
te strijden met het woord, / in zijn 
contesterende houding werd ie 
ervoor vermoord. / Hoe een Steve 
Biko uit El Salvador niet ontving 
wat hij geschonken had. / Zijn 
ziel én zijn warme hart voor de 
zwaksten onder de mensen leek 
een zinloos ideaal. / Misschien 
denken velen dit, wellicht niet 
allemaal?
Joost Rotty, Lennik

Leuven | Zij die duimt, hij die je opneemt in zijn gebed, wij die in gedachten 
je hand vasthouden. We zijn er. De student achter een stapel leerstof voelt dat 
echter niet altijd. Ziet het soms niet meer. Een kaarsje kan het dan herhalen, 
ook al staat het elders op een schouw of bureau. Jullie zijn er: het flakkert tot 
in studerende achterhoofden. Ze zijn er: het verwarmt wie bibbert van de 
stress. We zijn er. Onlangs ook in de ‘Eerstezitkapel’ aan het Leuvense station. 
Misschien slechts een reclamestunt, maar toch. Hij is er, ook daar.

Beeld/spraak
Mine Dalemans / Jozefien Van Huffel

Hoeft niet. 
Onze prijzen zijn al aangepast.
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