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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

De zomer staat voor de deur. Op zondag 21 juni is het zover. 

Hoe zal die zomer zijn? Dat is een prangende vraag die haast op 
ieders lippen ligt, zeker bij diegenen die zo afhankelijk zijn van het 
weer.
Een definitief uitsluitsel geeft de grote volkskalender daarover niet. 
Toch kunnen we uit een aantal elementen een en ander afleiden.
Ik richt me daarbij dan meer specifiek op dierenweerspreuken, want 
die hebben het vaak heel juist voor.
Je kan bijvoorbeeld mooi weer voorspellen op basis van het gedrag 
van de duiven. Vliegen die uit en blijven ze lang weg, dan kan je er 
zeker van zijn dat er mooi weer op til is.
Ook de koekoeksroep is een voorspeller van mooi weer.

Een spreuk daarover gaat zo:
ROEPT DE KOEKOEK RUSTIG
EN REGELMATIG AAN,
SCHOON WEER OM EENS LUSTIG
UIT WANDELEN TE GAAN.

Ook de leeuwerik is als het ware een barometer:
HOE LANGER DE LEEUWERIK KLIMT,
DES TE MINDER HIJ OP REGEN ZINT.

of:
HANEGEKRAAI IN DE VROEGE MORGEN,
MOET SCHOON WEER ONS BEZORGEN.

Zondagsgebed

Bij de 12de zondag door het jaar

Maak ons rijk aan vruchten

De dag loopt ten einde.
De gouden avondzon giet duizend kleuren
op de stervende bladeren.
De schaduwen lengen.
Nevelslierten dekken de aarde toe.
Heb dank, Heer, voor deze dag
en wil genadig ons gebed aanhoren.
Als nevels eens zich verspreiden over ons,
de avond op ons neerdaalt,
laat dan uw milde mededogen
als goud en rood zich op de armoe
van ons leven leggen
en maak dan rijk aan vruchten onze oogst.

Abt Jozef Noyens o.praem.

Hedwig Van PetegHem

Het kan zo zalig zijn onder de vol-
le kruin van een boom, liefst nog 
een notelaar, te genieten van de 
warmende zon. Een licht briesje 
volstaat om de stralen van het zon-
licht tot bij jou te brengen. Plaats 
daar nog een verfrissend drankje 
bij, dat je natuurlijk zelf moet 
nemen of bestellen, en je krijgt 
een stukje hemel op aarde. Er zijn 
mensen die graag rechtstreeks die 
zon op hun bruinende huid heb-
ben, maar ook zij vinden troost in 
de beschermende crèmes en staan 
niet afkerig van het milderend 
lommerd.

Te veel kan niet goed zijn en te 
direct ook niet. Schaduw is – mis-

schien beseffen we dat te weinig 
– een van de mooie vruchten van 
de zon. Daaraan kan je zien of ze 
hoog of laag staat, in het westen of 
in het oosten. Maar schijnen doet 
ze. Haar warmte en licht worden 
draaglijk, aangenaam en we kun-
nen er langer van genieten.

Zou goedheid en liefde tussen 
mensen niet op dezelfde manier 
werken? Het zijn uitzonderlijke 
en kortstondige momenten waar-
op je ze rechtstreeks ontvangt. 
Meestal komen ze bij ons terecht 
langs een omweg of verpakt in 
goede bedoelingen. Ik geef toe dat 
we er soms wat onhandig in zijn. 
Ik geef toe dat we ons soms blind 

staren op de donkere plek die 
door het licht wordt veroorzaakt. 
Maar achter elk gebaar, achter elk 
woord schuilt vaak een groot hart 
dat je zomaar geschonken wordt. 
Zoals God zich kenbaar maakt in 
het wel en wee van Jezus’ leven, 
van iedere mens.

En wat dan met de schaduwzij-
den in ons leven? Ik durf het bijna 
niet te zeggen uit respect voor 
mensen die gekraakt zijn in hun 
bestaan: verdriet en ontgooche-
ling vertellen dat er tussen ons en 
de zon van vreugde en liefde iets 
staat waardoor we de stralen niet 
rechtstreeks voelen. Dat mag geen 
valse troost zijn, alleen maar een 

kleine glimp van hoop en een ze-
kerheid dat de zon altijd schijnt, 
ook al zien we ze niet. Als ik ver-
keerd zou zijn, laat het me dan 
weten. Waarschijnlijk heb ik dan 
te lang in de zon gezeten.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

In de schaduw

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2015. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle 
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de 
liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 
1, 3271 averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 
9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 
22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfa-
briekstraat 14, 1060 sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.


