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Lezingen door de week | Maandag 22 juni: Genesis 12, 1-9 
en Matteüs 7, 1-5 • Dinsdag 23 juni: Genesis 13, 2.5-18 en Matteüs 
7, 6.12-14 • Woensdag 24 juni (Geboorte van Johannes de Doper) 
Jesaja 49, 1-6 – Handelingen der Apostelen 13, 22-26 – Lcuas 1, 57-
66.80 • Donderdag 25 juni: Genesis 16, 1-12.15-16 en Matteüs 7, 
21-29 • Vrijdag 26 juni: Genesis 17, 1.9-10.15-22 en Matteüs 8, 1-4 

• Zaterdag 27 juni: Genesis 18, 1-15 en Matteüs 8, 5-17 • Zondag 
28 juni (Dertiende zondag door het jaar) Wijsheid 1, 13-15; 2, 23-
24 – Tweede Brief aan de Korintiërs 8, 7.9.13-15 – Marcus 5, 21-43.

eucharistie op radio | 21 juni, 10 uur, VRT Radio 1: vanuit 
de Sint-Pieterparochie in Leuven.
eucharistie op tv | 21 juni, 10.30 uur, RKK via NPO 2 (Ne-
derland 2): vanuit de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes 
in Bergen op Zoom, in de Nederlandse provincie Noord-Bra-
bant, net over de grens.

commentaar bij de zondagslezingen

—  Luc Devisscher —

Schepper, mag ik overvaren?
Evangelie • Vandaag gaan we met Jezus en de leerlingen in zee. In de Bijbel staat de zee 
vaak voor situaties waarin mensen hun diepste angsten beleven. Angst drukt uit dat de 
mens een hogere bestemming heeft dan louter aan de natuur gebonden te zijn. Daarmee 
zitten we in het vaarwater van de grote denker Søren Kierkegaard. Volgens hem ligt in de 
angst de mogelijkheid tot ware vrijheid en dus tot het maken van goede keuzes. Komen de 
leerlingen in datzelfde schuitje als Jezus tot een keuze?

De storm speelt zich af aan het eind van de dag waarin Jezus het met zijn leerlingen 
had over het koninkrijk van God (zie vorige zondag). Jezus wil naar de overkant van het 
meer van Galilea. Samen met andere boten steken ze van wal. De rustige oever wordt inge-
ruild voor woelig water. Feiten: het meer ligt op 212 meter onder de zeespiegel en meet 21 
bij 12 kilometer. Op sommige plaatsen is het water er vijftig meter diep. Na de Dode Zee is 
dit het grootste wateroppervlak in Palestina. In de verkondiging van Jezus speelt het een 
centrale rol. Volgens de Talmoed zou het ook het lievelingsmeer van God zelf zijn: „God 
schiep zeven zeeën, maar zijn vreugde vond Hij in het meer van Kinneret (of Galilea).”

Op het meer is een storm niet ongebruikelijk en als de vier vissers van het eerste uur 
– Simon, Andreas, Jakobus en Johannes – mee aan boord zijn, zou het hele gebeuren niet 
veel om het lijf mogen hebben. De enige die rustig blijft, is Jezus zelf, die achter in de boot 
op een kussen ligt te slapen. De leerlingen maken Hem wakker en vragen of het Hem echt 
niet kan schelen dat ze vergaan. Jezus spreekt de wind en het meer dwingend toe. In een 
volmaakte stilte gaat de wind liggen en komt het meer tot rust. Jezus verwijt zijn leerlin-
gen hun gebrek aan moed en geloof. De aantijging is hard, want onverwacht. Tonen de 
leerlingen net geen blijk van vertrouwen wanneer ze zich tot Jezus wenden om het tij van 
de storm te doen keren? Hun angst wordt er niet minder om en ze vragen zich af wie die 
Jezus toch mag zijn, dat zelfs de demonen van het water Hem gehoorzamen. Ze zijn als de 
menigte ondanks alle privéonderricht.

Vreemd toch dat de grote roerganger ligt te slapen op de achtersteven. Om gered te 
worden, moeten de leerlingen Hem wekken. Jezus staat op en stilt de storm. Tegelijk be-
rispt Hij hen. Hoe kunnen ze zo zonder geloof zijn? Over welk geloof heeft Jezus het? In 
zichzelf als Zoon van God? Gaat het hier om het geloof in Jezus of over geloven zoals Jezus? 
Voor geloven of vertrouwen gebruikt het Grieks een zelfde woord. In Bijbelvertalingen 
zie je die meerzinnigheid terugkomen. Jezus verwijt de leerlingen dat ze geen vertrou-
wen hebben zoals Hij dat heeft. Vertrouwen waarmee in Godsnaam de wateren tot bedaren 
komen. Jezus op zijn oorkussen getuigt van een Godsvertrouwen dat in contrast staat met 
de radeloosheid van de leerling-vissers. Op de boot is Jezus opgestaan als een Mensenzoon 
die de leerlingen voorgaat in geloven. Een ware paastriomf is aan boord gehaald.

Eerste lezing • Job wacht tevergeefs op een antwoord van God. Dan toch begint God 
te spreken, in storm en wind. Een hevige storm lag aan de oorzaak van de dood van de kin-
deren van Job (zie Job 1, 19). Dat voorspelt dus niet veel goeds. Bovendien antwoordt God 
met een vraag. Hij wil weten waar Job was toen Hij de aarde begon te bouwen en daar-
bij de kolkende krachten van de zee gebroken heeft, waardoor leven op aarde mogelijk 
werd. Het is duidelijk dat Job daar op geen enkele wijze toe bijgedragen heeft. De orde in 
de schepping gaat terug op God en niet op Job. God heeft veel meer watertjes doorzwom-
men. Job zal zich het antwoord van God wel anders voorgesteld hebben. De poel van ellen-
de waarin hij dreigt ten onder te gaan, staat niet in verhouding met de kolkende krachten 
van de oerzee. Job is op zijn nummer gezet. Gelukkig voor hem is God nog niet uitgespro-
ken.

Lezing uit Paulus • De liefde van Christus drijft de Korintiërs voort. Na Christus kun 
je niets meer meten volgens een menselijk kompas. Ook de tijd niet. In Hem is alles en zijn 
allen nieuw geworden.

• De commentaren op de Schriftlezingen zijn op Twitter te volgen via @DevisscherLuc 
• Reacties welkom via luc.devisscher@ccv.be

eeRSTe LeZING
job 38, 1.8-11

In die tijd begon de Heer in storm en wind tot Job te spre-
ken:

„Waar was je toen de zee haar poorten beukte, onstuimig 
los wilde breken uit de moederschoot; toen Ik haar kleedde 
in wolken en hulde in windels van wolkenslierten; toen Ik 
haar paal en perk stelde, de poort vergrendelde en zei: ‘Tot 
hier en niet verder, hier breken uw trotse golven’?”

TWeeDe LeZING
tweede brief aan de korintiers 

5, 14-17

Broeders en zusters,
De liefde van Christus laat ons geen rust sinds wij hebben 
ingezien dat Een is gestorven voor allen. Maar dan zijn allen 
gestorven! En Hij is voor allen gestorven opdat zij die leven, 
niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die 
ter wille van hen is gestorven en verrezen. Daarom beoor-
delen wij voortaan niemand meer naar de oude maatstaven. 
En al hebben wij Christus ooit op zulke wijze beoordeeld, 
dan nu toch niet meer. Zo is dus wie in Christus is, een nieu-
we schepping: het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen.

eVANGeLIe
marcus 4, 35-41

Op een dag tegen het vallen van de avond sprak Jezus tot 
zijn leerlingen: „Laten we oversteken.” Zij stuurden het 
volk weg en namen Hem mee zoals Hij daar in de boot zat; 
andere boten begeleidden Hem. Er stak een hevige storm op 
en de golven sloegen over de boot zodat hij al vol liep. Intus-
sen lag Jezus aan de achtersteven op het kussen te slapen. Ze 
maakten Hem wakker en zeiden Hem: „Meester, raakt het 
U niet dat wij vergaan?” Hij stond op, richtte zich met een 
dwingend woord tot de wind en sprak tot het water: „Zwijg 
stil!” De wind ging liggen en het werd volmaakt stil.

Hij sprak tot hen: „Waarom zijt gij zo bang? Hoe is het mo-
gelijk dat ge nog geen geloof bezit?” Zij werden door een 
grote vrees bevangen en vroegen elkaar: „Wie is Hij toch, dat 
zelfs wind en water Hem gehoorzamen?”

Schriftlezingen  
© Katholieke Bijbelstichting  
Breda, www.bijbel.net

21 j u n i  2015 –  twaa l f d e z o n da g d o o r h e t jaa r


