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Omroep

12 augustus, 23.25 uur, Canvas. 
The Storm Makers, documentaire 
over de Cambodjaanse gewezen 
slavin Aya die aan Maleisische 
meesters werd verkocht door een 
zogenoemde stormmaker, een 
mensensmokkelaar.
13 augustus, 18.47 uur, Canvas. 
L’amour des moules. Belgisch-
Nederlandse documentaire van 
Willemiek Kluijfhout uit 2012 
over het leven van de mossel en 
de opmerkelijke liefdesrelatie 
tussen (vooral Belgische) mensen 
en mosselen.
15 augustus, 20.40 uur, VRT één. 
La grande vadrouille, onweerstaan-
baar komische oorlogsfilm uit 
1966 met Bourvil en Louis de 
Funès. Verzetslui tegen wil en 
dank Augustin en Stanislas bren-
gen drie neergeschoten Britse pi-
loten naar onbezet Frankrijk.
17 augustus, 20.40 uur, VRT één. 
In Beroepen zonder grenzen reizen 
vier steenbakkers uit een Vlaam-
se steenbakkerij naar India.
17 augustus, 20 uur, Canvas (her-
haling 18 augustus om 9 uur). In het 
duidingsmagazine Terzake de 
langere reportage E-burgers. Wat 
als ons ‘digitale zelf’ ergens kon 
leven met alle rechten, plichten 
en privileges die daarbij horen? 
In Estland kan het. De eerste e-
burgers zijn er een feit.

Jan Louis Paquay wordt in 1828 
als jongste van vijf kinderen in 
Tongeren geboren. Zijn vader 
is boer, zijn moeder houdt café. 
Na de lagere school in Tongeren 
gaat hij naar het bisschoppelijk 
kleinseminarie in Sint-Truiden 
voor zijn retorica en twee jaar 
filosofie. Hij wordt franciscaan 
onder de naam Valentinus (1849). 
Na zijn religieuze opleiding in 
Sint-Truiden en zijn priesterwij-
ding (1854) verhuist hij naar het 
klooster bij de Onze-Lieve-Vrou-
wekerk in Hasselt. Wanneer Va-
lentinus ziek wordt, vraagt zijn 
overste hem niet langer te predi-
ken, maar de biecht af te nemen. 
Hij overlijdt in 1905.

Trouw aan de franciscaanse spi-
ritualiteit beoefent Valentinus 
in de kleinste dingen oprecht 
en zonder omwegen de nederig-
heid. Zijn eenvoudige en bezie-
lende woorden en meeslepende 
preken worden in volkse kringen 
en religieuze instituten zeer ge-
waardeerd. Als biechtvader in on-
der andere de Virga-Jessebasiliek 
slaagt hij erin door te dringen 
tot de kern van het menselijke 
geweten. Mensen uit binnen- en 
buitenland zoeken de pater op, 
die in de volksmond al ‘heilig’ is 
en aan wie voorspellende gaven 
toegeschreven worden. Jezus’ 
lijden herdenkt Valentinus dage-
lijks met een kruisweg. Ook Ma-

ria draagt hij een warm hart toe. 
In Tongeren vereert hij haar als 
„oorzaak van onze blijdschap” 
en in Hasselt als ‘Virga Jesse’. Als 
franciscaan kiest hij voor de titel 
‘onbevlekte ontvangenis’.

Vincentius Pallotti wordt in 
1795 geboren in Rome. Hij stamt 
uit een Umbrische familie die vijf 
kardinalen heeft voortgebracht. 
Hij wordt in 1818 in de Eeuwige 
Stad tot priester gewijd (en be-
haalt een doctorstitel in de filo-
sofie en de theologie. Als pastoor 
van de armenparochie van de Hei-
lige Geest komt hij vanaf 1834 in 
contact met zieken, gevangenen 
en studenten, bij wie hij een ge-
liefde biechtvader wordt. Uit het 
besef dat leken en priesters ge-
meenschappelijk het evangelie 
moeten verkondigen sticht hij 
een congregatie voor apostolaat 
en liefdadigheidswerk (1834) en 
een jaar later een priestercongre-
gatie (de pallottijnen). Behalve de 
volksmissie ondersteunt Vincen-
tius ook de missie in verre landen 
met de oprichting van kerken en 
geestelijke ondersteuning van 
toekomstige missionarissen. 
Vanuit de jeugd- en gevangenis-
pastoraal en het ideaal van sociale 
gerechtigheid sticht hij met zijn 
priesters, religieuzen en leken 
de eerste ambachtsscholen voor 
arme jongens. Later volgen nog 
landbouwscholen, boerenleen-

banken, weeshuizen en tehuizen 
voor meisjes. Vincentius sterft 
in 1850 aan de gevolgen van een 
longontsteking. In zijn biecht-
stoel heeft hij kougevat, nadat 
hij een bedelaar zijn mantel ge-
schonken had.

Vincentius is veelzijdig. Hij is 
onder andere leraar, biechtvader, 
directeur van priesterseminaries, 
exorcist, predikant en publicist. 
Tijdens het Tweede Vaticaans 
Concilie verklaart Johannes XXI-
II hem heilig (1963), mede van-
wege zijn vooruitziende blik op 
de taak van de leek in de Kerk, die 
ten volle tot bloei komt als er tus-
sen priesters, kloosterlingen en 
geëngageerde leken een vrucht-
bare samenwerking bestaat. Voor 
Vincentius hebben niet alleen re-
ligieuzen, maar alle christenen 
een roeping, een taak binnen de 
apostolische opdracht van de 
Kerk. Iedereen kan de weg naar 
de heiligheid bewandelen, want 
heilig zijn betekent voor Vincen-
tius gewoon Gods wil doen, altijd 
en overal, wie of wat je ook bent. 
In tijden van weinig of geen gees-
telijke roepingen, zoals vandaag 
in Europa en Noord-Amerika, 
nemen gehuwde en ongehuwde 
mannen en vrouwen almaar meer 
de priestertaken op parochies 
over. In andere gevallen sluiten 
ze zich als ‘aangesloten leden’ 
aan bij een religieuze congrega-

tie, zoals de broeders van Liefde. 
Als niet-religieuzen zijn ze spiri-
tueel verbonden met de broeders, 
proberen ze zoveel mogelijk mee 
te leven met hun dagdagelijkse 
leven en ondersteunen ze hen 
met vrijwilligerswerk. Zij hopen 
binnen de congregatie een struc-
tuur, een keuze en een concreet 
engagement te vinden om hun 
leven vorm te geven.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.
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Woordje  Ingezonden door Marie Termont

Een man stapt binnen in het politiebureau en zegt tegen de 
dienstdoende agent:

– Ik heb begrepen dat de man die in mijn huis heeft ingebroken bij 
jullie in de cel zit. Ik zou graag even een woordje met hem spreken.

Zegt de agent:

– Ik begrijp dat u boos bent, mijnheer, maar dat kan ik natuurlijk 
niet toelaten.

Zegt de man:

– Neen, neen. U begrijpt me verkeerd. Ik wil alleen maar van hem 
weten hoe hij binnen is geraakt zonder dat mijn vrouw wakker werd.

Krant  Ingezonden door Pierre Mertens

– Ik heb een bijzondere hond. Hij brengt me elke ochtend de krant.

– Wat is daar zo bijzonder aan?

– Ik ben niet geabonneerd.

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


