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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

Overmorgen stelt de volkskalender de meest geleerde van alle kerkva-
ders in focus: dat is Sint-Augustinus. Die was zo slim dat hij probeerde 
het grootste religieus geheim, dat van de heilige Drieëenheid name-
lijk, te ontcijferen.

Mijn volkskalender vertelt daarover de volgende legende. Op een dag 
wandelde Augustinus langs de zee, waar hij plots een klein kind aan 
het werk zag. Dat kind schepte met een schelp zeewater in een klein 
putje op het strand. Augustinus vroeg het kind: “Wat ben jij aan het 
doen?” Het kind antwoordde heel gevat: “Ik ga heel de zee in dit putje 
scheppen.” “Maar dat is toch onmogelijk!” zou Augustinus hebben 
geantwoord, waarop het kind zei: “Net zo onmogelijk inderdaad als 
te proberen het geheim van de Drieëenheid te doorgronden.”

Augustinus had zo’n groot aanzien bij onze voorouders dat ze hem 
zelfs niet durfden opnemen in de volksdevotie. Toch komt de man 
aan bod in de volksweerkunde. Die zegt ondermeer dat vanaf zijn 
naamdag er geen onweders meer zullen voorkomen. Dat wordt in 
deze spreuk bevestigd:
MET AUGUSTIJN,
ZULLEN DE ONWEDERS OVER ZIJN.

Ik vond voor overmorgen ook een spreuk op de kalender die niet zo 
prettig is. Vanaf morgen is het immers gedaan met de zomer. Vroeger 
drukte men dat vrij kort uit en zei:
AUGUSTIJN STOPT DE ZOMER IN BED.

Met die ontnuchterende gedachte sluit ik meteen dan ook maar de 
volkskalender voor deze maand af.

Zondagsgebed

Bij de 22ste zondag door het jaar

Liefdevolle Vader,
zo vaak reeds heb ik het bewijs gehad
dat U mij zo nabij bent.
Waarom presteer ik het dan toch steeds
me onzeker en angstig te voelen?
Vergeef mij mijn onzekerheid en angsten
en leer mij meer op U vertrouwen,
alle dagen van mijn leven.

Riky

Hedwig Van Peteghem

Er wordt nogal wat over en weer 
gepraat tussen mensen. Er wordt 
uitleg gegeven, gediscussieerd, 
waarschuwingen en vermanin-
gen gegeven en ga zo maar door. 
Veelal zijn het onderwerpen waar 
we met ons verstand bij kunnen, 
of nog niet. Na verloop van tijd 
komen we er wel uit.

Anders wordt het wanneer 
diepste woorden nodig zijn die 
niet zozeer klaarheid moeten 
brengen, maar veeleer rust. Dood 
en uitzichtloos lijden, gebroken-
heid en verdriet kunnen niet 
zomaar worden opgelost en uit-
gepraat. Wat mensen op zo’n mo-
ment nodig hebben, is niets an-

ders dan een oor dat echt luistert, 
een hart dat openstaat en ruimte 
maakt zonder meteen een ant-
woord klaar te hebben. Zulke ge-
sprekken voer je niet overal, niet 
tussen pot en pint, niet aan de 
kassa. Want daar is veel tijd voor 
nodig, alle tijd bijna. En ook de 
omgeving is belangrijk. Waarom 
zie je in een park zo veel mensen 
rustig op een bank zitten, soms 
stilzwijgend, af en toe een woord 
zeggend, waar niet noodzakelijk 
een antwoord moet op komen? 
Woorden die diep vanuit het hart 
komen, verdragen geen drukte, 
maar kunnen alleen maar een 
plaats vinden in het hart van de 

naaste: diegene die naast je zit 
en wachtend luistert. Zo ontstaat 
bevrijding. Je geeft de kans om 
een beklemmend gevoel los te 
laten. Je bewaart die woorden in 
je hart zodat de ander er niet al-
leen mee zit. Woorden van zin 
en onzin hebben geen verklaring 
nodig, alleen iemand die bereid 
is een eind mee te gaan en de toe-
komst opnieuw enig perspectief 
te geven. Als je bondgenoot van 
de ander wil zijn, is de last nooit 
zwaar.

In de rust van de natuur, op een 
bank in het park, worden soms 
(stille) woorden gezegd die ner-
gens anders kans zouden krijgen. 

Dergelijke ontmoetingen kun je 
moeilijk aan anderen uitleggen. 
Hun kracht bestaat juist in de 
rust en de nabijheid en de stilte. 
Toch ongelooflijk dat ook wij op 
die manier voor elkaar mens kun-
nen zijn: iemand die met al zijn 
of haar pijn in je hart mag wonen.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Hart-elijke woorden

Zondagsgebed plukt uit de Gebedskalender Kerk & Leven 2015. Deze handzame scheurkalender, met vermelding van alle 
heiligen van de dag en dagelijks een aangepast gebed, is tegen 15 euro (zonder verzendingskosten) te koop in een van de 
liturgische centra in uw buurt: De 3 Leliën, Leopoldstraat 59, 2000 Antwerpen, 03/231.03.39 • De 3 Provinciën, Abdijstraat 
1, 3271 Averbode, 013/78.04.60 • De Wijngaard, Begijnhof 4, 8000 Brugge, 0477/26.56.17 • Incontri, Kolenmarktstraat 
61, 1000 Brussel, 02/509.97.32 • LKD, Dijkstraat 32-34, 9200 Dendermonde, 052/20.19.76 • Carmelitana, Burgstraat 46, 
9000 Gent, 09/225.48.36 • Pascali, Nederpolder 16, 9000 Gent, 09/223.40.30 • De Bron, Marktstraat 88, 8530 Harelbeke, 
0477/26.56.17 • PIC, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt, 011/21.29.46 • Castrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, 3000 
Leuven, 016/31.00.65 • De Peerle, Frederic de Merodestraat 18, 2800 Mechelen, 015/29.84.62 • De Branding, Kerkstraat 
22, 8400 Oostende, 0477/26.56.17 • Hernieuwen, Noordstraat 100, 8800 Roeselare, 051/20.15.41 • De Vlaspit, Vlasfa-
briekstraat 14, 1060 Sint-Gillis, 02/533.29.39 • De Oude Linden, Abdijstraat 40 c, 2260 Tongerlo, 014/53.82.13.
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.


