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Omroep

26 augustus, 18.05 uur, Canvas. 
Eerste aflevering van de (herhaal-
de) serie Radio Gaga, poëtische en 
muzikale humaninterest-serie 
over twee acteurs en hun zelfge-
bouwde mobiele. Vandaag ma-
ken ze radio in het Revalidatie-
centrum Campus Pellenberg
26 augustus, 19.35 uur, Canvas. 
A Cabbie Abroad, driedelige BBC-
documentaire over een Londense 
taxichauffeur die zijn vak uit-
probeert in exotische landen. 
Vandaag is dat aan het stuur van 
een scootertaxi in Phnom Penh, 
de hoofdstad van Cambodja.
27 augustus, 19.36 uur, Canvas. 
Eerste aflevering van de twee-
delige BBC-documentaire How 
to Build a Planet? Hoe bouw je in 
godsnaam een planeet waar le-
ven kan ontstaan?
28 augustus, 19.45 uur, Canvas. 
Onze man in Teheran. Vierdelige 
serie waarin VRT-correspondent 
Thomas Erdbrink een Iran toont 
zoals dat in nieuwsberichten 
zelden aan bod komt. Vandaag: 
Liefde in de islamitische republiek.

De heilige Benedictus van Nursia 
is een van de bekendste heiligen 
uit de kerkgeschiedenis. Zijn le-
vensverhaal is alom bekend. Hij 
wordt omstreeks 480 geboren 
in Nursia (Umbrië), het huidige 
Norcia in de buurt van Perugia in 
Italië. Op veertienjarige leeftijd 
wordt hij naar Rome gestuurd 
voor een opleiding. Aanvankelijk 
sluit hij zich aan bij een ascetische 
gemeenschap in Affile (Effide). 
Vervolgens trekt hij zich terug in 
een onbewoonbaar gebied nabij 
Subiaco, ten oosten van Rome. 
Daar leeft hij ongeveer drie jaar 
in volledige afzondering in een 
grot. De monniken van Vicovaro 
verkiezen hem als abt van hun 
gemeenschap. Al vlug verlaat hij 
de groep en keert hij terug naar 
Subiaco. Dan bouwt hij met zijn 
eerste metgezellen twaalf kloos-
ters in de bergen van Subiaco. De 
jaloezie van een naburige pries-
ter dwingt Benedictus ertoe sa-
men met enkele monniken het 
dal te verlaten. Ze zwerven over 
de bergen en vinden tussen Rome 
en Napels een oude tempel van 
de god Apollo, op de berg Monte 
Cassino. Ze breken de tempel af 
en bouwen met de stenen een 
klein klooster (circa 529). Om-
streeks 540 schrijft Benedictus 
zijn beroemde Regula Benedicti, 
de fundamentele regel voor de 
benedictijnen. Hij sterft op Witte 

Donderdag 547 tijdens een gebed 
aan het altaar van Monte Cassino.

Dat Benedictus ook een zus 
heeft, die op haar beurt behoort 
tot de familie van de heiligen, 
is minder bekend. Scholastica 
(omstreeks 480-omstreeks 543), 
die haar feestdag op 10 februari 
heeft, wordt in de schilderkunst 
meestal afgebeeld als benedicti-
nes of abdis met regelboek. Tot 
haar attributen behoren ook een 
duif, een lelie en palmen. Ze is 
de patrones voor regen en wordt 
door gelovigen aangeroepen tij-
dens onweer of storm.

Benedictus’ zus Scholastica 
treedt al op jeugdige leeftijd in 
in het klooster Roccabotte in Su-
biaco. Een jaar later sticht zij een 
klooster in Plumbariola, nabij 
Monte Cassino. Eenmaal per jaar 
ontmoet ze Benedictus in een wo-
ning halverwege hun kloosters 
om spirituele ervaringen uit te 
wisselen. Scholastica is de geeste-
lijke lerares van haar broer. Vol-
gens een legende uit de Dialogen 
van Gregorius de Grote vraagt zij 
Benedictus bij hun laatste ont-
moeting in 543 om langer te blij-
ven, omdat ze wil praten over de 
vreugde en het verlangen naar de 
hemel. Zijn kloosterregels laten 
echter niet toe in te gaan op dat 
verzoek. Ze barst in tranen uit en 
bidt tot God. De daaropvolgende 
regen, donder en bliksem dwin-

gen Benedictus de hele nacht 
te waken in gebed en gesprek. 
Drie dagen later overlijdt Scho-
lastica. Ze wordt begraven in 
het klooster van Monte Cassino, 
in het graf dat Benedictus voor 
zichzelf heeft bestemd. Zelfs de 
dood blijkt niet in staat de beide 
lichamen te scheiden: vier jaar la-
ter wordt Benedictus in hetzelfde 
graf begraven.

Scholastica wil met haar ge-
liefde broer praten over de he-
mel. Vandaag de dag geloven vele 
mensen wel dat de hemel bestaat, 
maar ze zoeken hem niet. Ze beel-
den zich in dat op die plek onze 
voorouders zijn, meer niet. Paus 
Franciscus geeft in zijn gekende 
metaforische stijl een duidelijker 
beeld van wat we onder ‘hemel’ 
kunnen begrijpen. De voorwaar-
de om toegang te krijgen tot de 
hemel, is heel concreet: „Wan-
neer wij de deur van ons leven 
en ons hart openstellen voor de 
kleinsten van onze broeders, zal 
ook onze dood een deur worden 
die ons binnenleidt in de hemel.” 
Dat is volgens paus Bergoglio 
„het gelukzalige vaderland waar-
naar wij op weg zijn met het ver-
langen voor altijd bij onze Vader, 
bij Jezus, Maria en de heiligen te 
zijn” (audiëntie van 27 november 
2013). Volgens de rooms-katho-
lieke leer is de hemel een syno-
niem voor het eeuwige leven.

Scholastica (de lerende) en haar 
broer Benedictus (de gezegende) 
waren er zich al ten volle van be-
wust. Een christen moet vervuld 
zijn van vreugde, van de vreugde 
om zo veel gedoopte broeders te 
hebben, die met hem of haar op 
weg zijn. Ondersteund door de 
hulp van authentieke en over-
tuigde christenen die dezelfde 
weg naar de hemel gaan. En ook 
met de hulp van degenen die in 
de hemel zijn en voor ons tot Je-
zus bidden.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligen-
boek. Levenswijsheid van honderd 
en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 
2008, ISBN 978 90 209 8041 7.
Dit boek is helaas uitverkocht.
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Oplossing van deze puzzel: 
torenklok
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Goede geest  Ingezonden door Greta Goossens

Drie mannen zitten in een vliegtuig. Dat stort echter neer op een 
onbewoond eiland. Gelukkig is niemand gewond geraakt. De 
mannen zitten daar moederziel alleen op het strand. Op een dag 
spoelt een fles aan. Ze weten natuurlijk meteen hoe het hoort: ze 
wrijven over de fles en een geest stijgt er uit op. Zegt de geest:

– Jullie mogen ieder één wens doen.

Zegt de eerste man:

– Ik wil graag opnieuw naar huis.

En hup, hij is weg.

Zegt de tweede man:

– Ook ik wil graag weer bij mijn vrouw en kinderen zijn.

Hup, ook hij is weg.

De derde man kijkt met stijgende verbazing toe en zegt:

– Ja, hallo. Nu is het hier wel erg eenzaam. Ik wou dat de andere twee 
terug waren...

In onze Kerk mag best wat meer gelachen worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van 
heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen.  Wekelijks één 
of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... 
Kent u er nog een leuke? kerk& leven • Vrome Kudde, Halewijnlaan 92, 2050 Antwer-
pen,  fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@kerknet.be.


