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UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER
VAN PAUL VAN ZUMMEREN
Kristien VAN ZUMMEREN

De maand september start ik met het vertrek van de zwaluwen, het 
voorteken dat de herfst in aantocht is. De feestdag van Onze-Lieve-
Vrouw-Geboorte, die op 8 september valt, wordt ook wel “zwaluwen-
afscheidsdag” genoemd:
OP ONZE-LIEVE-VROUW-GEBOORT
GAAN DE ZWALUWEN VOORT.

Zwaluwen werden ook in andere landen vaak in verband gebracht met 
Onze-Lieve-Vrouw: ze komen en vertrekken op een Lieve-Vrouwen-
dag (25 maart en 8 september). 

Op de vooravond van Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte liet men het in be-
paalde West-Vlaamse dorpen nooit na om te drinken op de gelukkige 
afreis van de zwaluwen. Zelfs de meisjes mochten meedrinken, maar 
het was hen daarbij verboden een glas te gebruiken. Wel dronken zij 
uit het “Onze-Lieve-Vrouw-glazeken”, een bloemkelk van de hage-
winde. Dat gebruik berustte op volgende legende. Op de vooravond 
van de herfst verdwaalde een voerman op een zandweggetje tussen 
twee doornhagen. Onze-Lieve-Vrouw verscheen hem, verkleed als een 
arm vrouwtje. Ze vroeg de man te drinken. De man had echter niets 
om het water uit de bron op te vangen. Onze-Lieve-Vrouw trok een ha-
gewinde uit en gaf hem de bloem, waarin de voerman haar het water 
te drinken gaf. Zij nam het dankbaar aan, dronk het uit en wierp de 
rank rondom de as van het wiel. Zo kwam het wiel makkelijk los uit 
het mulle zand en kon de voerman zijn weg weer verderzetten.

Het ziet ernaar uit dat het weer dat we op Onze-Lieve-Vrouw-Geboor-
te krijgen ook de dagen daarna hetzelfde zal zijn:
HET WEER VAN LIEVE-VROUW-GEBOORT,
DUURT GAARNE ZO VIER WEKEN VOORT.

Zondagsgebed

Bij de 23ste zondag door het jaar

God, ik heb het goed

Ik woon in een land
waar redelijke rust en vrede heerst;
ik kan me kleden naargelang de seizoenen;
ik krijg kansen om me te vormen
en om onderwijs te volgen;
ik heb een dak boven mijn hoofd
en een plek bij mensen om me thuis te voelen;
ik speel, ik sport, ik werk
en ik kan dingen doen die me boeien;
ik kan me laten verzorgen
als ik ziek of behoeftig ben;
ik kan vrij mijn mening uiten
en vrij een godsdienst beleven;
ik ken geen honger en geen vervolging.

God, ik heb het goed,
heel goed zelfs in vergelijking
met miljoenen medemensen elders op aarde.
Doe mij dat beseffen, God.
Help mij om te delen
met hen die het minder goed hebben.

Amen.

Een huismoeder

Hedwig Van Peteghem

Iedereen zal nu wel stilaan een 
punt hebben gezet achter de va-
kantie, behalve heel wat gepen-
sioneerden die alle tijd hebben, 
of zoals ze zelf zeggen, altijd te 
weinig. De tijd vliegt voorbij en 
de vrije tijd nog sneller. Het enige 
waar we ons kunnen aan vasthou-
den, zijn herinneringen: beelden 
en ervaringen die ons bijgebleven 
zijn. Landschappen die van de we-
reld (weer) een paradijs maken, 
vriendelijke ongekende mensen 
bij wie je je meteen thuis voelt, een 
andere cultuur die je verwonde-
ring wekt. Sommigen hebben niet 
meer nodig dan de zon die hen een 
hele dag stralend toekijkt. Belang-

rijk daarbij is dat de dwangmatige 
en stresserende sfeer rond alle ac-
tiviteiten wegvalt. ‘Moeten’ hoort 
er niet meer bij. Even dan toch.

Want nu is het voorbij. Een va-
kantie is goed geweest als er iets 
blijft hangen, iets blijft leven van 
die zaligheid, iets wat ons leven 
deed openbloeien en hopelijk in 
ons werk blijft natrillen. Het is 
goed geweest als we op krachten 
zijn gekomen. Het is goed als we 
af en toe dergelijke beleving kun-
nen opvissen die ons weer wat rust 
en dynamiek schenkt. Vakantie en 
werken hoeven geen tegenstellin-
gen te zijn. Het ene voedt het an-
dere. Zo is dat waarschijnlijk ook 

met andere ervaringen, met geluk 
en tegenslag, met vreugde en ver-
driet, ook al is dat op een kwaad 
moment moeilijk te begrijpen.

Zo hoorde ik onlangs iemand 
vertellen hoe ze, grasduinend in 
de ditjes en datjes van haar over-
leden moeder, zo veel deugd be-
leefde aan het voorbije leven. De 
kracht ervan lag niet in de inhoud. 
De zorg en de wilskracht en zelfs 
de zwakheid van de moeder leef-
den erin voort. Wat frulletjes of 
enkele woordjes maken de kleine 
geschiedenis wakker van de we-
reld waarin je bent opgegroeid. 
Wat voorbij is, krijgt pas zin als 
het een humuslaag is waarin je 

kunt groeien en bloeien. Herin-
neringen voeden je innerlijk, je 
haalt ze letterlijk naar boven om 
niet in het gewone ritme van elke 
dag ten onder te gaan. Misschien is 
het zelfs meer een gedenken. Het 
leven wordt geloofwaardig.

Geloven is leven vanuit dezelfde 
kracht als Jezus, maar in de wereld 
van vandaag, het verleden dat de 
toekomst mooier en rijker maakt. 
De vakantie is voorbij, tenzij ze de 
dagen voedt die nog komen.

Dit cursiefje werd geplukt uit 
Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 
2006). Het boek is inmiddels 
uitverkocht bij de uitgever.

opkikkertjes

Her-innering

sudoku 
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften. ©
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Ontdek meer en andere puzzels in onze 
puzzelboeken en -tijdschriften.


