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Lezingen door de week | Maandag 21 september: Brief aan 
de Efesiërs 4, 1-7.11-13 en Matteüs 9, 9-13 • Dinsdag 22 septem-
ber: Ezra 6, 7-8.12b/14-20 en Lucas 8, 19-21 • Woensdag 23 sep-
tember: Ezra 9, 5-9 en Lucas 9, 1-6 • Donderdag 24 september: 
Haggai 1, 1-8 en Lucas 9, 7-9 • Vrijdag 25 september: Haggai 1, 
15b — 2, 9 en Lucas 9, 18-22 • Zaterdag 26 september: Zacharias 

2, 5-9a.14-15a en Lucas 9, 43b-45 • Zondag 27 september (Zesen-
twintigste zondag door het jaar) Numeri 11, 25-29 – Brief van Ja-
kobus 5, 1-6 – Marcus 9, 38-43.45.47-48.
Eucharistie op radio | 20 september, 10 uur, VRT Radio 1: 
vanuit de parochie Sint-Niklaas in Oostduinkerke.

Eucharistie op tv | 20 september, 10 uur, VRT één: vanuit 
de parochie Onze-Lieve-Vrouw in Scherpenheuvel. Het parochi-
aal zangkoor staat onder leiding van Maria Beutels en wordt op 
het orgel begeleid door Pierre Ramakers, organist-titularis van 
de basiliek.

commentaar bij de zondagslezingen

—  Luc Devisscher —

De kleine man
Evangelie • Jezus is met drie van zijn leerlingen de berg op geweest. Daar is Hij aan hen 
verschenen als de geliefde Zoon. De drie kregen het verbod verder te vertellen wat zij ge-
zien hadden tot na de opstanding (zie tweede zondag in de veertigdagentijd). Op hun ver-
dere tocht door Galilea zondert Jezus zich nu zoveel als mogelijk af om de groep van leer-
lingen nader onderricht te geven over de weg van de Mensenzoon en zijn volgelingen. De 
leerlingen begrijpen er niet veel van, maar durven niets te vragen. Ze zijn met andere din-
gen bezig, zoals de vraag wie onder hen de grootste is. Thuis pakt Jezus hen daarover aan. 
Hij kleurt de kruisweg van de Mensenzoon in met een les in dienstbaarheid.

De echte sleutelpositie onder de volgelingen is die van de dienaar. Een andere rangor-
de is er niet. De dienstbaarheid toont een richting voorbij het kruis. Zoals de Mensenzoon 
overgeleverd wordt in handen van mensen, maar na drie dagen weer zal opstaan, zo zal 
wie zich totterdood ten dienste stelt van allen een ereplaats verwerven in het koninkrijk 
van God. Kruis en opstanding lopen via de dienstbaarheid. Er is geen weg naast. Het kruis 
staat vast. En de opstanding? Daarover hebben ze enkel de garantie van zijn woord. Als ze 
vertrouwen, zullen de twaalf de eersten zijn om Jezus daarin te volgen. Durven ze het aan?

Jezus haalt er een kind bij. Een kind geldt als symbool voor alles wat klein is en niet 
meetelt in deze wereld. Zij vertolken ‘allen’ die gediend moeten worden. Een kind opne-
men, is de vader en moeder erkennen. Daar ligt het appel van de ware grootheid. Vandaag 
wordt een Syrisch jongetje in een reistas in ons midden gezet. Hoe groot blijft Europa als 
het niet de solidariteit kan opbrengen hem en zijn ouders die op de vlucht zijn op te ne-
men? Wie de Zoon van de Vader opneemt, neemt ook de Vader op die zijn Zoon gezonden 
heeft. Durven we het aan?
Eerste lezing • De ‘ongelovigen’ zijn aan het woord. Het Griekse woord daarvoor wordt 
meestal vertaald met ‘goddelozen’. De Naardense Bijbel kiest voor ‘on-vromen’. Deze wil-
len de ‘vrome’ of de ‘rechtvaardige’ belagen. De on-vrome ongelovigen behoren nog tot 
het Joodse volk, maar hebben zich verregaand overgeleverd aan de hen omringende ge-
notscultuur. De vrome rechtvaardige joden verwijten hen dat ze daardoor de wet van Mo-
zes overtreden. Dat leidt tot een tweespalt. „Laten we deze dwarsbomers in het nauw drij-
ven,” zeggen de ongelovigen, „dan zullen we meteen zien of het waar is wat ze zeggen dat 
God het voor hen zal opnemen.”

De uitdaging om ‘gelovig’ te blijven in een bijna exclusief werelds geworden wereld 
is van alle tijden. Ook vandaag wordt de vrome belaagd en vormt zij of hij voor ongelo-
vigen een ergernis, al is het ooit andersom geweest. Is een wereld die van geen God wil 
horen echter per definitie ook een boosaardige wereld? Ik denk van niet. Neem nu mijn 
school, een dwarsdoorsnede van de bredere samenleving. Meer dan dertig jaar geleden 
ben ik er thuisgekomen als godsdienstleraar. De school heeft een gemeentelijke overheid 
en is dus ‘interconfessioneel’. Allerlei levensbeschouwingen leven en leren er dwars door 
elkaar. Een smeltkroes van opvattingen. Als pas afgestudeerd gelovig groentje was ik in 
de leraarskamer vaak kop van Jut. De proef werd op de som genomen: „Laat ons eens zien 
of zijn woorden wel waar zijn.” Er werd met scherp geschoten. Ik nam de uitdaging op 
en probeerde zo goed mogelijk weerwoord te geven. Na verloop van tijd leidde dat tot in-
tensieve gesprekken. Zoals met collega Gaston. Bij voorkeur aan de toog en met de hulp 
van de trappisten begon hij steevast met dezelfde boutade: „Ik geloof niet dat jij gelooft.” 
Het verdere gesprek werd een dialoog. Het ging over herkenning en verschil, over mens 
en God. Ik vond er – altijd stamelend en zoekend – woorden van geloof door. Ik werd daar 
evenzeer ‘katholiek’ als op mijn parochie. In deze school ligt mee de goddelijke grond van 
mijn geloof.
Lezing uit Jakobus • Op aarde heerst de hartstocht. Het onmatige verlangen naar macht 
en positie drijft mensen naar moord en brand. Zelfs in het gebed lopen we die hartstocht 
achterna. Dergelijk gebed haalt echter niets uit. Jakobus staat voor een levenswandel in 
hemelse wijsheid. Die wijsheid is boven alles zuiver en maakt op de aarde gerechtigheid 
en vrede haalbaar.

• De commentaren op de Schriftlezingen zijn op Twitter te volgen via @DevisscherLuc 
• Reacties welkom via luc.devisscher@ccv.be

EERSTE LEZING
wijsheid 2, 12.17-20

De ongelovigen zeggen: „Wij willen de vrome belagen; want 
hij is ons een ergernis, en een aanklacht tegen onze lauw-
heid. Hij beschuldigt ons dat wij de wet niet onderhou-
den, en verwijt ons onze tuchteloosheid. Laat ons eens zien 
of zijn woorden wel waar zijn en nemen we als proef op de 
som wat er gebeurt bij zijn dood. Want als de rechtvaardige 
een zoon van God is, zal God hem te hulp komen en hem be-
vrijden uit de greep van zijn vijand. Onderwerpen we hem 
aan een smadelijke proef om met foltering te achterhalen 
hoe zachtmoedig hij is en om ons te overtuigen van zijn ver-
draagzaamheid. Laten we hem veroordelen tot een schande-
lijke dood; naar eigen zeggen geniet hij immers bijzondere 
bescherming.”

TWEEDE LEZING
brief van jakobus 3, 16 – 4, 3

Broeders en zusters,
Waar na-ijver en eerzucht heersen, daar treft men ook on-
rust aan en allerlei minderwaardige praktijken. De wijsheid 
van omhoog is vóór alles rein, maar ook vredelievend, vrien-
delijk, altijd voor rede vatbaar, rijk aan barmhartigheid en 
vruchten van goede daden, onpartijdig en oprecht. Gerech-
tigheid is een vrucht van de vrede en slechts wie de vrede na-
streven, zullen haar oogsten.

Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies vandaan? 
Toch alleen van uw eigen hartstochten die u niet met rust la-
ten? Gij begeert dingen die gij niet kunt krijgen. Gij moordt 
en benijdt en gij kunt uw doel niet bereiken. Dan gaat gij 
vechten en strijden. Gij hebt niets omdat gij niet bidt. En als 
gij bidt, krijgt ge het niet omdat gij verkeerd bidt, met de be-
doeling namelijk om wat ge krijgt, uit te geven aan uw boze 
lusten.

EVANGELIE
marcus 9, 30-37

In die tijd gingen Jezus en zijn leerlingen weg van de berg 
en trokken Galilea door; maar Hij wilde niet dat iemand het 
te weten kwam want Hij was bezig zijn leerlingen te onder-
richten. Hij zei hun: „De Mensenzoon wordt overgeleverd 
in de handen van de mensen en ze zullen Hem doden; maar 
drie dagen na zijn dood zal Hij weer opstaan.” Zij begrepen 
die woorden wel niet maar schrokken ervoor terug Hem te 
ondervragen.

Zij kwamen in Kafarnaüm en, eenmaal thuis, ondervroeg 
Jezus hen: „Waar hebt ge onderweg over getwist?” Maar ze 
zwegen, want ze hadden onderweg een woordenwisseling 
gehad over de vraag wie de grootste was. Toen zette Hij zich 
neer, riep de twaalf bij zich en zei tot hen: „Als iemand de 
eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen moeten wezen en 
de dienaar van allen.”

Hij nam een kind en zette het in hun midden; Hij omarm-
de het en sprak tot hen: Wie een kind als dit opneemt in 
mijn Naam, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt niet 
Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.”
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